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m İslam Sanatının m Hayatımıza m Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı Darwinizm, m Kudüs'te Amacı ve Temel Dokunan Sanatlar ile İslam Sanatları Siyonizm ve Bize Düşen İlkeleri Üzerine Söyleşi Tarihin Sonu 





Kur'an-ı Kerim'in insan idrakiyle buluşmasının 1400. yılı olan 2010 “Kur'an yılı” ilan edilmişti. Vahyin 1400. yılı etkinlikleri çerçevesinde neşredilen bu kitap; taşa, mermere, çiniye, ahşaba, metal vb. 
malzemelere uygulanan ayet hatlarını konu almaktadır. 
Hangi ayetin, hangi sanat eserinde o eserin hangi birimine ne gibi gerekçelerle yazılmış olabileceği hakkında temel kaynak durumundadır. 
Bu yönüyle eşsiz bir eser olan “Kur'an'dan Sanata” hem tarihi bir belge hem bir kültür hazinesi niteliği taşımaktadır. 
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Yurtiçinde Diyanet Yayınları satiş yerlerinden; yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz, 





İslam dininin hayata, eşyaya ve sanata bakışı Peygamber Efendimizin, “Allah güzeldir, güzeli sever.” (Müslim, İman, 147.) hadis-i şerifiyle şekillenir. Sanatın özü olan güzellik ilahi temellidir ve İslam medeniyetinin deruni yönünün tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. 


Cenab-ı Allah'ın mutlak güzelliği, yarattığı âleme bakılarak müşahede edilebilir. O her şeyi en güzel şekilde yaratmış ve insanoğlunun hizmetine sunmuştur. Evren bir bütün olarak Yüce Allah'ın sanatıdır. Kâinatta herhangi bir parçaya bakarak bütünün estetiği hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. İnsanı ve kâinatı en güzel biçimde yaratan Allah (c.c.), bu güzellikleri müşahede edecek fıtratı da insanoğluna bahşetmiştir. 





Hz. Âdem'den beri vahiy, insanı iyiye, güzele, doğruya ve estetiğe davet etmiştir. 
Sanat hayatla kesintisiz bir alışveriş hâlindedir. Ezanıyla, mescidiyle, mimarisiyle, hassasiyetleriyle, el sanatlarıyla İslam'ın Medine dönemi, daha sonra gelişecek İslam sanatlarının nüvesini teşkil etmiştir. İslam sanatları, tevhidi esas alır. Farklı alanlarda ortaya çıkan sanat ve estetik duyarlılık, tek bir ummana akan ırmaklar gibidir. O umman tevhiddir. 





Mimari, minyatür, şiir, musiki, hüsn-i hat, tezyin, ebru, çini gibi daha pek çok alanda ortaya konulan sanat eserleri İslam medeniyetinin en somut hayat emareleri olmuştur. Sütunlar, kitabeler, cami, imaret ve kervansaraylar, besteler, mısralar bir bütün olarak İslam medeniyetinin tuğlalarını oluşturmuştur. 


Asr-ı Saadet'ten Endülüs'e, Selçuklu'dan Osmanlı'ya bugüne kadar çok sayıda ekol, meşrep ve disiplin meydana getiren İslam sanatlarında temel gaye, insanın Yaradan'ına yönelimidir. İslam düşüncesinde güzel olan fıtrata, fıtri olan ise imana davetiye çıkarır. Bu fonksiyonuyla İslam sanatlarına dikkat çekmenin, özellikle modern dönemde o büyük birikimi yeniden hatırlamanın önemi artmıştır. 


Diyanet Dergisi olarak Haziran sayımızın dosyasını İslam sanatlarına hasrettik. 
Dosyamıza Prof. Dr. İbrahim Coşkun, “İslam Sanatının Amacı ve Temel İlkeleri”; Dr. Mustafa Uğur Karadeniz, “İslam Sanatının Oluşumu ve Gelişimi”; Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran, “Sanat ve Sanatçı Ahlakı”; Doç. Dr. Muhammed Fatih Kılıç, “Hayatımıza Dokunan Sanatlar”; Kaan H. Süleymanoğlu, “Peygamber Aşkının Sanata Yansıması” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundular. Söyleşi konuğumuz Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı. 


Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. İyi okumalar... 


Doç. Dr. Fatih KURT 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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 
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İSLAM, SANAT VE 
MODERN ZAMANLAR 


Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 








İnsanların gönül ve zihin dünyalarında farklı şekillerde tecelli eden din ile sanat arasında kuvvetli bir bağ vardır. Bu bağ, her ikisinin de insan ve toplumla birlikte hayat bulması, evrensel niteliklere sahip olması ve insanı güzel olana çağırmasıyla izah edilebilir. Muhakkak ki din, hayatı anlamlı kılar ve sanat da dahil olmak üzere insanın istekli eylemlerine bir amaç ve anlam kazandırır. Toplumun ana müesseselerinden biri olarak sanat ise dinin de temel gayelerinden olan güzelliği dokunulabilir, görülebilir ve duyulabilir hâle getirir. Medeniyetlere kaynaklık edip hayat veren, inanç, ahlak ve yaşayış biçiminin hüviyet kazanmış hali olan sanat, farklı yönleriyle devamlı tartışılagelse de insanoğlu her zaman farkında olarak veya olmayarak çeşitli sanat alanları içinde olmuştur. 
Tarih boyunca her medeniyetin kendini farklı şekillerde sanat yoluyla ifade ettiği gibi İslam medeniyetinin özgünlüğünde de bir yöntem olarak sanat büyük rol oynamıştır. 





İslam sanat ve estetiği, ilahi bir düstur olan her şeyi güzel 


ranma ilkelerine dayanır. Güzel kavramı, sevginin mahiyeti ve Allah'a (c.c.) olan sevginin işlendiği bir çerçeve içinde anlam kazanır. Güzelliği ahlakın bir parçası olarak ele alan İslam düşüncesinden neşet eden İslam sanatı ise bu minvalde güzel olanı anlayan, algılayan ve güzelliği hisseden, sadece estetik kaygıları değil aynı zamanda etik kaygıları da hesaba katan bir gelenekle şekillenmiştir. 


Peygamber Efendimizin (s.a.s.) 
hadis-i şerifleriyle birlikte İslam sanat ve estetiğinin başlıca kaynağı olan ve güzellikle ilgili cemal, hüsn, beha, ihsan, zinet gibi pek çok kavramı zikreden Kur'an-ı Kerim, dikkatleri kâinatın yaratılışına ve tabiattaki eşsiz sanat eserlerine çeker. Yüce kitabımız, yaratılan hiçbir eserin kendi başına ve amaçsız var olmadığını, tabiattaki güzelliklerin ve nizamın Allah'ın (c.c.) kudretinin apaçık delilleri olduğunu belirtir. Kâinatın yaratılışındaki ölçü, ahenk ve dengenin mevcudiyeti, örneksiz yaratılan yer ve gökler, uzayıp kısalan ve asla şaşmadan birbirini takip eden 








yapma ve her zaman güzel dav- 


gece ve gündüz, kendilerine ait yerleşik bir düzene göre akıp 





giden güneş ve ay, en güzel biçimde yaratılan insan ve bütün varlıklar, hep bu ilahi sanata işaret eder. Kur'an-ı Kerim, bütün bunların, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın (c.c.) sanatı olduğunu açıkça zikreder. İslam estetik hassasiyetinin özünü oluşturan İslam sanatının dikkate aldığı bir ilke olarak Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) “Allah güzeldir, güzelliği sever.” (Müslim, İman, 147.) hadis-i şerifi de köinatta güzel olarak telakki edilen bütün unsurların, insanların Allah'a (c.c.) yaklaşmasının bir aracı olduğunu vurgular. 


İmtihan sırrının gereği olarak hangimizin daha güzel işler yapacağı ortaya çıksın diye hayatı ve ölümü yaratan yüce Allah (c.c.), şüphesiz ki her şeyi şaşmaz bir ölçü, denge ve ahenkte yaratmıştır. Dinimiz İslam, ilahi sanatın en büyük tezahürü olan insandan inancın, ibadetin, düşüncenin, sözün ve eylemin en güzel bir şekilde ifa edilmesini ister. Bunun için Peygamber Efendimizin davranışlarındaki temel prensiplerden biri olan her şeyi güzel yapma düşüncesi İslam sanatının temel referansı olmuş; İslam sanat ve estetiği de bu doğrultuda şekillenerek doğduğu medeniyetin inancını, düşüncesini ve güzellik anlayışını somut olarak yansıtmıştır. 





Tarih boyunca İslam kültür ve medeniyeti tarafından sergilenen eserlere bakıldığında estetik kavrayışın oldukça merkezi bir konumda olduğu görülür. 
Ortaya konulan eserler, İslam'ın hayatı ve varlığı anlamlandırma üslubunu aksettirmekle beraber, Müslümanların dünya 


görüşünün nesneler alanındaki bir açılımı olarak da belirginleşir. Birer sanat şaheserleri camilerin kenarlarına dikilen ve yardımlaşmanın gizliliğini öğütleyen sadaka taşları, cami duvarlarına oyularak yapılan ve toplumda güven duygusunu pekiştiren yitik taşları, canlıları koruma duygusuyla yapılan zarif ve şirin kuş evleri, medeniyetimizin estetik ve sanat anlayışını, nezaketini ve hassasiyetini gösteren oldukça dikkat çekici örneklerindendir. Bütün bunlar, Müslümanların inanç, düşünce ve ahlakını, İslam şehirlerinin de kimlik, kişilik ve ümranını ortaya koyan güzelliklerdir. Buhara'dan Mostar'a, Kahire'den Konya'ya ve İstanbul'dan Kudüs'e kadar bütün şehirlerimiz, inancın, düşüncenin, bilginin, hikmetin, irfanın ve ahlakın sanatla harmanlanarak hayat bulduğu ve bilhassa aidiyetlerinin asırlarca mimari kimlikleriyle koruduğu mekânlardır. İşte Kudüs... Bir asırdan fazladır her türlü saldırıya, yağmaya ve suikasta rağmen hâlâ dimdik ayakta duran cami, mescit, medrese, imarethane, hamam, çarşı, çeşme, hastane, yetimhane gibi İslam mimarisinin eşsiz sanat eserleriyle bütün dünyaya kimliğini haykırmaktadır. Bu yüzden bizler, Kudüs'e baktığımızda sadece bir şehir değil; bir medeniyetin çağlar ötesinden geleceğe haykırışını görüyoruz. 





Bizler, elbette sadece mimari eserlere değil İslam medeniyeti tarafından gerek görsel alanda gerekse işitsel ve edebi alanda üretilen, estetiği ve güzelliği mükemmel bir şekilde temsil 








BAŞYAZI ə— 


eden büyük bir sanat mirasına sahibiz. Ne var ki bugün İslam dünyasının birçok alanda Batı kültüründen etkilenmesi büyük kırılmalara sebebiyet vermiş, Sanat ve estetik anlayışı bakımından ciddi savrulmalara zemin hazırlamıştır. Geçmişte İslam sanatları ile ilgili olarak ortaya konulan iftihar vesilesi nice güzel örneklerin mevcudiyetine rağmen Batı'nın ve modernitenin tesiriyle birlikte birçok sanat dalı zamanla ihmal edilerek unutulmaya yüz tutmuştur. Bazıları da bir dönem sonrasına mevcudiyetini devam ettiremeyecek duruma gelmiştir. Sanata ve sanatsal faaliyetlere bu kadar değer veren bir dinin mensupları olarak yaşanılan çağın sanat anlayışını sergileyen, günümüze ve sonrasına ışık tutacak, ilham verecek özgün eserler meydana getirmede de üretken olunamamıştır. Ortaya konulan birçok eser ise ne yazık ki medeniyetimizce daha önce üretilen eserlerin taklidin- den öteye geçememiştir. 











Bu sebeple İslam medeniyetinin esas aldığı değerlere sadık kalınarak sanat bilincinin güçlendirilmesi ve özgün eserler ortaya koyan bir sanat kavrayışının geliştirilmesi elzemdir. 
Sanat ve estetikte arzu edilen seviyeyi yakalamak ise ancak geleceğe dönük kuşatıcı bir ufuk oluşturularak, medeniyet köklerimizden beslenip günümüze hitap eden ve geleceğe ışık tutan güzellikte eserler üretmekle mümkün olabilecektir. 











Şüphesiz ki “Allah işini güzel yapanları sever.” (Âl-i İmran, 3/148.)m 





İSLAM SANATININ AMACI 
VE TEMEL İLKELERİ 


| Prof. Dr. İbrahim COŞKUN 


Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış; Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. 


N. F. Kısakürek 


o slam sanatı, varlığı İslam düşüncesi açısından canlandırma gayretidir. Sanat insanidir, güzellik ise ilahi olup Rahman'dan feyizlenir. İnsan, ilahi nurları celbetmek için insani mertebelerdeki yükselme derecesine göre ilahi güzellikleri hisseder. Onun için güzellik ruhun ve vicdanın kavradığı manevi 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bir lezzettir. Bu anlamda Kur”an”a göre sanat, hislerle gerçekleşenin ötesine yönelmek, maddi gerçeklerle manevi güzellikler arasında irtibat kurmaktır. 


Müslümanlar, her zaman sanatın merkezi bir konumda olduğu ve hala olmaya devam ettiği İslam medeniyetini inşa etmişlerdir. 


Mimariden şehir planlamasına, hüsn-i hattan tezhibe, şiir ve diğer edebi türlere kadar İslam medeniyetinin meydana getirdiği ürünlere bakan bir kişi sanatın İslam dünyasındaki konumunu ve önemini açıkça görür. İslam medeniyeti hayatın güzellik boyutuna dayanır ve “Allah güzeldir, güzeli sever.” (Müslim, İman, 147) 





hadisinde de işaret edildiği gibi güzelliği Allah'a dayandırır. Kuşkusuz Allah, herhangi bir güzel nesne ya da varlık gibi temaşa konusu değildir. Allah'ın güzelliği, sonsuz ve asla maddi olmayan kendine özgü varlığıyla ancak eylemlerine ve kâinatta yarattığı varlıklara bakılarak kavranabilecek bir husustur. Bu hadiste en dikkat çekici olan şey, “güzel” kavramının sonsuz bir varlığa da nispet edilerek sonsuz bir anlam alanına kavuşturulmasıdır. 
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah, dağların yaratılışı ve yapısından bahsederken “İşte bu her şeyi en sağlam şekilde yapan Allah'ın sanatıdır.” (Neml, 27/88.) buyurmaktadır. En küçüğünden en büyüğüne kadar O'nun yarattığı canlı cansız her şeyde bambaşka bir güzellik, insanı aciz bırakan bir sanat görülür. O kadar ki mecazi bir ifade de olsa Kur”an”da Rabbimiz “sıbgatullah” yani Allah”ın 





Allah güzeldir, güzeli sever. (Müslim, İman, 147.) Hat: İsmail Hakkı Altunbezer 


boyasından söz eder ve “Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir?” (Bakara, 2/138.) buyurarak beşeriyete meydan okur. Yine aynı şekilde insanlığa hidayet rehberi olarak gönderdiği son ilahi kitabın bir suresinin dahi benzerinin getirilemeyeceğini beyan eder. (Bakara, 2/23.) 


Allah şüphesiz ki her şeyi güzel yaratmıştır. Ancak insanı daha güzel bir yapıda ve surette yaratmıştır. (Tin, 95/4.) İnsanın en güzel bir şekilde yani ahsen-i takvim üzere yaratılmış olması, belinin doğrulmasından, biçiminin güzelleşmesinden, melekelerinin yükselmesinden akıl, irfan ve ahlakıyla ilahi güzelliğe ermesine kadar her türlü güzelliği kapsar. 
Onun esas güzelliği sadece şekil ve suretinde değil duygusunda ve özellikle “güzellik” denilen manayı anlamasında ve o duygudan güzellerin güzeli, en güzel 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Yaratıcı'nın en güzel olan kemal sıfatlarını tanıyıp O'nun ahlakıyla ahlaklanmasında gizlidir. 


Beşer düzeyinde bu güzellik, en mükemmel şekliyle Allah'ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği (Peygamber Efendimiz'de tezahür etmiştir. Kısa bir müddet sonra kapatılacak olmasına rağmen onun bir mezar çukurundaki ahengi bozan bir tümseğin dahi düzeltilmesini isteyerek: “Aslında böyle şeyler ölüyü ne sıkar ne de ona rahatlık verir fakat bu, sağ olanların gözlerine güzel görünmek içindir.” (Buhari, Cenaiz, 42.) buyurması İslam sanat anlayışının kapsamını, onun en iyi fiili ve sözlü tebliğcisinin sanat ve estetiğe verdiği önemi göstermektedir. 
Yine o RahmetElçisi”nin Allah”ın her şeyin üzerine iyilik ve güzellik yazdığını bir hayvanı dahi keserken güzel bir şekilde kesmeyi (Müslim, Sayd 57.) buyurması, ibadetin, eylemin, düşüncenin, sözün, sesin, oyunun, eğlence- nin, kısaca her şeyin sanat ve estetik ruhuyla güzel bir şekilde yapılmasını istediğini göstermektedir. 


İslam belli bir sanat şekli takdim etmez. Bütün sosyal konularda olduğu gibi o, işi maksada ve amaçlanan hedeflere bağlar. 
Sanat, küfre ve şirke şiar edilirse onu yasaklar, haram kılar ve yıkılmasını emreder. Hz. İsa'nın çamurdan kuş heykeli yapmasında (Âl-i İmran, 3/49.) olduğu gibi sanatı; Allah'ın kudretinin ve nimetlerinin gözler önüne serilmesine sebep oluyorsa mubah kılar. Bir sanat eseri de olsa hayra vesile olmayan, faydası dokunmayan herhangi bir şey meşru görülmez. Müslüman 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sanatçı, yaptığı işin hayırlı bir iş olduğu, kendisine ve başkasına faydası dokunduğu oranda ibadet olacağı bilinciyle sanatını icra eder. Tabii ki bu fayda bazen sadece ahirette beklenen bir hayır olabilir. Bu yönüyle Müslümanın sanata olan faydacı yaklaşımı pragmatizm olarak yorumlanamaz. 





İslam sanatının temel amacı kişilerin sağlam iman ile Allah'a bağlanmalarını sağlamaktır. Sanat ve estetik duygusundan Allah'a imana giden bir yolun bulundugu muhakkaktır. Çünkü insan fıtratında mevcut olan Allah inancı estetik duygu ile daha kolay harekete geçebilmektedir. Gazali'nin Allah'ın varlığına dair “nizam delili” bir çeşit sanat/estetik delil görünümündedir. Gazali'ye göre insanı hayvandan ayıran en belirgin özellik, insanın öz varlığında, yerde ve göklerdeki varlıklarda görülen hayret uyandırıcı güzelliklere nazar etmek ve Allah'ı bilmektir. 


İslam sanatının temel amaçlarından biri de karşılaşılan zorlukları sanat ile kolayca aşabilmeyi, hayatı kolaylaştırmayı sağlamaktır. Çünkü sanatın alanı ile insanın hâkim olmaya çalıştığı alan birdir. Öteden beri estetik bakış hayatın bütününü canlandırabilseydi bütün gündelik işler ve zorunluluklar, gerek o andaki özellikleri gerekse taşıdıkları anlam bakımından daha zevkli ve kolay olurdu. Özellikle en çok kavga ve gürültünün yaşandığı yönetim sahasında, insanlar ideal düşüncelere yönlendirilebilir ve baştan beri insani gerçeklere daha uygun yönetim mekanizmaları oluşturulabilirdi. Bu anlamda Aristo'nun en önemli sanat sahası olarak politikayı hedef göstermesi yerinde bir tespittir. Çünkü sanat ile insan ruhundaki yüce duyguları canlı tutmak ve insanlar arasında hoşgörü ve sevgi iklimi oluşturmak mümkündür. Muhteşem mimari özellikleri olan camilerde kılınan namazların ayrı bir manevi haz verdiği herkesin ifade ettiği bir gerçektir. 
Yine müziğin insan ruhundaki duyguları güçlendirdigi, ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği, dolayısıyla sanatsal uğraşıların toplumsal barışı, hoşgörüyü ve verimliliği artırdığı bir gerçektir. 








Sanat, bir yönüyle de gerçek dinin estetik olarak tebliği anlamına gelmektedir. Mümin inancını, hayata bakışını, olayları yorumlamasını sanatla daha kolay gerçekleştirebilir. İlahi öğretide doğruların ve güzelliklerin kişisel olarak benimsenip yaşanması yeterli görülmez. Onların başkalarına sunulması gerekir. 
Fakat güzellikler güzel bir şekilde takdim edilmelidir. 
Bunun için gerçek sanat ve güzellik unsurlarını bozulmamış ilahi dinden ayırmak mümkün değildir. 








İslam sanatının temel ilkesi Allah'ın birliği (tevhid) Minyatür: Zehra Akdeniz - Ebru: Hatice Ünal - Tezhip: Emel Türkmen 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ve O'nun her türlü eksiklikten münezzeh olduğudur (tenzih). 
İslam'da sanat faaliyetlerinin tam olarak anlaşılması, tahlil ve takdir edilmesi, bu iki ilkenin daima göz önünde bulundurulmasını gerekli kılar. Bu ilkelerin gereği olarak Müslüman sanatkâr, güzelliği yarattığına değil keşfettiğine inanır. Allah'ın Cemal sıfatının eseri olarak var olan her türlü güzellik; sanatkârın faaliyeti sayesinde dokunulabilir, görülebilir ve duyulabilir hâle gelmektedir. Bir mümin olarak sanatkârın görevi, sadece estetik zevki tatmin etmek değil birliğin ve nurun perdesini aralayarak hakikatin bilinmesine yardımcı olmaktır. Tevhid ve tenzih ilkesi, Müslüman sanatçıları soyuta yöneltmiştir. Bu yüzden Müslüman sanatçılar geometrik unsurları tercih etmişlerdir. Bu durum sadece süsleme sanatında değil minyatür sanatında da kendisini göstermektedir. 


İslam sanatına damgasını vuran tevhid ve tenzih ilkesi en çok cami mimarisinde görülmüştür. 
Bu ilkelerin gereği olarak camilerde boşluğa ve aydınlığa önem verilmiş, bununla sonsuzluk duygusu ön plana çıkarılmaya çaışılmıştır. Allah her yerde mevcuttur fakat görülmez. O halde ona mekan tahsis etme veya onu resimle temsil etme iddiasında bulunmak doğru olmaz. Müslüman sanatçıların soyut, arabesk ve boşluğa yönelmesinin arka planındaki itici güç, “insan-tanrı” simgesiyle özdeşleştirebilecek her türlü benzetme ve benzeşme biçiminden uzak kalmak anlamına gelen tenzih inancından kaynaklanır. Zira Allah'ı bilmek, mutlak gayb âleminin konusu olması hasebiyle O'nun olgular âlemindeki bir misalle cisimleştirilerek 











ya da teşbihe kaçarak tanıtılması mümkün değildir. Bunun anlamı, ilhamcı/antikite sanat anlayışında olduğu gibi “tanrı-insan” imajinı öne çıkarmak yerine insan ile yaratıcısı arasındaki mutlak cismani anlamda benzememeye dayalı mesafeyi vurgulamayı tercih etmektedir. Müslüman sanatçılardaki bu sanat anlayışı, İslam inançlarını daha önce pek çok dinde özellikle de İslam'dan önceki hak din olan Hristiyanlıkta görülen dejenerasyondan korumuştur. 


İslam sanatının bir başka ilkesi “istikrar içinde değişim”dir. Bu durum en iyi hüsn-i hat sanatında görülmektedir. Bu sanatta “dökülme”, “dağılma”, “kendi başına buyruk olma” intibaını verecek hiçbir unsura yer verilmez. Orada bağımlılık ile bağımsızlık arasındaki gerilim yok edilmiştir. Her harf hem müstakildir hem de birliğe, bütünlüğe bağlıdır. Yazı, hem harflerin şeklini korumak hem onlar arasındaki 


7 İslam sanatının 
temel amacı kişilerin sağlam iman ile Allah'a bağlanmalarını sağlamaktır. 

Sanat ve estetik duygusundan 
Allah'a imana giden bir yolun bulunduğu muhakkaktır. 





GÜNDEM e— 


birleşme imkânlarının sonsuzlu-Sunu göstermek zorundadır. 


Yaklaşık üç yüzyıldan bu yana niceliğin egemen kılındığı bir çağda yaşıyoruz. Bu düşünce atmosferinde insanın metafizik yönü hep ihmal edilmiştir. Fakat bu yaklaşımın insanlığa esenlik getirmediğini sosyal gözlemciler açıkça söylemektedirler. Bu evren anlayışının sürdürülmesi de fazla mümkün gözükmemektedir. Kanaatimizce bu olumsuz durumdan kurtulmanın yolu, insanın yeniden maneviyatını keşfedip niceliğe olduğu kadar niteliğe de değer vermesiyle mümkün olacaktır. Böyle bir dönüşümde İslam sanat anlayışının önemli bir köprü vazifesi göreceğine inanıyoruz. Fakat bunun gerçekleşmesi için günümüzde öncelikle İslam sanatının gelişmesini engelleyen sebepleri görüp mücadele etmemiz gerekmektedir. Bazı kesimlerce lafızcı bir din yorumu ile sanatın dar bir alana hapsedilmeye çalışılması, her türlü sanatsal faaliyetin israf olarak değerlendirilmesi, yaratma kavramıyla ilişkili olarak Allah'ı tenzih etme adına sanatçının rolünün neredeyse yok sayılması, güzel (hüsün) ve çirkinin (kubuh) bütünüyle öznel/izafi sayılması, yeniden değerlendirilmesi gereken konulardan bazılarıdır. Yaşadığımız küresel dünyada ve iletişim çağında sanatın gücü ve önemi dikkate alındığında söz konusu konularda yeni yorumlara ihtiyaç olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 
Kanaatimizce bu konuda dikkate alınması gereken en temel ilke, tıpkı eşyada olduğu gibi sanatta da esas olanın “ibaha” olduğu, haram olanların cüzi ve sınırlığı olduğu gerçeğinin dikkate alınmasıdır. m 
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“Kitâb-ı kâ'inât esrâr-ı Hakk'ı bi-dehen söyler” 
Nâbi 


“Allah güzeldir, güzeli sever.” 
hadisi, İslam'da sanat kavramının çerçevesini çizmiştir denebilir. İslam sanat tasavvurunda “süzel” kavramı mevzubahis olunca kastın Allah yahut onun sıfatlarından biri olduğu hatırda tutulmalıdır. Güzellik, bu durumda insan eliyle üretilen bir kavram değil, Allah”ın kendi güzelliğinin tecellisi yoluyla ihsan buyurduğu keşfedilecek bir kavram, tabiatta bulunan izlerin takip edilmesi suretiyle ulaşılacak bir menzildir. Müslüman muhayyilenin sanatla ilişkisin- de dıştan içe içten dışa bir yol izlemesi de bu kavrayışa dayanır. Güzel olanın ilahi olandan ayrılmaması, sanatın, güzelliği icat etmek ya da yaratmak değil 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var olana işaret etmek amacıyla doğduğunu gösterir. 


İslam'da tabiatla kurulan çok boyutlu ilişkide tabiatın bir işaret olarak varlığı esastır. Hem sanatsal güzelliğe hem de bilsiye ulaşmak için tabiat temel zemindir. İslam düşüncesinde 





sanatın bilgi ile güçlü bir bağı vardır. Gerçeğin bilgisinden ayrı düşünülmeyen sanat, bilimler kategorisi içinde yer alır. Günümüzde sanatın aynı zamanda bir ilim olduğu bilinci ihmal edildiği için onun hakikatle olan 


irtibatı o kesilmiştir, denebilir. 
Sanatın artık bilimle irtibatının 


kesilmesi, güzelliğin Hakk'ın da herhangi bir yönüne tekabül etmediğini düşünmenin sonucudur. Oysa bilgi düzeyini koruyarak ve güzelliği temaşa ederek hakikate ulaşma cehdi, 


sanatkârı kendi bireysel çatışmaları içinde kaybolmaktan korur. Böyle bir çaba; ne gizemli, 





maceralı olan ne de yolcusunu bilinmezliklere terk eden bir yolculuktur. İslam sanatında yürünen yol aynı yol olsa hatta daha önce yürünmüş bile olsa tecrübenin derecesine göre çeşitlenen huzur dolu temaşadır dimağda kalan. İslam estetiğinde sanatkâr, sanata 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TnceMinareli Medrese - Konya 


bir şükür vesilesi olarak bakar. 
Tecrübe edilen olgu ya da hakikatin dile getirilmesinde sanatı, daha doğrudan ve daha canlı ve yoğun bir ifade imkânına sahip olması bakımından tercih eder. 


İslam sanatı ile İslam dinine dair akli ve nakli ilimler arasında güçlü bir ilişkinin varlığı söz 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konusu olmakla birlikte İslam sanatının yetkin ürünleri verildiğinde bu ilimlerin ciddi bir kısmının henüz bağımsız bir disiplin oluşturmadığı ve gelişim düzeyinde olduğu da unutulmamalıdır. Allah her işte ihsanı (hüsn-güzellik) emretmiştir fehvasınca güzellik her zaman ilk aranan edim olmuştur. Bu sanatın hikmete dayanan güçlü bir yönü vardır. Her işte güzelliği arama aynı zamanda bir hikmet yürüyüşüdür. Erken dönemde dini ilimlerin bile henüz bağımsız bir disiplin teşkil etmediği bir zamanda İslam sanatının yetkin ürünleri ile karşılaşmak böyle bir çabanın sonucudur. 


Sanatın, hikmeti arayış çabasının sonucu olarak hakikatin görünenle sınırlı olmadığı onu da aşan/aşkın bir düzeye sahip olduğu düşüncesiyle manevi bir zenginlik barındırması da bu yüzdendir. Görünenin dışında gaybın hazinelerini ifade çabası olarak kendine yer bulmuştur İslam sanatı. İdrak edilebilir dünyadan “mavera”ya ulaşma arzusu geometrik ve tezyini bir sanat formu doğurmuştur. 


Doğayı olduğu gibi taklit etme- den onunla uyum içerisinde kalarak yine onun ilahi güzelligin bir yansıması olduğu bilincinden hareketle, bir rekabete de girişmeden mahviyetkâr bir tutum içerisinde sadece onun prensiplerini yansıtan bir üslup tercih edilmiştir. Bu sanatın Allah ve insan arasında bir gerilime mahal bırakmaması da bu mahviyetkâr tutumun bir sonucudur. İslam'da sanatın, bir güç vehmiyle rekabet derekesine düşmeden kulluk bilinciyle 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ibadet derecesine yükselmesi, muhatabını da bu sürura davet eden aşkın bir boyut kazanmasını sağlamıştır. Söz gelimi, İslam sanatkârları arasında hattatların müstesna bir yeri vardır ve hattatlar, âlim muamelesi görürler. Çünkü hüsn-i hat hem yazana hem okuyana sevap kazandıran özel bir sanattır. Doğrusu bu, tüm İslam sanatlarına teşmil edilebilir. 
Hattatların, bu estetik yazıların altına “Allah bu yazıyı yazana ve okuyana rahmet etsin.” notunu eklemeleri bunun göstergesidir. Sadece hüsn-i hatta değil sanat ve ibadet ilişkisini mimaride, şiirde, musikide ve tezyin gibi diğer sanatlarda da görmek mümkündür. Sanatkâr, Allah'a teslimiyeti ve beşer olduğu bi- 








? Tabiat, Allah'ı hatırlatan, 
O'nun yarattığı ve yine insana müsahhar kıldığı bir mekân olarak sanatkârda büyüklenme vehmi değil bir hikmet arayışı ve teslimiyet sevinci doğurur. 
Asıl sanatkâr, es-Söni” olan 
Allah'tır. 





linci ile kendisini yüceltmekten içtinap eder. 


Tabiat, Allah'ı hatırlatan, O'nun yarattığı ve yine insana müsahhar kıldığı bir mekân olarak sanatkârda büyüklenme vehmi değil bir hikmet arayışı ve teslimiyet sevinci doğurur. 
Asıl sanatkâr, es-Sani” olan Allah”tır. İslam sanatı, Allah'tan gelen bir ilhamla yine O'nun huzuruna sunulan tevazu dolu bir ibadettir. İslam sanatı, dünya hayatının gailesi içinde ve kendi arzularının pençesinde kalan insanı bütün bunlarla helal-haram sınırları içerisinde dengeli bir tutuma çağırarak bir güzelleştirme yürüyüşü olarak doğmuştur. İslami estetik anlayışında, güzel sadece göze hitap etmediğinden salt duyusal sınırlara hapsolmuş da değildir. 
Çok daha şümullü bir şekilde hayatın her veçhesini içine alır. 
Sanat ve amel sözcüğü arasındaki anlamsal yakınlıkta da görülebileceği üzere İslam'da sanat, ahlakın bir parçası olarak amel kategorisinde yer alır. İslam'da güzel ve iyinin ayrılmaz birlikteliği sanatın da “ibadet” mefhumu ile olan güçlü ilişkisini ön plana çıkarır. 


İslam sanatının, Hz. Peygamber”in vefatından bir asır bile geçmeden her bakımdan ikna edici ve bir üslup bütünlüğü içinde ilkelerini asırlarca koruyup devam ettiren bir kıvama ulaştığı kabul edilir. Bu kıvam; dünya ve ahiret, hayat ve ölüm, soyut ve somut, teori ve pratik, biçim ve anlam “iki”liklerini kendine özgü bir vahdete eriştirmenin aldığı yeni bir haldir. 
Asıl kaynağını Kur”an ve sün- 


netten alır. İslam sanatındaki din mührü, İslam'ın bu temel kaynaklarına dayanır. Bu yüzden bu sanat sadece Müslümanlar eliyle icra edildiği için İslam sanatı adını almaz, ilkesel olarak da vahye dayandığı için “İslam sanatı”dır. İslami prensipler doğrultusunda estetik teorilerin pek dile getirilmemiş olması, bu sanat anlayışında önemli bir eksiklik olarak görülmemelidir. Bu biraz da sanatkar ve düşünürlerin sanatla ilgili yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. Mahmud Bedred- din Yazır”ın, hocasından aktardığı şu cümle gelenekte estetik teorilere bakışı yansıtması açısından mühimdir: “Güzel yazının meddahlığını yapmaktansa kendisini yazmak daha yakın bir bilgi, daha zevkli bir anlayış sağlamaz mı?” İslam'da sanat ahlakın bir şubesi olarak ele alındığından müstakil bir kuram olarak ortaya çıkmamıştır. 





İslam'a uygun bir sanatın oluşmasında göçebelik faktörünü öne çıkaran Burckhardt, bunda ihtida etmiş yerleşik toplumların sanat mirasının da katkısından söz eder. Erken dönem fetih faaliyetlerinin yoğunluğu şiirde olduğu gibi birçok sanata da ilginin azalmasına neden olmuştur. Bir süre sonra göçebe kültür yeni kültürlerle tanışarak İslam”a uygun bir sanat anlayışına ulaşmıştır. Emeviler döneminin sonuna doğru sanat, gerçek bir kiymet kazanmıştır. 
Bununla birlikte Burckhardt'ın erken dönem mimari eserlerini, Bizans kiliselerine karşı İslam zaferini fark ettirme çabası olarak açıklaması yanlış olmasa 


9 İslam'da şehir 
düzeninde evin, caminin bir uzantısı olmasının ilkesel dayanağı 
Hz. Peygamber'in evinin de caminin bir uzantısı olmasıdır. Bir 
Müslüman tıpkı evine giriyormuş gibi camiye girerken de ayakkabılarını çıkarır. 





bile eksik bir izah sayılmalıdır. 
Çünkü Hz. Peygamber'in bizzat planını kendi çizdiği Mescid-i Nebevi ile onun bitişiğinde bir koruluk gibi uzanan ve revak formunu andıran eşlerinin odaları, İslam mimarisinde hâkim bir form olarak başlı başına özgün bir modeldir. Burckhardt, bu etkide yine de hakkı teslim etmek için tam doymuş bir eriyiğin birden kristalleşmesi benzetmesini kullanır. Böylece bir etki varsa bile bu, kesinlikle taklit değil esinlenme yoluyla kendine özgü bir form ve üsluba ulaşmadır. 


İslam'da şehir düzeninde evin, caminin bir uzantısı olmasının ilkesel dayanağı Hz. Peygamber”in evinin de caminin bir uzantısı olmasıdır. Bir Müslüman tıpkı evine giriyormuş gibi 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camiye girerken de ayakkabılarını çıkarır. Bir cami duvarına uygun düşmeyecek hiçbir tezyinat evin duvarında da görülmez. 


Özellikle görsel İslam sanatlarının doğuşunda erken dönem fetih faaliyetlerinin etkisinden sık söz edilir. Yine de bu etki- nin İslam sanatının ilk yıllarıyla sınırlı olduğu bilinmelidir. İlk fatihler değil ama onların torunları ilk eserleri yapmış yahut himaye etmiştir. İlk örnekler de Suriye-Irak bölgesinde kendisini göstermiştir. İlk önemli anıt yapı olarak Kubbetü's-Sahra kabul edilir. Onu özgün bir örnek olarak Şam Ulu Camii takip eder. Miladi VTIL yy'dan sonra ise Kurtuba Ulu Camii ve İbn Tulun Camii aşılmaz birer şaheser olarak İslam sanatının kendi özgün dil ve ifadesini bulan örnekleridir. XVI. yy'da Süleymaniye ve Selimiye camileri ile Mimar Sinan, asırların birikiminden faydalanarak bu sanat anlayışını bir inci saflığında taçlandırmıştır. 





Osmanlı camileri; kendi özgün dil ve ifadesini bulan İslam mimarisini Turgut Cansever'in tespitiyle söylersek: dini düşüncenin günlük yaşanan hayattan daha üst bir mevkide yer aldığını gösterir biçimde şehir mimarisinde daha belirgin ve fark edilir bir düzeye eriştirmiştir. Bu yapılar, son derece fonksiyonel olmanın zarafete mal olmayacağını gösteren müstesna ve zarif mimari örnekleridir. 
Böylece fonksiyonel olduğu derecede güzel olduğu kabul edilen son derece zarif bir sanat anlayışına ulaşılmıştır. m 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anat; izleyenlerin duyularının haz aldığı, 

duygularının huzur bulduğu, üreticisine karşı hayranlık duyduğu, birçok özelliği yanında bilhassa güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken insan yapısı özgün ve değerli eserler ve etkinliklere denir. Dar anlamıyla, sadece insan yapısı güzel eserlere sanat denmekle birlikte geniş anlamıyla asıl sanat, ilahi sanatın muhteşem eseri olan kâinat, tabiat ve insandır; gerçek sanatkâr da her şeyin en güzel bir şekilde tasarımcısı ve yaratıcısı olan Cenab-ı Hak'tır. 
Zira O, kendisinin buyurduğu üzere: “Yarattığı her şeyi güzel yapmıştır.” (Secde, 32/7) İnsanlar da en eski sanat kuramlarından biri olan mimesis/taklit kuramına göre, gerçek sanatçının eserlerini taklit ederek kendi taklidi sanat eserlerini üretmektedirler. 


Ahlak; doğası itibarıyla iyiliğe olduğu kadar kötülüğe de açık olan, zira fıtratına hem fücurhem de takva ilham edilen (Şems, 91/8) bir “eşref-i mahlükat” olan insanın, kendi özgür çabasıyla kötülük yönünün arındırılması, iyilik/ takva yönünün de geliştirilmesi için tanzim ve tavsiye edilmiş olan iyi huy ve davranışlar manzumesine denir. Toplumsal bir varlık olan insanın bir arada yaşarken birbirine zarar vermeyip aksine yardımlaşıp dayanışarak hayatı birbirine kolaylaştırmasının yolu da ahlaktan ve onun daha sistemli ve müeyyideli hâli olan hukuktan geçmektedir. İnsan hayatının bireysel ve ailevi yönleri gibi toplumsal ve mesle- ki yönleri de ahlaki öğütlerin ve ahlak bilincinin uygulama alanı içine girmektedir. Ahlakın, hayatın tüm alanlarına yönelik genel kuşatıcılığının bir parçasını da sanat alanı oluşturmaktadır. 
Hem ahlak hem de sanat, hayatın neredeyse tüm alanlarında var olabilen çok geniş kapsamlı kültürel gerçekliklerdir. Birisi daha ziyade iyilik, öbürü daha çok güzellik eksenli olmakla birlikte, insani hayat pratiği içinde bu ikisi doğal olarak sık sık karşılaşmakta ve insanın kişiliği ve yapıp etmeleri üzerinde etkili olmaktadır. Sanat ve ahlak ilişkisi İlk Çağ ve Orta Çağ'da, özellikle İslam medeniyetinin altın çağlarında, ilahi dinin genel çatisi altında el ele, gönül gönüle, huzur içinde beraberce insanın ahlaki ve manevi gelişimi için hizmet ederlerken modern dönemlerde ve Batı dünyasında bu huzurlu birliktelik yavaş yavaş eleştirilip bozulmaya, sanat ve ahlakın arası ısrarla açılmaya çalışılmıştır. 


Günümüzde sanat ve ahlak ilişkisi ya da sanat ahlakı konusunda dört farklı yaklaşım vardır. 
Bunlar önce ikiye ayrılır: Aşırı özerkçilik ve aşırı ahlakçılık. 
Aşırı özerkçilik son yüzyıllarda Batı dünyasında savunucu bulan bir anlayıştır. Tipik temsilcisi Oscar Wilde'dır. Bunlara göre, sanat ile ahlak birbirinden ayrı işlerdir ve hep ayrı kalmalıdır. Ayrı halleriyle ikisi arasında daha üstün olan da sanattır. 
Sanatın tek kriteri de güzelliktir. 
Sanat eserinin değerlendirmesinde ahlaka uygun veya aykırı olmasının hiçbir önemi yoktur. 
Sanat, sanat içindir; sanatçının tek isteği özgürlük, tek çabası güzelliktir. Bu yaklaşımın, ahlaki açıdan yanlış olmak bir yana sanat ve sanat tarihi açısından bile gerçeklere aykırı olduğu aşikârdır. Sanat tarihine bakıldığında hiçbir büyük sanat eserinin (Örn. Selimiye, Taç Mahal, Guernica, vb.) sadece sanat olsun diye yapılmamış olduğu açıkça görülür. İkinci yaklaşım, aşırı ahlakçılık denen anlayıştır. Bunun tipik temsilcisi de Tolstoy'dur. Fakat bu görüş, Platon (M.Ö. V. yy) zamanından beri var olan ve savunulan bir görüştür. Bunlara göre sanat; güzellik ve haz meselesi değil ahlaki değerlere dayalı yüce bir iştir. Sanat eserinin değerlendirmesinde başvurulması gereken asıl kriter de ahlaka uygunluk veya aykırılıktır. Sanatın amacı da görevi de ahlaklı bir insanlık toplumunun oluşumuna katkıdır. Ahlaka aykırı sanat mutlaka sansürlenmeli, sanatçısı da engellenmelidir. Bu 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yaklaşım, birinciye göre daha uygun ve ahlak adına daha tercihe şayandır. Ahlaka aykırı sanat eserleri veya gösterileri- nin çocuklar ve gençlerden ve hele hele eğitim kurumlarından uzak tutulması gerektiği fikri de doğrudur. Ancak sanatsal özgünlük ve sanatçı özgürlüğü adına bakıldığında fazla kısıtlayıcı ve baskılayıcı olduğunu da söylemek mümkündür. 





Bu iki uç yaklaşım arasında daha ölçülü yaklaşımlar da vardır. Bunlar ölçülü özerkçilik ve ölçülü ahlakçılıktır. Ölçülü özerkçiliğe göre, sanatta aslolan estetik ve güzelliktir, onun içinde bir ahlakilik varsa bile bu onun sanatsal yönünden ayrı tutulması gereken ikincil ve dışsal bir özelliktir. Sanat eserinin değerlendirmesi yapılırken asıl dikkate alınması gereken kriter de güzellik ve benzeri estetik kriterlerdir; ahlak ayrı bir 


kategoridir. Zaten onlara göre, sanat eserlerinin aslında ahlaka fazla bir katkıları da yoktur, olmamaktadır. Bu görüş, ölçülü bir tutum olması hasebiyle karşı çıkılacak fazla bir yön barındırmamaktadır. Bununla birlikte, sanat eseri gerçeğini pekiyi yansıtamadığını söylemek mümkündür. Zira aslında bir sanat eserinin estetik ve etik boyutlarını birbirinden ayırmak ve ahlaki yönünü inkâr etmemekle birlikte sanatsal değerlendirmenin dışında tutmak mümkün değildir. Örneğin, Sefiller romanından tövbekâr insanların gerçekten iyi birer insan olabilecekleri fikrini yahut Patates Yiyenler tablosundan helal kazanca dayalı sade yaşam huzuru izlemini yahut da Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim türküsünden içindeki bilgece öğütleri çıkarıp ayrı bir kefeye koymak ne kadar mümkündür? 
Elbette değildir. 


Sanat ahlakına ilişkin dördüncü yaklaşım, ölçülü ahlakçılık yaklaşımıdır. Aristoteles zamanından beri (M.Ö. TV. yy) var olduğu söylenebilecek bu yaklaşımın sanat ahlakı konusundaki en uygun görüş olduğu söylenebilir. Buna göre sanat, dar estetik sınırlar içine hapsedilemeyecek kadar geniş kapsamlı olup içinde ahlaki, manevi ve benzeri birçok yönü barındıran bir etkinlik alanıdır. Onun ahlakiliği veya ahlaka aykırılığı, sanatsal değeri ile iç içedir ve onun bütünsel değerini etkiler. Sanat eserinin değerlendirilmesi bir bütün olarak yapılmalı, bunlar arasında ahlakiliğe de önemli bir yer verilmelidir. Ahlaki değer veya kusur, sanat eserinin bütünsel değer veya kusurunu artırabilecek veya eksiltebilecek içsel bir unsurdur. Sanatın ahlaka, ahlakın da sanata olumlu ve önemli katkıları olmaktadır ve hep olmalıdır. (Dört yaklaşım konusunda geniş bilgi için bkz. Yaran, 2020, 85-127.) 





Ölçülü ahlaka uygun düşen bir sanat anlayışı bağlamın- da Kur”an-ı Kerim, sanatlarını ahlaka aykırı yönde icra eden sanatçıları/şairleri eleştirirken onu iyilik yönünde kullananları hariç tutmakta ve övmektedir: “Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka.” (Şuara, 26/225-227.) Bu ayet, sanat ahlakına ışık tuttuğu gibi sanatçı ahlakının bazı temel özelliklerine de değinmektedir. Zaten biraz da teorik zeminde duran sanat ahlakının en somut yanlarının başında sanatçı ahlakı gelmektedir. Çünkü sanatın varlığının somut göstergesi sanat eseri; sanat eserinin varlık nedeni de sanatçıdır. Dolayısıyla sanat, esas itibarıyla sanatçı ile başlayan bir iştir. Bu durumda sanatçı, ahlakı önemseyen biriyse büyük bir ihtimalle ortaya 





koyduğu sanat da ahlaka uygun olacak ve hatta ahlaki gelişime katkıda bulunacaktır. Nitekim Aristoteles tam da bu anlamda şöyle demektedir: “Hafifmeşrep karakterli ozanlar bayağı yaratılıştaki insanların eylemlerini taklit ederlerken ağırbaşlı ve soylu karakterli ozanlar, ahlakça iyi ve soylu kişilerin iyi ve soylu eylemlerini taklit ederler.” 
(1Ş87: 17.) 


Ahlakın içindeki erdemler ve ilkelerin hepsi aynı bağlayıcılık gücüne sahip değildir. Bazı ahlaki ilke ve erdemler, herkes için bağlayıcı ve zorunlu iken diger bazıları gönüllülüğe dayanır ve insanların ahlaki ve vicdani gelişmişlik durumuna göre onlara uyulup uyulmama durumu değişebilir. Sanatçı ahlakı söz konusu olduğunda ahlaki erdemleri üç gruba ayırarak konuya yaklaşabiliriz: Sanatçıyı da bağlayan erdemler, sanatçıyı da kapsayan erdemler ve sanatçıya daha da çok yakışan erdemler. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi bağlayan bazı erdemler, doğal olarak sanatçılar için de bağlayıcıdır. Bunlar, uyulması herkes için hem ahlaken hem de hukuken zorunlu olan erdemlerdir. Tüm bunların arasında en merkezi, en kuşatıcı olanı olarak hakkaniyet/ adalet erdemi gelir. Aslında bu ikisi tek bir erdem de sayılabilir. Adalet erdeminin temeli hakkaniyet, hakkaniyetliliğin tecellisi ve tezahürü adalettir. 
İslam'a/Kur'an'a göre, herkes her durumda, her zaman, herkese karşı adaletli davranmak ve hiç kimseye, hiçbir zaman asla haksızlık ve zulüm yapmamak zorundadır. Bu konuda çok açık ve ayrıntılı olan ayetlerden 











* Sanat, esas itibarıyla sanatçı ile başlayan bir iştir. Bu durumda sanatçı, ahlakı önemseyen biriyse büyük bir ihtimalle ortaya koyduğu sanat da ahlaka uygun olacak 

ve hatta ahlaki gelişime katkıda bulunacaktır. 





biri şöyledir: “Ey iman edenler! 
Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun...” (Nisa, 4/135.) 


Adalet erdeminin ve haksızlık/ zulüm yasağının bağlayıcılığı- nın herkesle birlikte sanatçıları da bağladığını söylemeye bile gerek yoktur. Sanatçı olmak herhangi bir kişiye haksızlık etmenin haklı sebebi olamaz. Örneğin, sanat ahlakı konusunda sanat ve ahlakın birbirinden tamamen ayrı konular olduğunun en ünlü savunucusu olan Oscar Wilde'ın karısına karşı haksız davranışları, sanatçı oluşun- dan dolayı haklı görülebilecek, hoş görülebilecek bir tutum değildir. Nitekim hakkında yazılanlara bakılırsa o, “Kişisel ilişkilerinde olağanüstü nezaketi ve cömertliğiyle ünlüdür ama eşine karşı davranışlarında tek 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kelimeyle zalimdir.” Üstelik bu çelişkinin kendisi de farkındadır fakat bunun “bir yaratıcılık tarzı” olduğunu iddia eder. 
(Hollander, 2014:11) Oysa onun bu gerekçesinin hiçbir ahlaki geçerliliğinin olmadığı, asla kabul edilemeyeceği ve hoş görülemeyeceği gün gibi ortadadır. 
Hiçbir kimse, kendisi sanatçı da olsa, karşısındaki eşi de olsa, hiç kimseye asla zulüm bir yana haksızlık dahi etme hakkına saniloereteiiKeligi 





Tam olarak bağlayıcı olmamakla birlikte ahlaki gelişmişlik düzeyi yüksek herkesi kapsayan bazı erdemler, sanatçıları da genel olarak kapsar. Bu bağlamda değinilebilecek en merkezi erdem yahut ilke, mesuliyet/sorumluluk — bilincidir. 
Herkesin içinde yaşadığı topluma karşı kendi gücü nispetinde bir sosyal sorumluluk bilinci ve ona uygun çabalarının olması gerekir. Tarihte bu bilinçle hareket eden pek çok büyük sanatçı vardır. Onlar, toplum- daki ahlaki yozlaşmaları, sosyal adaletsizlikleri, gelir dağılımı dengesizliklerini, o yoksulluğu, yolsuzluğu, bencilliği, çıkarcılığı ve benzeri kötülükleri sanatlarıyla eleştirmiş ve düzeltmeye çalışmışlardır. Bunların da ötesinde, hiçbir zorunluluğu olmamakla birlikte sanatçılara daha da çok yakışan erdemler vardır. 
Bunlar da şefkat, merhamet, sevgi, aşk, hoşgörü, nezaket, zarafet gibi adap ile de ilişkili üst düzey erdemlerdir. Sanatçıların bu gibi ahlaki erdemlerde toplumlarına örnekliği toplum için bambaşka bir değere sahiptir, böyle sanatçılara sahip olmak da bir toplum için büyük bir şanstır. m 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slam sanatları en geniş çerçevede ihsanın tezahürleri olarak okunabilir. İhsan, Müslümanların yaptığı şeyleri en güzeli hedefleyerek ortaya koymasıdır. 
İslam sanatlarının gelişim sey- 


» rinde Müslümanların ibadet- | lerini, günlük faaliyetlerini icra & 
7 ederken kendilerinden sâdır göz 


olan fiillerin en güzelini ortaya 


» koymak için gösterdiği çabanın “ büyük bir etkisi vardır. Müslü- 


manların Kur'an-ı Kerim'i ve 


> 
VE ezanı daha güzel okuma çabaom sinin musiki sanatına olan ilgiyi 


arttırdığı ve bu sanatın gelişimi- 


bə) ne katkı sağladığı söylenebilir. 


Başta Kur'an-ı Kerim'in yazımı olmak üzere Müslümanların 


« yazdıkları yazıları daha güzel İŞ 
32) hâle getirme çabasının hüsn-i : ” hat sanatının ortaya çıkışında $ 

ve gelişiminde çok önemli bir *; 
rolü vardır. Müslümanların inşa 5 


ettiği camileri ve diğer bütün 


2, yapıları en güzel şekilde yapma 


kaygısı da mimarinin belirli ilkeler ve amaçlar doğrultusunda gelişimini etkilemiştir. 


İT İslam medeniyetinde ortaya çı- 


kan bütün sanatları teşvik eden, geliştiren ve bu sanatlara rengi- 


de güzeli gözetmesini sağlayan bu gayelerin başında Allah”ın rıza ve muhabbetini kazanmak 


» gelir. Çünkü “Allah muhsinleri 





yani yaptığı işi en güzel şekilde yerine getirenleri sever.” (Âl-i im- 


a ran, 3/148.) Ayrıca “Allah güzeldir, 


güzeli sever.” (Müslim, İman, 147) 


i İ ni veren içinde yaşadığımız fizik € “ düzleminde aşkın ulvi gayeler 
8 vardır. İnsanın yapıp ettiklerin- 


num? akıunjes 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Müslümanların fiillerindeki güzellik hassasiyetinden neşet eden İslam sanatları, işte bu ilahi gayelerle irtibatlıdır. İlahi gayelere yönelen Müslüman bir sanatkârın sanatını icra ederken sanatının usullerine gösterdiği özen ve ortaya koyduğu sanat eseri, onun Allah'ın muhabbetine mazhar olmasına vesile olur. İslam sanatlarının ilkesi olan bu ilahi gayeler, sanatların süreklilik ve gelişimini sağlar. Çünkü sanatkârın yöneldiği ve sanatını teşvik eden bu ilahi gayeler, erişildiğinde sona eren gayeler değil sürekli olarak erişilmesi gereken gayelerdir. Bu süreklilik ise sanatkârın sanatındaki devamlılığını sağlar. Diğer yandan sanatkârın hedeflediği her bir ilahi gayenin sınırsızlığa ve sonsuzluğa uzanan daha üst bir aşaması vardır. Bu da sanatkârın sanatıyla eriştiği aşamayı devamlı surette bir üst aşama- ya taşımaya çalışmasını gerekli kılar. Sanatkârın bu gayreti ise sanatının gelişmesine katkıda bulunur. Böylece ilahi gayelerin nihai hedef olduğu sanatlar, süreklilik ve gelişim içinde var olur. 





İslam sanatları ilmi, hukuki, sosyoekonomik, dini ve ahlaki değerlerle iç içe bir bütünlük arz eder. Esasında bu durum, İslam'ın sahip olduğu en temel alametifarika olan tevhid ilkesinin bir gereği olarak ortaya çıkar. Tevhid, insanın bütün faaliyetlerini, sahip olduğu bütün değerleri, birbiriyle irtibatlı bir çerçeveye yönlendirerek bunlardan tutarlı bir bütün oluşturur. Tevhid ilkesinin bir gereği olarak Allah, gerçekliğin bütün nesnel ve öznel boyutlarını sevk ve idare eder. Allah, insanların yetkinliği ve gelişimi için ihtiyaç duyduğu alanlara onları yönlendirir. İnsanın sahip olduğu bu maddi ve manevi yönler, tevhidin bir gereği olarak Müslümanların ürettiği her bir sanat eserinde ifadesini bulur. Çünkü bu sanat eserleri Allah'ın sonsuz sanatının dünya düzlemindeki sonlu yansımalarını betimler. Bu nedenle İslam sanatının en başındaki ilke Allah'ın yüce sanatı iken nihai gayesi de Allah'ın rıza ve muhabbetini kazanmaktır. (M. Fatih Kılıç, “İslam Medeniyetinde Sanatın İl- 








keleri Üzerine”, İslam Medeniyetinin Geleceği: Yeniden Dirilişin İmkânları. Ed. Ö. 
Bozkurt, M. N. Doru, M. F. Kılıç, Y. Cengiz. 
Mardin: MAÜ Yayınları, 2018, 230.) 


Müslümanların, Cenab-ı Hakk”ın muhabbetine ve rızasına mazhar olmak için yaptıkları işi en güzel surette ortaya koyma gayretinin bir ürünü olarak ortaya çıkan sanatlar, İslam coğrafyasının her bir köşesinde her an hayatımıza dokunabilmektedir. Bütün dünya üzerinde küreselleşen çağdaş uygarlık, coğrafyamızdaki pek çok kavramı, kurumu ve kültürümüzü değiştirmeye başlasa da mimariden musikiye, edebiyattan hüsn-i hatta, ebrudan tezhibe 


İslam sanatları ilmi, hukuki, sosyoekonomik, dini ve ahlaki değerlerle iç içe bir bütünü arz eder. Esasında bu durum, İslam'ın sahip olduğu en temel alametifarika olan tevhid ilkesinin bir gereği olarak ortaya çıkar. 


kadar pek çok sanat hâlâ güçlü bir şekilde varlığını korumakta ve bizi her gün kendisine muhatap almaktadır. Bu, sadece İstanbul gibi medeniyetimizin kurduğu büyük merkezlerde değil kültürel coğrafyamızın her bir köşesinde böyledir. Gelin hep birlikte Mardin'e gidelim. 
Ulu Caminin güneydoğu cephesindeki sokaktan çarşıya doğru hareketlenelim. İlk olarak Ulu Caminin minaresinin kaidesinde makili bir hatla işlenmiş “Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter.” (Talak, 65/3.) mealindeki ayet-i kerime karşımıza çıkar. Makili hat, doluluk ve boşluk oranlarıyla dikkati çeken bir estetiğe sahiptir. Bu oransal düzeni takip ederek ayet-i kerimeyi okuyanların yazının güzelliğinden edindikleri estetik hazza bir de anlamın güzelliği ve oluşturduğu huzur eşlik eder. Esasında yolumuz caminin kuzeyinde bulunan çarşıya çıkmaktadır. Çarşıda çalışan bir esnaf ya da çarşıya alışverişe giden biri için söz konusu anlam, bağlamla daha güçlü hâle gelir. Başımızı caminin minaresine doğru kaldıralım. Kaidenin hemen üst kısmına caminin avluya bakan kısmında sülüs bir hatla “Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin 











verdiği evlerde, sabah akşam Allah'ı tenzih ederek anarlar.” 
(Nur, 24/36.) mealindeki ayet-i kerime yazılıdır. Çarşıya bakan tarafta ise yine aynı hatla “Ticaretin de satımın da kendilerini Allah" anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoyamadığı; gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler...” 


vaktin ruhu, gezegenlerin birbirine karşı konumu, insanın günün belirli vakitlerinde sahip olduğu hâletiruhiyenin hep birlikte etkisi vardır. Bütün bunlar dikkate alınarak bu makamlar belirlenir. Yani musiki sanatı ve müzikal ifadeler, ezanın çağrısına eşlik eder. Böylece ezan hem estetik olarak daha güzel bir surete bürünür hem de ifa- 





(Nur, 24/37.) mealindeki ayet-i kerime nakşedilmiştir. Bir sanat eseri olarak mimari bir yapıya eklenmiş bütün bu yazılar hem birer sanat eseridir hem de muhatap aldığı insanların hayatına dokunur. Dahası dokunduğu insanların düşüncelerini, tavırlarını ve bakış açılarını sürekli olarak inşa eder. 


Şimdi Üsküdar'a gidelim. Mihrimah Sultan ve Valide-i Cedid camilerinde müezzinlerin saba makamında münavebeli olarak okuduğu bir sabah ezanına kulak verelim. Saba makamı, ağırbaşlı edasıyla dünyanın faniliğini ve Allah'ın azametini bize bir 


de gücü artar. Bu sanatlı ezanlar, muhataplarının ruhlarına, his ve yaşayışlarına her gün beş kez dokunur. 


Şimdi de İslam mimarisinin en önemli şaheserlerinden bir olan Edirne'deki Selimiye Camiine gidelim. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak belirttiği camiye dışarıdan bir bütün olarak baktığımızda cami gözümüze âdeta yekpare billurdan kesilerek yerine yerleştirilmiş gibi görünür. (Turan Koç, İslam Estetiği, İstanbul, İsam Yayınları, 2008, 5.168.) İçine girip başımızı kaldırdığımızda ilk olarak muhteşem kubbeyi görürüz. Ardından zarif mihrap 





kez daha haykırır. Nağmeler ve müzikal ifadeler o kadar güçlüdür ki muhatap buna bigâne kalamaz ve dünyadan, uykusundan geçerek azim olan Allah”a ibadete yönelir. Aslına bakılırsa çağrının bu gücü, sadece saba makamındaki ezan için değil her bir vakit ezanına özel olarak belirlenen makamlar için de geçerlidir. Her vaktin ezanı için özel bir makam belirlenmesi, Osmanlı'dan günümüze kadar varlığını koruyan bir gelenektir. Öğle ezanı genellikle 


ve âdeta ilmek ilmek örülmüş minber kendisini gösterir. Sonra devasa fil ayaklarını, yarım kubbeleri ve kadınlar mahfilini taşıyan ince sütunların üzerindeki narin kemerleri fark ederiz. Yapının fark ettiğimiz bu ilk unsurları, eserin muhatapları olan bizlerde sınırlılıkların ötesine uzanan sonsuzluk fikrini oluşturur. Merkezi kubbenin tam altına yerleştirilmiş olan müezzin mahfilinin iki yanından mihraba ilerleyip saf tutmak 





hicaz, ikindi rast, akşam segah, yatsı ise uşşak ya da hüseyni makamıyla okunur. Bu makamların belirlenmesinde zamanın/ 


istediğimizde mekânın sağ ve sola doğru genişlediğini müşahede ederiz. Bu ise merkezi kubbe ile bu kubbenin kuşattığı alanı her bir yöndeki pencerelerle sonsuz mekâna bağlayan ortamın huzur ve güvenini her zerremize kadar idrak etmemizi sağlar. (Turgut Cansever, Mimar Sinan, İstanbul, Albaraka Türk Yayınları, 2005, s.288.) Mekânın muhatabında bu huzur ve güven duygusunu oluşturmasında, iç mekânı olabildiğince aydınlık kılan ve bizi aynı zamanda tabiatla bağlantılı kılan büyük pencereler de son derece etkilidir. Bu pencereler sayesinde mekânın içindeyken dışarıyla kurabildiğimiz irtibat, yaratılmış olmak bakımından tabiatla olan kardeşliğimizi bize bir kez daha hatırlatır. 


Belirli bir mimari eserden alınan bu kesitler çoğaltıldığında, aynı sanat alanındaki eserler çeşitlendiğinde ya da günlük hayatımızda bize dokunan farklı sanat alanları da işin içine katıldığında sanat eserlerinin bize söyleyeceği anlamlar da çoğalacaktır. Bütün bu anlamlar ise İslam'ın hakikat, varlık, insan ve âlem anlayışıyla irtibatlıdır. 
Yani İslam sanatları Allah'ın mutlak hakikat olarak varlığın, iyilik ve güzelliğin nihai kaynağı olduğunu; küçük âlem olarak yarattığı insanın onun rıza ve muhabbetini kazanmak için kendisine yönelmesini anlatır. 
Bu yönelim, bir tür estetik yakarış olarak da değerlendirilebilir. 
Her bir sanat bu anlatımı kendi üslubuyla ortaya koysa da son tahlilde hepsinin varacağı yer aynı ilahi gayelerdir. Bundan dolayı bizi muhatap alarak içinde bulunduğumuz hengameden sıyrılmamızı sağlayan ve ilahi gayelere yönlendirerek ruhumuzu zenginleştiren sanatlara daha çok kulak vermek gerek. m 
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İslam sanatının hikmetle zanaatın evliliğinden doğdugunu söyler Burckhardt. Bir anlamda ilahi hakikatlerin ifadesi olarak tarif edilen sanat 


hakkındaki (o düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? 


Aslında çok doğru bakıyor konuya. Nitekim İslam coğrafyasında hikmet içermeyen hiçbir beceri uzun süreli takdir ya da teşvike mazhar olmamıştır. Sizin herhangi bir konuda ortaya koyduğunuz maharetin, hilkatin (yani doğanın yaratılış) mantığına ne kadar uyduğuna, sadece İslam halkına değil dünya insanlığına, hatta tabiata bir fayda sağlayıp sağlamadığına bakılır. Sadece göze değil, gönül zenginliğine de ne kattığı sorgulanır. Yani ortaya konan eserin biçimsel, formel anlamda güzelliği ve fonksiyonelliği 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alır.” 


Söyleşi 





yetmez, ruha da bir güzellik üflemesi lazım. İslam coğrafyasında beceri/hüner, hikmet elbisesini giymedikçe sanat sahasına çıkamaz. İslam sanatkârı Allah'ın Cemal sıfatının tecellilerini kendi sanat diliyle nesillere ve çağlara tercüme eden adamdır. 


Müslüman sanatkârların kimi zaman Allah'a duyduğu aşkı, kimi zaman hayata, kimi zaman da tabiata bakışını anlattığı İslam sanatlarının oluşumunda ve gelişiminde etkili olan temel hususlar nelerdir? 


“Her şeyi bir ölçü üzere yarattik.” anlamındaki ayet-i kerime (Kamer, 54/49.) ile “Allah güzeldir, güzelliği sever.” anlamındaki hadis-i şerif (Müslim, İman, 147), yine mümini her ne yapıyorsa doğru, sağlam ve güzel yapması an- 


Mahir KILINÇ 


Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI: 


“İslam sanatı gözden çok kalbi muhatap 


lamında “itkân”a yönlendiren, Allah'ın hoşnutluğunun bunda olduğunu bildiren hadis-i şerif (Taberani, 1/275, Beyhaki, Şuabü”l-iman, 1V/334.) vb. 
buyruklar İslam sanatkarının yolunu çiziyor aslında. Gerisi ilhama ve —tıpkı arının hangi çiçeklerden bal devşirdiğine benzer biçimde- kişideki güzellik duygusunu besleyen kanalların çeşitliliğine, zenginliğine kalıyor. 
Bu kaynağı bazen tabiat bazen da oradan ilhamla çeşitli zaman ve coğrafyalarda ortaya konmuş güzellikler oluşturur. 


el-Mu”cemü”l-evsat, 





Kaldı ki “Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır.” (İbn Mace, Zühd, 15; Tirmizi, İlim, 19) anlamındaki ferman-ı peygamberi de mümin sanatkârın hareket serbestisini ve kabiliyetini güçlendirir. 


Müslüman sanatçı tecelliyat-ı ilahinin kendi ruhundaki akisleri üzerinden insanlara güzeli görmeyi, güzeli dinlemeyi, güzeli anlamayı öğretir. Onlar da gündelik işlerden kendilerini bir parça kurtararak cemal sıfatının sonsuz yansımalarını temaşa ve tefekkür ederler. Artık bu akıl almaz, tarif edilmez, sayıya gelmez güzellikler karşısında tek şey kalmıştır. Bizi hakla, hakikatle tanıştıran küçücük yüregimizin ta derinlerinden çığlık atarcasına kocaman bir “Allahu Ekber” sedasıyla kudret-i ilahi önünde secdeye kapanmak... 
Zaten İslam sanatında amaç da budur. 











Hedefiniz asil, usulünüz doğru ise -ideale ulaşmak anlamındavusul için de bir mania kalmamış demektir. 


Mütefekkir Şair Necip Fazıl merhum ne güzel söylemiş; “Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış / Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış.” diye. Aslında kendisinden dört asır önce yaşamış büyük şair Fuzul”nin ünlü beytini tercüme ediyor sanki: “Aşk imiş alemde her ne var ise / İlim bir kiylü kaal imiş ancak”. 


İslam sanatları dönemden döneme, bölgeden bölgeye farklılık gösterse de aynı manevi hazzı terennüm ettirir. Bize bu farklılıklardan ve aynı zamanda farklılıkların oluşturduğu birlikten söz edebilir misiniz? 


Az önce sanat adamının ilham kaynağından söz ederken arı üzerinden farklı çiçeklere atıf yaptım. Farklılık kesinlikle zenginliktir. Abartı gibi değerlendirilebilir belki ama yaşadığımız hayatın en büyük mucizesidir. 


Böyle olmasaydı bilmem hayat bu kadar güzel olabilir miydi? 
Aynı besteyi farklı kişilerden farklı tatlarda dinlersiniz, degil mi? Bu da öyle. Sanat dediginizde de farklı coğrafyalarda farklı terennümler söz konusu olacaktır. Her coğrafyanın asırlar içinde oluşmuş farklı kültürel birikimleri vardır, dolayısıyla terennümler de aynı olmayacaktır. 
Ama hepsi de aynı besteyi esas alacaktır. Ezan kelimesi tüm İslam coğrafyası için aynı şeyi ifade eder, ama okunuş şekli hiçbir zaman aynı olmaz. Minareler de mimari estetik anlayışı açısından bölgelere göre birtakım değişiklikler arz eder. Biçimler yerel, bölgesel anlamda değişse de elfaz dünyanın hiçbir yerinde değişmez. 





Allah (c.c.) evrendeki her şeyin belirli bir ilim, düzen ve sanat çerçevesinde yaratıldığını ayetleriyle bizlere bildiriyor. 
Bu noktadan hareketle Tevhid ilkesinin Müslümanların sanatı üzerinedeki etkisi/yansıma- sından bahseder misiniz? 


Cami inşasında Sinan'la gelinen nokta, mimaride asırlar süren estetik yolculuğunun zirvesini temsil eder. Konuya İstanbul siluetinin en can alıcı noktası Süleymaniye Camii üzerinden yaklaşalım isterseniz. Baktığınızda görürsünüz ki revaklı girişlerden tepe noktasına kadar âdeta hiyerarşik bir düzen söz konusudur. Giriş katında revaklar, kemerler, kapı ve pencerelerle başlayan, küçük köşe kubbeleri, tromplar ve yarım kubbelerle yükselen ve sonunda bunların hepsini hâkimiyeti altına almış bir ana kubbeyle biten muhteşem bir yapıdır karşımızdaki. O 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tek kubbenin üstünde de alem vardır. Alemin kat kat yükselen boğumlarının tepesinde, yani yapının gökyüzüyle (o buluşan son noktasında ise hilâl vardır. “Hilâl” kelimesini oluşturan harflerin ebcet hesabıyla toplamı, “Allah” kelimesinde olduğu gibi 66'dır. Yani alemdeki hilal yapının en zirve noktasında yerleştirilmiş bir lafza-i Celâl gibidir ve sembolik olarak İslam kültürünün temelindeki en büyük ve vazgeçilmez değeri ifade eder: Tevhid. Bütün İslam sanatlarına bu pencereden bakabilirsiniz. 


Hz. Peygamber'in (s.a.s.) “Allah güzeldir, güzelliği sever.” 
(Müslim, İman, 147.) hadis-i şerifinin ifade ettiği mana İslam sanatlarında nasıl tezahür etmiştir? 


Her ne yapıyorsan güzel yap; yazıyor musun, güzel yaz; çiziyor musun, güzel çiz; konuşuyor musun, güzel söyle. Hem senden çıkışı güzel olsun ortaya koyduğunun, ürettiğinin hem muhataba varışı. Hem de muhatabın idrak penceresinden güzel algılanmaya elverecek biçimde içeriği, ruhu... Bir güzelliğin her idrak seviyesinde aynı tepkiye mazhar olması mümkün mü? 
“Güzellik görecelidir.” derler; o sebeple bu zor bir durum. Ama bunu kolaylaştıracak ve tepkileri birbirine yakın düzeye getirecek bir haslet var; niyette samimiyet ve amelde ihlas. Haliç sırtlarında İstanbul'a vurulmuş bir ebediyet mührü ve bir İslam imzası olan Süleymaniye'yi, ya da altı minaresiyle bu güzel ve kadim şehrin bağrından göğe doğru yükselmiş Sultanahmet Camiini beğenmeyecek var mıdır? Farklı kültürel zeminlerde 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yetişmiş yabancı ziyaretçiler bile dünyanın dört bir yanından geliyorlar, Allah'a adanmış bu muhteşem yapının önünde hayret makamında ceketlerini ilikleyip gidiyorlar.. Ya o mukarnaslı şerefelerden kanatlanıp şehrin semasına yükselen ezanların insan ruhunda açtığı çiçekler... 
Bir namaz sonrası imam efendi tarafından okunan mihrabiyenin yüreklere saçtığı ışıklar... 


Camiler, o şerefli eslâfın medeniyet anlayışında sadece cemaati değil, tüm güzellikleri bünyesinde toplayan ilahi mekânlardır. 
Tevhid inancı çerçevesinde asırlardır sosyal kimliğimizin de inşa edildiği bu mekânlarda mimariden musikiye, çiniden kakmacılığa, kalem işinden taş işçiliğine, hat sanatından revzen pencerelere, ışık düzeninden akustik düzene varıncaya kadar pek çok maharetin bir araya gelmesi tesadüfi değildir. Okunan Kur'an ayetlerini içinde barındıran Mushaf-ı Şerifler, yazısından süslemesine, kâğıdından cildine tarih boyunca farklı güzel sanat dallarının uygulama alanı olmuştur. 
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Sanat her medeniyette hiç şüphesiz ki farklı anlayışlar çerçevesinde ele alınır. Size göre İslam sanatını ve sanat anlayışını Batı sanatından ayıran temel farklar nelerdir? 


Batı sanatı gözü ve aklı, İslam sanatı ise gözden çok kalbi muhatap alır. Batı'da göz akla, İslam'da ise kalbe giden yolda köprüdür. Birinde beşerin beğenisi esastır, ötekinde Yaradan'ın hoşnutluğu ve rızası ile top- 





İstanbul Havalimanı Camii 


lumun, çevrenin yararı. “Hayru”n-nas enfauhüm  li'n-nâs” fehvasınca. (Kenzü'-Ummâl, 1/240, no: 679, 772.) Renk, biçim, derinlik, orantı, ses, ritim vs. o rızaya, o yararlılık ilkesine hizmet eder, yani amaç değil sadece araçtır... Sanatçı bu istikamette eser üretirken doğadan yani Allah'ın Cemal sıfatının sonsuz tecellilerinden ilham aldığı gibi, hangi coğrafya ve zaman dilimine ait olursa olsun, derdini anlatma- ya, sevdasını haykırmaya yarayacağını düşündüğü her türlü birikimden de yararlanır. Çünkü o bilir ki: “Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır.” 
(Tirmizi, İlim, 19.) 


Geleneksel metotlarla yürüyen geleneksel sanatlar modern çağın insanına nasıl hitap edebilir ve bu sahada çalışan sanatçılarımız bunları nasıl sunmalıdır? 


Gelenek, uzun zamanlarda, asırlar içinde oluşmuş birtakım kurallar ve kabulleri ifade eder. 
Asırları aşarak bugünlere gelmeyi başaran güzellikler bundan 


sonrasına da ulaşırlar. Asılmesele geleneği iyi okumak, anlamak ve kavramaktır. İçeriğine, özüne, amacına vâkıf ve hâkim olamadığınız bir şeyi -geleceğe taşımak şöyle dursun- bozarsınız, harcarsınız. Cami hayatının iç güzellikleri var. Biz camilerde tören yapmıyoruz, ibadet ediyoruz. 
Sarık ve cübbenin de ezanın ve mihrabiyenin de ibadet estetiği açısından —isterseniz adap diyelim- bir geleneği var. Hocaefendiler başlarındaki sarığı selefleri gibi kendileri sarmalılar; makine sarığı, hele de üstünde naylon olunca çok çirkin duruyor. Yine eslâfta görmeye alıştığımız sade ve koyu renkli cübbeler, şimdiki sırmalı beyaz cüppelere göre çok daha vakur duruyordu. Musiki bir sanat alanıdır. Geleneksel ve derin bir mazisi vardır. Ezan veya Kur'an tilavetinde okuyuşunuzu bu alanın etkileyici kabiliyetin- den de istifade ile okursunuz. 
Nitekim “Kur'an (okuyuşunuz)u sesinizle süsleyin.” anlamındaki hadis-i şerif (Ebu Davud, Salat, 355, no.1468, Nesai, Salat, 83, no. 2, 179, 180, İbnu Mace, İkamet, 176, no.1342.) bunu amirdir. Ancak okuduğunuz Kur”an”sa amacınız sahne icrası olmamalıdır. İbadet maksadıyla oradasınız. Musikiyi metnin emrine mi vereceksiniz, yoksa metni mi musikinin? İkinci yola asla sapmamalısınız. Name, mana- nın önüne geçtiğinde alan sahneye dönüşür, ibadet biterl Kör taklit hiçbir zaman güzel bir yol değildir. Kur”an tilavetinde oturmuş ve yerleşmiş kaidelerin ve adabın içinde kalarak yürümelisiniz. 








İslam sanat alanlarında geleneksel çizgi mi, yenilik arayışları mı konusuna gelince, yenilik veya başka adlar altında ortaya 


çıkan popüler çabalar, sapmalar, genelde alanı iyi tanıyamamış olma üzerinden gidiyor ne yazık ki... Bu dürüm, camilerde mimariden iç mekân tezyinatına kadar pek çok sanat alanı için de kalem işi tekniği ile uygulanan tezyinat ve hatlar için de söz konusudur. Hangi yere ne gider, hangi kalem kalınlığında gider, hangi renk zemine hangi renk yazı olmalı gibi pek çok hususta yeni ortaya çıkan yapılara baktığımda geleneği yeterince sağlıklı okuyamadığımızı ya da anlamadıgımızı düşünüyorum. O yüzden gelenekle yeterince ahbaplık 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kuramamış teşebbüsler, ne yazik ki bina ederken de süslerken de eline yüzüne bulaştırıyorlar. 
Müslümanların gözü güzel şeyler görmeye layıktır. 


Yenilik yapacağız derken düştüğümüz çukurların faturası ne yazık ki onu yapanlara değil, konunun ihtisas anlamında çok dışında kalan hayır sahiplerine ve cami cemaatlerine çıkıyor. 


Geleneksel sanat kültüründe elbette yeni yönelişlere kapılar açıktır; ancak ana caddeden çıkmadan... Bilmiyorum, ifade edebildim mi? m 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eygamber sevgisi, İslam”ın ilk halkası sahabenin, “Anam babam sana feda olsun ey Allah”ın Elçisil” hitabında tecelli etmiş, Kur”an-ı Kerim de bu sevgiye “Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha sevgilidir.” (Ahzab, 33/6.) buyurarak şahitlik etmiştir. Sahabenin peygamber sevgisi, sonraki nesillere de örnek olmuş, çeşitli kültürel form ve tavırlara bürünerek yaşamaya devam etmiştir. Zaten din, duygulara, geleneklere, sanata sirayet ederek etkisini, güncelliğini sürdürür. 





İslam sanatlarında peygamber sevgisi muhtelif şekillerde tezahür etmiş, şiirde, tezhip- te, hat sanatında, musikide bu sevginin emareleri açıkça ortaya konulmuştur. İslam”da suret yasağı, başka sanat dallarında derinleşmeyi getirmiştir. Örneğin hilye, Peygamberimizin sözle anlatıldığı, tasvir edildiği levhalardır. Hilyelerde bu sevgi, aşkın bir hal alarak ileri estetik boyutlara varmıştır. Hat sanatında ortaya konulan merhalenin en güzel örnekleri hilyelerde temayüz etmiş, yazılar tezhiplerle göüzelleştirilmiştir. 
Hilyeler, bereket, huzur ve düzenin sembolü olarak evlerde asırlarca duvarları süslemiş, peygamber sevgisinin gündelik yaşama dokunan bir nişanesine dönüşmüştür. 








Özellikle Türk kültüründe yaygın olan hilye-i şerif geleneği, Osmanlı hattatlarının özel olarak ilgilendiği bir sanattır. Tarih içinde muhtelif versiyonları üretilen ve çeşitli değişikliklere uğrayan hilyeler genel olarak belli terkiplerden oluşmaktadır. 
Hilyelerin baş makamında bes- 








mele-i şerife, daire veya oval gövdede metin, ortada yaygın bir kullanım olarak peygamberi temsil eden güneş ve onun çevresinde hilaller, köşelerde dört halifenin isimleri, ayet kısmında peygamberimizle ilgili ayetler, etek kısmında ise dualar yer alır. Eteğin kenarları bir başka sanatın, tezyinin eşsiz örnekleriyle bezelidir. Tezhip sanatında da lale Allah'ı (c.c.), gül ise Hz. 
Peygamber'i (s.a.s.) simgeler. 








Türk İslam sanatlarında geniş bir yeri bulunan gül, peygamber aşkının ve sevgisinin nişanesi olarak şiirlerde de geçer. Gülün Peygamberle özdeşleşmesinin ardında bir dizi rivayetler yatar. 
Peygamber Efendimizin güzel kokuyu sevmesi, kendisinin gül kokması, yüzünün güzelliği gibi kimi rivayetler gül metaforunun onunla özdeşleşmesini kolaylaştırmıştır. Gül-i Muhammedi diye adlandırılmıştır. Bu simge hilyelerde de yer bulmuş, gül ve yaprakları üzerinde dualarla, ortada açılan tek gülün üzerindeki Muhammed yazısıyla tecelli etmiştir. Minyatür sanatında da peygamber kıssalarını konu edinen eserlerde, Peygamber Efendimiz genelde ışık veya gülle tasvir edilmiş, İslam'ın tasvir hassasiyeti itinayla korunmuştur. 


Divan ve tekke şiirinde gül mecazi olarak sevgili anlamında kullanılır. Gül, peygamberden aldığı etkiyle hilyede, tezhip- te, şiirde kalmamış, tavan göbeklerinde, çini ve oymacılıkta, mezar taşlarında kendine yer bulmuştur. “Gül Muhammed teri,” ifadesi Mevlana'dan Yunus Emre'ye, Süleyman Çelebi'den Alvarlı Efe'ye pek çok ismin şiirinde kullanılmıştır. Niyazi Misri, Allah'ı bulmanın yolunu gül ko- 





Hilye, 
Peygamberimizin sözle anlatıldığı, tasvir edildiği levhalardır. 
Hilyelerde bu sevgi, aşkın bir hâl alarak ileri estetik boyutlara varmıştır. 
Hat sanatında ortaya konulan merhalenin en güzel örnekleri hilyelerde temayüz etmiş, yazılar tezhiplerle güzelleştirilmiştir. 





kusunu derenlere sormak gerektiğini ifade eder: “Soralum gel bilenlere büyın direnlere / Visaline erenlere gel Allah'ı bulalum gel.” Yunus Emre, “Gül Muhammed teridur bülbül anun yaridur / Ol gülile ezeli cihana bile geldum” ifadelerini kullanır. Mevlana ise Mesnevi'sinde, “Güllerin kök ve dalları, Mustafa'nın hoş teridir / Onun gücü sayesinde gülün hâli şimdi dolunay olmaya doğru gelişir.” der. 
Aynı sembolü Süleyman Çelebi, “Terlese güller olurdu her teri / Hoş direrlerdi terinden gülleri” diyerek ifade eder. 





Musikide peygamber aşkının en estetik hâli salalar, salat-ı ümmiyeler, naat-ı şerifler, mevlitler, miraciyeler ve kasidelerde karşımıza çıkar. Eserlerin cami 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ve tekkelerde icra edilegelmesi, pek çok bestenin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 
Bilindiği üzere mevlit kandilleri, İslam ümmetinin kalbin- de dokunulmaz bir yere sahip olan Peygamber sevgisinin en somut, en kolektif tecellisidir. 
Şiir formunda yazılan mevlitler, kısa zamanda toplumsal zemin bularak büyük bir geleneğe dönüşmüş, Afrika'dan Asya'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a halkın yediden yetmişe iştirak ettiği bir manevi ortamın doğmasına vesile olmuştur. 





Mevlitler, Hz. Peygamber'in doğumunun, nübüvvetinin, mucizelerinin ve vefatının anlatıldığı şiir formunda eserlerdir. Sayı yönünden de nitelik yönünden de dünyada başka hiçbir edebiyat- ta görülmeyecek kadar zengin bir literatürün doğmasına vesile olan mevlit geleneği, Süleyman Çelebi'nin “Vesiletü”n-necat” adlı mesnevisi ile zirveye ulaşmıştır. Bu eserin halk nazarında geniş ilgi görmesinin bir sebebi de dilindeki sadeliktir. Eserin Türkçe, Arapça, Farsça, Arnavutça, Boşnakça ve Rumca nüshaları İstanbul kütüphanelerinde hâlen muhafaza edilmektedir. 
Halk arasında okunmaya mahsus siyer kitaplarının en güzelini Süleyman Çelebi'nin yazdığına, onun mevlit manzumesinin halk arasında asırlarca okunup bestekârlar tarafından bestelendiği- ne dikkat çeken Ord. Prof. Fuad Köprülü, “Her asırda ona birçok nazire yazıldığı hâlde, ifadesindeki sadelik ve selaset, şairin ilhamındaki samimilik ve tabiilik, onu Türk edebiyatının bir şaheseri hâlinde asırlarca yaşattı.” 
der. (Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ, 2009, s. 372.) m 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KUDÜS'TE : 
BİZE DÜŞEN , 








Mustafa SOYKÖK 


Manisa Müftüsü 





ur”an-ı Kerim'de Yüce 

Allah tarafından; mübarek (isra, 17/1), kutsal 

(Maide, 5/21) ve seçkin/ iyi/güzel/güvenilir bir yer (Yunus 10/93.) kılındığı haber verilen Mescid-i Aksa ve çevresinde üzücü olaylar cereyan ediyor. 
Kudüs, Hz. İbrahim ve ondan sonra gelen birçok peygamberin yaşadığı, Yüce Allah”ın pek çok vahyine ve Hz. Peygamber'in | miraç mucizesine şahitlik ettiği, bir süre Müslümanlar tarafından kıble kabul edilmiş olan bir şehirdir. Ancak şehrin kutsallığını zedeleyen bu olaylar sadece & Müslümanların değil tüm dünyanın vicdanını yaralıyor. 
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Bir bölgenin mübarek, kutsal ve seçkin kılınması, insanlara, orada merhamet, adalet, barış gibi erdemleri yaşatma görevini yükler. Çünkü dünyayı güzelleştirme sorumluluğunu üstlenmiş olan insandır. (Hud, 11/61.) Kutsal topraklarda zulüm, kan ve gözyaşına son vererek bu kutsallığı, bereket ve güzelliği yaşatması gereken de yine insandır. 


Önemi, anlamı ve mazlumlar için sembolik değeri asla yadsınamaz ama Mescid-i Aksa, Kudüs ve Gazze için atılmadık slogan, söylenmedik söz neredeyse kalmamıştır. Gelinen süreçte bize düşenin ne olduğuna dair esaslı okumalar yapmak, meselenin çözümünde daha genel bir bakış açısı geliştirmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Çünkü Kudüs sorunu Müslümanların ve insanlığın esaslı problemlerine işaret eden bir gösterge gibidir. 








Bize düşenin ne olduğunu sorgulamak bir şuur ve duyarlılık hâlini gerekli kılar. Bize düşen; her şeyden önce bu şuur ve duyarlılığı kaybetmemek, farkındalıklarımızı yitirmemektir. 
Mescid-i Aksa'ya dair bilincimizi yıkmadan, Hz. Ömer döneminde başlayıp tarih boyunca Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerinde bugünkü şeklini alan sur içindeki binalarımızı yıkamayacaklardır. Şuur kaybedilmezse şehir asla kaybedilmeyecektir. 


Hz. Adem”le başlayan peygamberlik zincirinin son halkası Hz. 
Peygamber (s.a.s.) olmuştur. 
Hz. İbrahim de Hz. Musa, Hz. 
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Davud, Hz. Süleyman, Hz. İshak, Hz. Yahya ve Hz. İsa da birer İslam peygamberidirler. (ali İmran, 3/19.) Kudüs'ün tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Allah Resulü (s.a.s.) Mecsid-i Haram'dan sonra insanların ibadet etmeleri amacıyla yapılan en eski ikinci mabedin Mescid-i Aksa olduğunu haber vermiştir. (Buhari, Enbiya, 10.) Bu en eski ikinci mabet zaman içerisinde kaybolmuş, Hz. Süleyman tarafından ve Hz. Ömer ile beraber yeniden inşa ve ihya edilmiştir. 


Hz. Ömer'den itibaren Müslümanlar tarafından idare edilirken güvenliğin, ilmin, barışın, adalet ve merhametin en güzel 





? Kudüs'ün özgürlüğünü çok uzaklarda görmek büyük bir yanılgıdır. 
Kudüs bir heyecan, bir aşk ve umuttur. 
Bize düşen; bu aşk, heyecan ve umuda sahip, Kudüs sevdalısı kız ve erkek evlatlar yetiştirmektir. 





örneklerini ortaya koyan Kudüs, bir asrı aşkın bir süredir Siyonist, ırkçı bir emperyalizmin pençesinde kıvranmaktadır. Geçmişte farklı din, dil, ırk ve mezheplerin bir arada uyum içerisinde yaşamasının en nadide tablolarını sunduğu hâlde, ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nın ardından bu özelliğini yitirmeye başlamıştır. 
Bilhassa Filistin topraklarının işgaliyle başlayan süreçte Müstümanlar, baskıya, zulme, işkenceye ve katliama maruz kalmış, pek çok hak ve özgürlükten mahrum bırakılmış; evleri, yurtları, malları ve mülkleri talan edilerek ellerinden alınmış; pek çoğu da Kudüs ve Filistin topraklarından göç etmek zorunda bırakılmıştır. 





Bugün bütün insanlığın acı ve gözyaşı ile andığı Kudüs, Filistin ve Gazze meselesi, İslam ümmetinin ortak meselesidir. 
Filistin topraklarında yaşanan acı, bütün Müslümanların ortak imtihanıdır. Tarih boyunca Müslüman ülke ve topluluklar arasında işbirliği ve barış ne derece kuvvetli olmuş ise Kudüs ve çevresi o derece emniyet ve barış atmosferine bürünmüştür. Yine Müslümanlar arasında fitne ve kargaşanın alabildiği- ne çoğaldığı zamanlarda ise Kudüs'te işgal, kan ve gözyaşı hâkim olmuştur. Kudüs'te haçlı tasallutuna son vermek için yola çıkan Selahattin Eyyübi'nin yöntemi de bu olmuştur. Bize düşen; Müslümanlar olarak mukaddes değerlerimiz için bir araya gelebilme kabiliyetine sahip olabilmektir. Mescid-i Aksa'nın harcı İslam kardeşliğidir. 








Harç zayıfladığında duvar elbette çökme tehlikesine maruz kalacaktır. 





Müslüman ülkeler, Mescid-i Aksa'ya yönelik din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaları, mabet masumiyetini hiçe sayan saldırıları asla kabul etmemeli, uluslararası camiayı harekete geçirme ve bölgede barışı egemen kılma hususunda işbirliği yapmalıdırlar. Mescid-i Aksa, inşa edildiği günden bu zamana kadar bir İslam mabedidir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Zira o, Resul-i Ekrem'in (s.a.s.) İslam ümmetine emaneti ve mirasıdır. 





Cihat, İslam'ın barışı, adalet, emniyet, merhamet ve selameti temin için zorunlu kıldığı bir ibadettir. (Bakara, 2/216) Mal ve can ile her türlü imkânlar kullanılarak sadece Allah rızası gözetilerek insanlığa faydalı olmak için yerine getirilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), ümmetinden bir topluluğun kıyamet gününe kadar hakkı üstün tutmaya ve düşmanları karşısında galip gelmeye devam edeceğini, bu topluluğun da Beytü'l-Makdis”te ve Beytü”l-Makdis çevresinde bulunacağını haber vermiştir. (İbn Hanbel, v, 267.) Bize düşen; maddi manevi her türlü imkânları seferber ederek Filistinli mazlum kardeşlerimiz için gayret göstermektir. (Nisa, 4/75.) 


Filistin o topraklarında işgali meşrulaştırmaya yönelik küresel bir şer şebekesinin mevcudiyeti yadsınamaz. Yaşananlar sadece Müslümanların değil, insanlığın temel değerlerini sa- 


vunan pek çok akil ve duyarlı insanın tepkisini de çekmektedir. Ne var ki Rachel Corrie gibi 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latlar yetiştirmektir. Gençlerin şuurlanması ise tarihe ilgileri ve kutsal beldeleri ziyaretleri ile 








aktivistler, “Zulüm bizdense ben bizden değilim.” diyebilmiş ve Filistin'de İsrail tanklarının paletleri altında ölmeyi göze almışlardır. İnsanlık vicdanı dünya barışı için eskisinden daha fazla harekete geçmelidir. Bize düşen; bu küresel şebeke karşısında “dünyanın beşten büyük olduğunu” haykırmak ve ortak iyiye dair insanlığın sağduyusunu ön plana çıkarabilmektir. 


Ekonomik açıdan güçlü, üreten ve kalkınan bir ülke olmak en büyük gayretimiz olmalıdır. 
Böylece kalıcı bir Filistin mücadelesi verebilmek söz konusu olabilecektir. Bize düşen; her alanda bağımsız olmak, çalışmak ve üretmek, geçmişte Selçuklu ve Osmanlı tecrübesinde olduğu gibi ekonomik ve siyasi gücü yeryüzünde iyiliğin, adaletin ve barışın egemenliği için kullanmaktır. 





Tavrımız, bir din olarak Yahudiliğe yönelik birdüşmanlık değildir. Bize düşen; ırkçılık, vahşet ve zulme karşı mücadele verdiğimizi net bir şekilde ortaya koyabilmektir. Nitekim Kudüs'ün İslam hâkimiyeti altında olduğu dönemlerde Yahudi ve Hristiyanlar kendi ibadetlerini özgürce yerine getirebilmiş, şehir tam anlamıyla bir “Daru's-Selam” (barış yurdu) olabilmiştir. 


Kudüs'ün özgürlüğünü çok uzaklarda görmek büyük bir yanılgıdır. Kudüs bir heyecan, bir aşk ve umuttur. Bize düşen; bu aşk, heyecan ve umuda sahip, Kudüs sevdalısı kız ve erkek ev- 


gerçekleşebilecektir. Mescid-i Aksa'ya ziyaret organizasyonları gerçekleştirerek oradaki Türkiye sevdalısı Filistinli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek temel sorumlulugumuzdur. 


Bir gün Hz. Meymune annemiz Hz. Peygamber”e gelir ve: “Ya Resulüllah! Oo Beytu'l-Makdis'e (Mescid-i Aksa'ya) gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz?” der. Allah Resulü, “Gi- din ve orada namaz kılın!” diye cevap verir. Fakat o zaman orada (Bizans ile Persler arasında) savaş vardır ve bunu dikkate alan Peygamberimiz hemen şunu ilave eder: “Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılmazsanız, bari oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin!” 
buyurur. (Ebu Davud, Salat, 14.) Bize düşen; sadece İsrail saldırıları yoğunlaştığı zaman değil, her vesile ile Kudüs'ü gündemimiz- den hiç düşürmemektir. 


Bize düşen bir başka sorumluluk da elbette dua etmektir. 
Sabır, sebat ve mücadelenin yanında dua da müminin güzel bir silahıdır. (Kenzu'l-Uummal, 111/272, h.no: 6505.) Kudüs'ün özgürlüğünü, insanlığın barış, adalet ve merhamet sınavını dert edinmek, bu sıkıntıdan kurtuluş için hayırlı kapılar açması için Yüce Allah'a dua etmeyi de gerekli kılacaktır. Ayrıca dua, şuurumuzu canlı tutacak, fili dua sadedinde bizlere sorumluluklarımızı ve “bize düşenleri” hatırlatacaktır. m 
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HELAL VE TEMİZ GIDA 


Dr. Abdülkadir ERKUT 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





daa düz aSlAğI aşa cu şi AY q SA Yİ a is sd ud: 


Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 


Yüce Allah gökleri ve yeri, geceyi ve gündüzü, karayı ve denizi, bulutları, rüzgârları, ölmüş toprağa can veren yağmurları, bir bütün olarak varlık âlemini yaratarak insanın hizmetine sunmuştur. 
İnsanoğlu bu oldukça hassas nizam dâhilinde kendisine ihsan edilen nimetlerle hayatını sürdürebilmektedir. Cenab-ı Hak bu nimetlerden istifade imkânını sadece inananlara değil yeryüzündeki ayetleri görmezden gelen, başka varlıkları kendisiyle bir tutan inkârcılara da vermektedir. (Bakara, 2/164-167.) Bu nimetleri var ederek insanlara kendini tanıtmak isteyen Yaratıcı, onlardan istifade etmek için koyduğu kurallarla da kendisine itaat edilmesini istemektedir. İnsanların beslenme ihtiyaçlarını temin ettikleri gıdalarla ilgili temel 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(Bakara, 2/168.) 


kurallar ayet-i kerimede şöyle ifade edilmektedir: “Ey insanlar! 
Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.” 
(Bakara, 2/168.) Allah'ın insanlara ihsan ettiği nimetlerden istifade etmenin temel kuralı, helal yiyeceklerle beslenmektir. Zira yeryüzündeki gıdalardan bir kısmı haram kılınmıştır. Domuz eti gibi bazı yiyecekler bizzat haram iken bazı gıdalar da kendileri helal olsa da hırsızlık gibi haram bir yoldan elde edildiklerinden dolayı haram kılınmışlardır. Allah'ın helal kıldığı gıdalar ise bu her iki olumsuz özellikten uzaktir. Nimetlerden istifade etmenin ikinci kuralı da onların temiz (tayyib) olmalarıdır. Ayette geçen “tayyib” kelimesinin mana- 


sına dair iki görüş vardır. Birinci görüşe göre tayyib kelimesi helal kelimesini tekit için gelmiştir. 
Bu kelime “helal” kelimesinin sıfatı olarak onunla aynı anlama gelmektedir. Helal olan bir şey tayyib olarak nitelenir. İkinci görüşe göre tayyib kelimesi helal kelimesini tahsis etmiştir. Bu durumda tayyib kelimesi helal kelimesinden farklı bir anlama gelmektedir. Çünkü bu kelime helale hamledilirse tekrar olmuş olur. Buna göre tayyib kelimesi fıtraten lezzetli bulunan, temiz, her türlü şüpheden uzak yiyecekler için kullanılır. O yiyeceklerin, yiyen kişinin ne akıl ve ruh ne de beden sağlığına bir zararı vardır. Bu yüzden Allah helal olan yiyecekleri yemeyi emrettiği gibi helal olanlardan da gücü yettiği oranda tayyib olanlarını 


yemeyi emretmektedir. Çünkü yiyecek, temiz, lezzetli ve hoş olduğu oranda kıymeti ve değeri artar. Böylece kul o nimetleri ikram edene şükretmeyi ve O'na tazimde bulunmayı ister. Bazı âlimler helal ile tayyib kelimelerinin farklılığını; “Helal müftünün cevaz verdiği, tayyib ise kalbin helalliğine şahit olduğu şeydir.” diye ifade etmişlerdir. 
(Ebu Hayyan, el-Bahru”Muhit, II, 100.) 














Nimetlerden istifade konusunda dikkat edilecek diğer bir husus da beslenme konusunda aşırılıklara düşmekten sakınmaktır. 
Buna göre Allah'ın yasaklamadığı yiyecekleri yasaklayarak haramlar icat etmek doğru de-Bildir. İslam'dan önce bazı kabileler hayvanları putlara adar, onların etlerini yemeyi kendilerine haram sayarlardı. (Maide, 5/103; Enam, 6/138-139.) Ayetin hükmü Allah'ın haram kılmadığı şeyi kendisine haram kılan herkesi içermektedir. İnsanların haramlar uydurarak kendilerini meşakkate sokmaları, güzel nimetleri kendilerine haram kılmaları akılsızlıktan başka bir şey değildir. Beslenme konusunda diğer bir aşırılık da yeme içmeyi terk etmektir. Zira “yiyin!” emri, meşru yiyeceklerden yemenin mübah kılındığını ifade etmektedir. Bu yüzden bünyeyi ayakta tutacak kadar yemek vacip olarak değerlendirilmektedir. Rivayetlerde iyi yiyecekler yemeyi kendilerine haram kılıp nahoş yiyecekler yiyen, eski püskü elbiseler giyen bir topluluktan söz edilmektedir. Cenab-ı Hak bu tür bir aşırılıktan da insanları sakındırmaktadır. (Maturidi, Tevilatü Ehli's-Sünne, 1, 617.) 








Ayetin, bütün insanlara yönelik genel bir hitap cümlesi ile 


başlaması dikkat çekicidir. Zira hitabın tüm insanlara yöneltilmiş olması Allah”ın rahmetinin ifadesidir. Bu hitap tarzı ile Yüce Allah”ın yeryüzündeki her şeyi insanların tümü için yarattığı ifade edilmiştir. Allah her zararlı olanı haram, her faydalı olanı da helal kılmıştır. Bu yüzden, iman etmeseler de helal ve temiz yiyeceklere yönelmek inkârcıların da maslahatınadır. Eğer akıllarını kullanırlarsa helal ve temiz yi- 





Allah her zararlı olanı haram, her faydalı olanı da helal kılmıştır. 
Bu yüzden, iman etmeseler de helal ve temiz yiyeceklere yönelmek inkârcıların da maslahatınadır. 





yeceklere yönelmelerinin kendi maslahatlarına olduğunu göreceklerdir. Bu şekilde mümin/kâ- fir her beşere rububiyetin lütfu tezahür etmiş olmaktadır. (Şaravi, Tefsir, II, 697.) 


İnsanoğlunun helal ve temiz yiyeceklere yönelmesinin önünde bir engel vardır ki o da şeytandır. 
Allah helal ve temiz olan yiyecekleri yemeyi emrettikten sonra şeytanın izinden yürümekten sakındırmaktadır. Çünkü şeytan, 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insanlar kendisine tabi olduğunda onları şüpheli alanlara çeker, aşırılıklara davet eder. (Maide, 5/87; Buhari, İman, 39.) Bu yüzden şeytan, insanın kötülüğünü gözetleyen bir düşman olarak tasvir edilmiştir. Bunu bildiğinde o, şeytana muhalefet etme gücünü ortaya koyabilecek; kötü duygularla karşılaştığında onları iyi duygular zannedip aldanmayacaktır. 


Ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre Cenab-ı Hak kullarından helal, temiz, şüpheden uzak, akıl-ruh ve beden sağlığına zararı olmayan yiyecekler yemelerini istemektedir. Çağımızda, önceki yüzyıllardan farklı olarak teknolojinin gelişmesiyle birlikte gıdaya müdahale imkânı ortaya çıkmıştır. Gıdanın uluslararası ticaret yoluyla kolayca yayılabilmesi, maddi refahın görece artması, reklam sektörünün etkisi ile tüketim alışkanlıklarının değişmesi de konuyla ilgili diğer hususlardır. Bütün bu gelişmeler sonucu gıda bozulduğu takdirde, bu sadece insanın sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesine değil Yaradan'ın yeryüzünde koyduğu nizamın da bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden helal ve temiz gıda konusundaki ilkeli yaklaşım özellikle günümüzde hayli önem kazanmıştır. Şeytanın izinden gidenlerin, imkân bulduklarında hırs ve tutkuları uğruna insanlığı türlü felaketlere giriftar etmekten çekinmeyeceğine dair Rabbimizin şu uyarısı oldukça anlamlı değil midir: “O hâkimiyeti ele aldığında yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.” (Bakara, 2/205.) m 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NAFİLELERİMİZ 


Halil KILIÇ 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





NAFİLE OLMASIN! 


iz gül şil Zİ) Gi ee ÜNİ ağ dik ÖL a çil Sİ gi çe Gil ağ, İĞ 3b €..lə yadı gəli AİA yaşı dalaş gəl 333ş ven ya şəli & yağ dai Aaa di Asa, Güz GARİ NA dəl 


Yüce Allah şöyle buyurdu: “...Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. (Sevince de) artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum...” 


İnsanın dünya imtihanında başarılı olabilmesi için öncelikle dinin emir ve yasaklarına yani farzlara ve haramlara riayet etmesi en temel husustur. Nitekim yukarıda yer verilen kutsi hadiste de Yüce Allah “Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz.” buyurmak suretiyle kendisine yakınlaşma noktasında farzların ne kadar mühim olduğuna dikkat çekmektedir. 
Farz ve haramlar hususunda gerekli titizliği gösterdikten sonra nafile ibadetlerle kişinin kulluk bilincini taze tutmak ve Rabbine daha çok yaklaşmak için gayret etmesi tabii ki önemlidir. Ne 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(Buhari, Rikak, 38.) 


var ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de farzlarla ve sahih hadislerde bildirilen nafilelerle yetinmeyen bazı kimseler, başta namaz ve oruç olmak üzere çeşitli ibadetler ihdas etmişlerdir. 
Bu ibadetler ya insanların daha çok ibadet yapmasını sağlamak amacıyla samimi niyetlerle ya da Müslümanları asıl sorumluluklarından uzaklaştırıp sünnette yer almayan ibadetlerle (!) 
oyalamak maksadıyla art niyetli olarak ihdas edilmiştir. 


Bilinmelidir ki dini hakkıyla yaşamak için uydurma rivayetlere/ ibadetlere gerek yoktur. Daha çok ibadet etmek isteyen kişinin önünde hiçbir engel yoktur. Ör- 


neğin farz namazların öncesindeki ve sonrasındaki sünnetler, akşam namazından sonra eda edilen evvabin, güneş doğduktan sonra kılınan işrak/duha gibi namazlar, sahih rivayetlerle bize intikal eden nafilelerdir. 
Peygamberimizin terk etmediği teheccüd namazını da unutmamak gerekir. Herkesin uykuda olduğu bir vakitte kulun Yüce Allah'ın huzurunda durup halini O'na arz etmesinden daha güzel ne olabilir? Elbette sahih hadislerle sabit olan bu nafile namazlardan daha fazlasını da yapmak isteyebilir insan. Namaz kılıp Allah'ın huzurunda durmaktan zevk alan bir kul, günün 24 saa- 


tinde -kerahet vakitleri hariç- istediği kadar nafile namaz kılabilir. Üzüntü, sevinç, varlık, darlık, korku vb. hâllerde kulun namaza durup Rabbi ile buluşmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Ancak Hz. Peygamber'in sünnetinde yer alan namazlarla yetinmeyip yeni namazlar icat etmek, dinde olmayan şeyi dine dâhil etmek olduğundan bidattir. Örnek vermek gerekirse Hz. 
Peygamber'in recep ve şaban ayına mahsus kıldığı ve yapılmasını tavsiye ettiği özel bir nafile ibadet yoktur. Bela ve musibetlerin gelmemesi için safer ayına mahsus bir namaz yoktur. Kabir nur, kefaret-i bevl gibi namazların hiçbirisinin sünnette karşılığı yoktur. Unutulmamalıdır ki bu ve buna benzer bidat türünden ameller, dinin asıllarının (yavaş yavaş) ortadan kalkmasına, bidat ve hurafelerle yer değiştirmesine veya ihmal edilmesine yol açabilir. 








Oruç için de aynı hususlar geçerlidir. Daha fazla nafile oruç tutmak isteyen için sahih hadislerle bildirilen pek çok nafile oruç çeşidi vardır. Ramazanın hemen peşinden gelen şevval ayında altı gün, her hafta pazartesi ve perşembe, her kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde dileyenler oruç tutabilirler. Daha fazla tutmak isteyen her kameri ayın başı, ortası ve sonunu da üç gün oruçlu geçirebilir. Ayrıca aşure gününde iki gün, zilhicce- nin başından itibaren dokuz gün oruç tutulabilir. “Bunlar yetmiyor, ben daha fazla tutmak istiyorum.” diyenler için de Hz. Peygamber (s.a.s.) bir gün tutup bir gün tutmama şeklinde Hz. Davut'un orucunu tavsiye etmiştir. 
(Buhari, İstizan, 38.) 








Farzlar ile Allah'a yaklaşan bir kula O'na daha da yakın olmak için Hz. Peygamber'in sünnetinde yer alan nafile ibadetler yeterlidir. Yine; cenneti kazanmak için Allah Resulü'nün sünnetinde yer almayan, sonradan ihdas edilmiş ibadetlere meyletmeye gerek yoktur. Kur'an'da ve sünnette yer alan ibadetleri azımsayıp daha fazlasını isteyenlerin öncelikle asıl vazifelerinde gerekli hassasiyeti gösterip göster(e) 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Allah Resulü”nün sünnetinde yer almayan, sonradan ihdas edilmiş ibadetlere meyletmeye gerek yoktur. Kur”an”da ve sünnette yer alan ibadetleri azımsayıp daha fazlasını isteyenler öncelikle asıl vazifelerinde gerekli hassasiyeti gösterip göster(e)mediklerine bakmalıdırlar. 


mediklerine bakmalıdırlar. Anne babaya iyi davranma, akrabayı gözetme, eş ve çocuklara karşı şefkat ve merhametle muamele etme, kul ve kamu hakkına karşı titiz olma, komşuya eziyet etmeme, yalan söylememe, dedikodu yapmama gibi pek çok dini/ah- laki kuralı uygulama noktasında üzerine düşeni yapmayan bir kulun nafilelerle Allah'a yaklaşmak istemesi nafile bir çabadır. 
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Sadece nafile ibadetler üzerine kurulmuş bir dindarlık anlayışının eksik/hatalı olacağı izahtan varestedir. Nitekim  ibadetlerin başlıca amacı kişinin olgun ve erdemli bir mümin olmasını sağlamaktır. İbadetlerle Yüce Allah'ın huzuruna çıkan bir kul, âdeta şunları haykırmaktadır: “Ey Rabbim! Nasıl bu konuda- ki emrine itaat edip huzuruna gelmiş isem hayatımın bütün safahatında da emir ve yasaklarına itaat edip belirlediğin sınırlara riayet edeceğim.” Nafile ibadetler, bu bilinci arttırdığı ve kişiyi erdeme ulaştırdığı oranda kıymeti haizdir. Aksine, bir taraftan çokça nafile namaz kılıp oruç tutan diğer taraftan eşini ve çocuklarını ihmal eden, kul ve kamu hakkı yiyen, etrafındaki insanlara hayatı zehir eden bir Müslümanın yaptığı bu nafileler Allah'ı hoşnut etmekten çok şeytanı memnun edecektir. Öyleyse kullara düşen, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettikten sonra bizi ahlaken olgunlaştıracak nafilelere sarılmak olmalıdır. Yüce Allah'a yaklaştıracak ve kutlu nebi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) 
ahlakını kuşanacak bir hayat sürebilmek temennisiyle... 





Hadisten öğrendiklerimiz 


1. Mümin kul için öncelikli olan; Rabbimizin farz kıldığı ibadetleri yerine getirmektir. Nafile ibadetler ise farzların yerine getirilmesiyle edinilen kulluk bilincinin âdeta süsü niteliğindedir. 


2. Farzları eda ederek Rabbine yaklaşan kul Hz. Peygamber'in sünnetinde yer alan nafilelerle bu yaklaşmayı daha da artırabilir. Böylece farz ve nafile ibadetlerle kulluk şuuru artar ve Allah'a yakınlaşır. m 
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Ike olarak günümüzde 

cami ve mescitlerimizin temizlik ve bakımı 

konusunda önemli ve memnuniyeti mucip bir konuma geldiğimizi söylemeliyiz. Şehirlerimizin ulu mabetlerinden en küçük köy camilerine kadar bu sevindirici hâli her birimiz bizzat müşahede edebiliriz. Bunda halkımızın dini ve genel kültür seviyesinin yükselmesi yanında ülkemizin sosyoekonomik ve teknolojik gelişmelerinin de katkısı olduğu kuşkusuzdur. 


Evet, toplumumuzda temizlik bilinci gelişti; insanımız camiye temiz kıyafet ve çorapla gitme itiyadı kazandı. Günümüz temizlik araç ve gereçleri mabetlerimizin temizliğinde de işlerimizi bir hayli kolaylaştırdı. Yakın zamanlarda bazı belediyelerimizin camilerimizin temizlik işine el atması fevkalade önemlidir. 
Öte yandan gönüllü olarak kendilerini camilerin bakımına vakfetmiş insanlarımızın çabaları takdire şayandır. Ancak 1950, hatta 1980 öncesi yıllar için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Bilhassa geçen yüzyılın başından 1940'lı yılların sonuna kadar içtimai hayatın her alanında kendini gösteren olumsuz durum mabetlerimiz için de geçerliydi. 
Birinci Dünya Savaşı, ardından İstiklal Mücadelemiz... Savaşların getirdiği yokluk, kıtlık, hastalık, yeterli sayıda görevli bulunmayışı cami ve mescitlerimizin bakımsızlıktan harabe hâle gelmelerine sebep oldu. İfade etmeye çalıştığım hâli en içten ve en acıklı bir şekilde Rıza Tevfik dile getirmişti. 1914 yılında yolu Edirnekapı'daki Mihrimah Camiine düşen şair, bu tarihi abide- nin harabe hâlini, şadırvanının 


suyunun akmadığını, pencerelerinin örümcek ağlarından ışığı içeriye sızdırmaz hâle geldiğini görünce fevkalade hüzünlenir ve o ünlü “Harab Mabed” şiirini yazar: 


Vardım eşiğine yüzümü sürdüm, Etrafını bütün dikenler almış; Ulu mihrâbında yazılar gördüm, 


Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış? 


Batan güneşlerin ölgün nigâhı, Karartıp bırakmış o kıblegâhı; Mazlum bir ümmetin baht-ı siyâhı 

Viran kubbesine gölgeler salmış! 
İslâm'ın bahtiyar bir zamânında, 


Âb-ı hayat varmış şadırvanında, Şimdi harâb olan sâyebânında, 


Dem çeken kuşların ömrü azalmış! 


Âyât-ı hikmet var kitâbesinde, 

Bir ders-i ibret var hitâbesinde; Bağ-ı cennet olan harâbesinde, Tekbir sadâları artık bunalmış. 


iy) 

Kuruluşunun heniz ikinci yılında 
Diyanet İşleri Reisliğinin 1925 
yılı bütçesi Büyük Millet Meclisinde görüşülürken camilerin bakımsız ve harabe hâli de dile getirilmişti. Bir mebusun, “cami duvarında “en-nezafetü mi- ne”l-iman” yazılıdır, ancak sinek pisliğinden okunmaz” şeklinde- ki sözü, durumu özetler mahiyetteydi. Öteden beri camilerin bakım ve temizliği hayrat hademesinin görev ve sorumlulukları cümlesinden olmuştur. Camilerin ve hayrat hademesinin idaresinin gerek Diyanet İşleri Reisliği gerekse Evkaf Umum Müdürlügünde olduğu yıllarda, bu konuda müftülük ve Evkaf müdürlük- 











lerine zaman zaman genelgeler gönderilerek camilerin bakım ve temizliği konusunda ikazlar- da bulunulmuştu. Camilerin ve cami görevlilerinin sözü edilen 
genel müdürlükte olduğu 1930 
ve 1940'lı yıllarda tamim edilen yazılardan bir kısmı, bu yıllarda camilerin genel durumlarını ortaya koyması açısından da önemlidir. Bu yıllarda bu defa bütün dünyayı kasıp kavuran İkinci Dünya Savaşının menfi etkileri ülkemizi, hâliyle cami hizmetlerini de etkilemişti. Burada 
vereceğim birkaç örnek, 1950 
öncesinde cami ve mescitlerimizin iç karartıcı durumunu ortaya koymaya yeterli olacaktır sanırım. 





Evkaf Umum Müdürlüğünden Evkaf müdürlük ve memurluklarına gönderilen 18 Haziran 1938 
tarihli bir genelgede, camilerde hiçbir tasnife tabi tutulmamış, gelişigüzel depo edilmiş, yıllar boyu toz toprak içinde kalarak yok olmaya yüz tutmuş kitap ve evrakın bulunduğunun anlaşıldığı ifade edilerek, muhtemelen aralarında kıymetli olanlarının da bulunabileceği göz önünde tutulup bu eserlerin bir an önce tasnifiyle mahiyetlerinin tespiti istenmiştir. Ayrıca bu amaçla uzmanlardan oluşturulacak komisyonlarca hazırlanacak eser listelerinin bir örneğinin Umum Müdürlüğe gönderilmesi de talep edilmiştir. 








Aynı genel müdürlükten taşra teşkilatına gönderilen 17 Ekim 
1938 tarihli genelgede ise bazı 
cami ve çevrelerinin hâlâ temiz tutulmadığı, bu cümleden olarak halı ve kilimlerin toz içinde bulunduğu, duvar ve kubbelerinde ot ve ağaçların bittiğinden söz edilerek bu durumun o mahallin 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vakıflar idaresi için yüz kızartıcı bir durum teşkil ettiği belirtilmiştir. Çok defa bir tahsisatı da gerektirmeyen çalışmalarla bu olumsuzlukların önemli ölçüde giderilebileceğine dikkat çekilen genelgede, bu durumun, mabetlere karşı gösterilmesi lazım gelen hürmet hisleriyle de telif ve izah olunamayacağı, bu hususta alakasızlığı ve tekasülü görülecek hademe ve memurlar hakkında ceza uygulanabileceğinden, buna mahal kalmamak üzere, camilerin iç ve dışlarının son derece temiz ve muntazam bir durumda bulundurulması istenmiştir. 





Vakıflar müdürlük ve memurluklarına gönderilen 28 Haziran 
1943 tarihli genelgede, memlekette görülmekte olan tifüs salgınına karşı cami ve mescitlerin temizliğine biraz daha itina gösterilmesi, bu çerçevede cami sergi ve zeminlerinin usulüne uygun temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, ayrıca cami hizmetlilerinin vücut ve elbise temizlikleri- ne daha fazla özen göstermeleri istenmiştir. Zemini ahşap olan camilerdeki halı ve kilimlerin toplanması, ahşap zeminin temizlenerek bir süre namazların bu tahtalar üzerinde kılınması, toplanan halı ve kilimlerin naftalinlenerek kimsenin girmediği kapalı yerlerde muhafaza edilmesi talep edilmiştir. Şu talep de ilginç olmalıdır: “Birçok yersiz ve yurtsuz kimselerin camilerin müştemilatında geceledikleri ve bu yüzden halı ve kilimlerin bitlendiği fikri ileri sürülmekte bulunduğundan yatmak üzere cami ve mescitlere ve müştemilatlarına hariçten herhangi bir kimsenin girmesine müsaade eden hayrat hademelerinin Hademe Encümeni kararıyla hemen vazifelerine son verilerek evraklarının gönderilmesi (...).” 
Bu genelgeye ek olmak üzere gönderilen 16 Kasım 1943 tarihli genelgede ise camilerden toplanan sergilerin kış mevsimi dolayısıyla tekrar serilmesi ancak bitlenmeye karşı daha sıkı tedbirlerin alınması istenmiştir. 


İkinci Dünya Savaşı yıllarında Dâhiliye Vekâletinden Vakıflar Umum Müdürlüğüne gönderilen 3 Temmuz 1940 tarihli ve 78043/1 sayılı yazıda, muhtemel hava taarruzuna karşı tarihi ve mimari kıymeti haiz cami minarelerinin korunması için tedbir alınması, bu cümleden 


? Devlet, özellikle 1935-1940 yıllarında tarihi 

ve mimari değeri haiz eserlerin bakım ve tamiri için bütçeye önemli ödenekler ayırmıştı. 
Ödeneklerden bir kısmı da bilhassa tarihi ve sanat değeri taşıyan camilerin tamir 

ve bakımı için kullanılmış, bir kısım tarihi camiler bu ödeneklerle restore edilmiştir. 





olarak minarelerin yıkılmalarını engellemek maksadıyla minare kaidelerinin kum torbalarıyla muhafaza altına alınması talep edilmişti. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1949 yılında camilere yardım 
kasaları konulması uygulaması başlatılmış, bu kasalarda toplanacak paraların camilerin bakım ve onarımında önemli bir kaynak oluşturabileceği düşünülmüştü. 


Devlet, özellikle 1935-1940 yıllarında tarihi ve mimari değeri haiz eserlerin bakım ve tamiri için bütçeye önemli ödenekler ayırmıştı. Ödeneklerden bir kısmı da bilhassa tarihi ve sanat değeri taşıyan camilerin tamir ve bakımı için kullanılmış, bir kısım tarihi camiler bu ödeneklerle restore edilmiştir. Vakıflar Umum Müdürlüğünce 1943'te yayımlanan “Yirminci Cumhuriyet Yılında Vakıflar” adlı kitapçıkta 1943 yılı itibarıyla Türkiye genelinde şehir ve kasabalarda 
3456 cami bulunduğu ve bunlardan 1000 kadarının tarihi ve mimari kıymeti haiz bulunduğu belirtilmiştir. Tamiri tamamlanan camiler arasında İstanbulda Mesih Paşa, Mahmut Paşa, Sultan Selim ve Sultan Ahmet, Ankara'da ise Hacı Bayram ve Cenabı Ahmet Camileri vardır. 
Tamiri devam edenler arasında da İstanbul'da Süleymaniye ve Yeni Cami, Yozgat”ta Çapanoğlu, Diyarbakır”da Behram Paşa Camileri bulunmaktadır. Sözü edilen kitapta kısmi surette tamire muhtaç oldukları tespit edilerek henüz tamirlerine başlanmayan camilerle bunların keşif bedellerinin miktarı da bir liste hâlinde gösterilmiştir. Bu listede Türkiye'nin hemen her şehrinden camiler bulunmaktadır. 





1950'de camilerin ve cami görevlilerinin idaresi Diyanet İşleri Başkanlığına iade edilince, Başkan A. Hamdi Akseki derhal harekete geçmiş, bu cümleden olarak teşkilata 18 Nisan 
1950 tarihini taşıyan bir genel- 
ge yayınlayarak ülke genelinde bütün cami ve mescitlerin temizlik ve bakımı konusunda bir seferberlik başlatmıştır. Akseki, kendilerini “camilerimizin lâhüti ve nürâni sinesine vakfeyleyen bahtiyar ve mübeccel bir zümre” olarak nitelediği cami görevlilerinden, “Her biri birer beytullah olan mescitlerimizi ve camilerimizi intizam ve nezafetin canlı bir numunesi” hâline getirmelerini talep etmişti. Akseki'ye göre, “Beytullaha bekçilik yapmak, onun temizliğini üzerine almak” gibi şerefli bir vazifeyi seve seve yapmayacak bir hayrat hademesi düşünülemez. Binaenaleyh, ülke genelinde bütün cami ve mescitlerin esaslı bir temizliği- nin yapılması sağlanmalıdır. 








Genelgede yapılacak temizlik işleri maddeler hâlinde ayrıntılı 


olarak sıralanmıştı. Buna göre, minber üstü hücrelerdeki kâğıt parçaları ve paçavralar, minberlerin alt kısımlarındaki teneke, kap kaçak döküntüleri ve benzerleri şeyler kaldırılacaktır. 
Mihrap ve şamdanlar temizlenecek ve daima temiz tutulacaktır. 
Pencere boşluklarına ayakkabıların konulması engellenecektir. 
Camilerde, camiye ait olmayan hiçbir eşya bulundurulmayacaktır. Müftü, vaiz, imam ve hatipler cami temizliği ve camilerin temiz tutulması konusunda halkımızı daima irşat edeceklerdir. Müslümanlığın temizliğe verdiği önem her fırsatta belirtilecek, her türlü kötü hastalığın sebebinin pislik olduğu; beden temizliği, ev bark temizliği, üst baş temizliği, hele camilere gidecek olanların etrafındakileri tiksindirecek her şeyden temizlenmeleri mevzuu üzerinde ısrarla durulacaktır. Camiye, cuma namazına gidecek olan bir bakkal, bir kasap kirli elbiselerini sırtından ve bir amele 


gitmeyi esaslı vazifelerinden sayabilecek hâle gelinceye kadar bu mevzu sık sık tekrarlanacaktır. Kirli, kokar elbise ve çoraplarla yanındakileri tiksindirme ve rahatsız etmenin doğru olmadığı yumuşak bir dille ve gönül kırmadan halka anlatılacak, Peygamberimizin ve ashabın hayatlarından bu yolda numuneler verilecektir. Vaizler ile imamet ve hitabet hizmetleri esnasında cami görevlilerinin giydikleri sarik ve cübbeler gayet temiz ve muntazam olacaktır; cübbe ve sarıklar namazdan sonra temiz ve kapalı bir yerde muhafaza edilecek, kesinlikle gelişigüzel yerlere bırakılmayacaktır. 





Malum olduğu üzere mabetlerin imarı iki nevidir. Biri fiziki imarıdır ki yazımın başında bu konuda önemli bir mesafe kat ettiğimizi ifade etmiştim. İkincisi manevi imarıdır ki bu, cami cemaatinin irşadı, onlara sahih dini bilginin kazandırılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. İşbu 





kirli çoraplarını ayağından çıkarıp temiz elbise ve temiz çorapla 





ikinci tür imar, her daim artırılarak sürdürülecektir. m 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üncel konuları tartıştığımız o “Büyüteç” 

köşemizde bu sefer 

Darwin'in evrim teorisinin Yeni Ateizm ile ilişkisini ele almayı amaçlamıştık. Fakat an itibarıyla Filistin'de işlenen insanlık suçuna bu köşenin amacı gereği sessiz kalmamız düşünülemezdi. Ancak meraklanmayın, bu vesileyle de söz konusu teoriden bilhassa bahsedecek ve konumuzla alakalı başka bir bağlantı kuracağız. 
İzninizle Amerikalı tarihçi Lewis Mumford”dan manidar bir alıntıyla başlayalım: “Silahları olan insanlar ve bu silahları acımasızca kullanan kişiler —Kızılderilileri soyan Amerikalılar, Kongo'daki Belçikalılar, Güneybatı Afrika'daki Almanlar, Transvaal'daki Boerler/Hollandalılar ve İngilizler, Pekin'deki birleşik Batı güçleri— apaşikâr bir şekilde hayatta kalmak durumundaydılar. Onların zorbalıkları, onların hayatta kalmaya uygun olduklarına dair erdem mührünü yapıştırmıştı suratlarına. Rakiplerini yok etmek, kendilerini/ durumlarını . iyileştirmek için şarttı; ya da “silahşorler” öyle düşünüyorlardı.” (L. Mumford, İnsanın Durumu, çev. Yusuf Kaplan, İstanbul: Açılım Kitap, 2017, s. 468.) Bu listeye Filistin ve Doğu Türkistan'daki zorbalıkları da ekleyip güncelleyelim ve şimdi özellikle Filistin dramının evrim teorisiyle ilişkisini kuralım. 


Evrim Teorisi ne diyor? 

İnsan ve maymunun ataları- nın bir ve aynı olduğunu iddia eden evrim teorisinin İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin'e (6.1882) ait olduğunu biliyorsunuz. Teoriye göre, insanlar ve “iri beyinli yüksek 


memeliler” sınıfından olan primatlar yani goril, orangutan, şempanze, gibon, mandril, makak gibi dört elli, uzun kuyruklu, ağaç yaşamına uyumlu maymungiller aynı atadan geliyor. 
İnsanı da primat sınıfına sokan bu teori, insan dâhil bütün canlıların kökenini birkaç canlı türüne dayandırıyor ve mevcut ne kadar canlı türü varsa hepsinin evrim yoluyla ortak atalardan çeşitlendiğini varsayıyor. Evrim sürecinde güçlü, çevre şartlarına uyumlu, yüksek üreme ve yaşama becerisi olan türler genlerini soydan soya aktarıp varlığını sürdürürken zayıflar eleniyor. Adına “doğal seleksiyon/seçilim” denen bu yaşam mekanizmasında türler sabit değiller, kendi içlerindeki değişimlerden bir başka türü meydana getirebiliyorlar. Mesela, maymun insana, sürüngen kuşa dönüşebiliyor. 





Darwin teorisi, din, hurafe, dogma ve metafizikten arınmış, deney ve gözlemi esas alan bir “akıl, bilim ve pozitif düşünce” çağının nihai zaferini ilan eden bir gelişme olarak kucaklanmıştır. Doğal seleksiyona, deyim yerindeyse, ilahlık pâyesi veren, takdir-i ilahiyi devre dışı bırakan bu gelişim teorisinin insana sonsuzluğun kapısını açtığı düşünülmüştür. Nasıl mı? 
Bu kozmoloji tasavvurunda her canlı evrimsel süreçlerle kayıtlıdır, hiyerarşik tabiat düzenindeki mevkiini ancak kendi güç ve yetenekleriyle elde edebilir. 
Tabiatın çetin mücadele alanında ayakta kalan, kendi fiziksel özelliklerini yavrularına aktararak kendisini ölümsüzleştirir. 
Ruhun ölümlü olduğuna inanan Darwin, tasarladığı “kısmi” bir 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ölümsüzlük anlayışıyla insanın ölüm kaygısına kendince çözüm bulduğunu düşünmüştür. (Jeremy Rifkin, Darwin'in Çöküşü, çev. Ali Köse, İstanbul: Ufuk Yay., 2001, s. 44, 52.) 


Evrim ve ırklar hiyerarşisi 


Bu teoriye göre bir “ırklar hiyerarşisi” vardır, yani ırklar eşit değildir. Geri, yetersiz, beceriksiz halkların kaderi bir “nesil kuruması” ile son bulmak olacaktır. Dünyayı zekâ düzeyi yüksek olanlar yönetmelidir, zira bu dünya, siyah, esmer, sarı ve hatta kirli beyaz insan yığınları için bir “hayır kurumu” değildir. 
Uyum sağlayamayan, ayakta duramayan yok olmalıdır. Doğal seçilim her varlık için yararlıdır, güçlünün lehine zayıf halkaları ayıklayıp eler. Doğa Planı “en güçlü olanın ayakta kalması” kuralı üzere işler. Dolayısıyla, beden, zihin ve kabiliyet bakımından üstün olan bu evrimsel süreçte mükemmeliyete doğru yolculuğunu sürdürürken, zayıf ve âciz olan tarih sahnesini terk edecektir. (John Gray, Ateizmin Yedi Türü, çev. Nurettin Elhüseyni, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2020, s. 60-63.) 








Bir “kutsal bilimsel dogma” olan evrim teorisi siyasi suistimalleri teşvik etmiş, tabiattaki vahşi ayakta kalma kavgasını insanın dünyasına da aktarmış ve her türlü sınıf, ulus ve ırk çatışmasını meşrulaştırmıştır. Hayatın vahşiliğini vahşi doğa ile açıklayan bu “sosyal evrim” tutkusu bir kısım Aydınlanma düşünürlerinin bilinçaltında hep var olmuştur. Doğanın insan soyları arasında seçimini daha baştan yaptığını düşünen İskoç David Hume, Avrupa'ya yayılmış “zenci” halklarda bir “yaratıcılık belirtisi” bulunmadığını 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söylemiştir. Alman Kant, Afrika siyahilerinin duygularını yalnızca bir “ıvır zıvır” kabul etmiştir. 
Fransız Voltaire, Afrikalıların insan mı yoksa maymun soyundan mı geldiklerini tartışmış, siyah ve renkli tenlilerin insan soyunun “yoz” türleri olduğu kanaatine varmıştır. Keza daha önceleri Rönesans filozofu Paracelsus da Amerika yerlilerinin Âdem'in değil, periler ve denizkızları gibi “ruhsuz” yaratıkların soyundan geldiğine inanmıştı. 
(J. Gray, Ateizmin Yedi Türü, s. 64 vd.) 
Özetlemek gerekirse “bilimsel ırkçılık” geçmişin pek çok Avrupalı düşünürü için iflah olmaz bir saplantıydı. Avrupalı onların nazarında, ten, renk, beden, akıl, kabiliyet ve düşünce bakımından bir “mükemmel” ırktı. 
Onların ayak izlerini süren nesilleri, evrimi varlık alanının “biyolojik” açıklaması olan bir teoriolmanın ötesine taşımışlar ve nihayette bugün kaba, barbar Batılı egoizmi besleyen bir araca dönüştürmüşlerdir. 





Bu durumu söz konusu teori adına bir talihsizlik kabul edenler varsa da “yeni model insanlık” hedefinin evrim teorisinden beslendiğini düşünenlerin sayısı her geçen gün kabarmaktadır. İşin doğrusu, Darwin de evrim teorisini kurgularken İngiliz ekonomist Thomas Robert Malthus'ün (6.1834) “nüfus” teorisinden çok etkilenmişti. 
Hiç de masum olmayan bu teori, yeterli yiyecek olduğunda insan nüfusunun artacağını, artan nüfusun ise kontrolden çıkacağını iddia ediyordu. Dolayısıyla artan nüfusu açlık, hastalık ve savaş gibi yöntemlerle kontrol etmek meşruydu. Malthus, toplumsal bir sorumluluk 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üstlendiğine inanmış ve fakirin neden fakir kalması gerektiğini, her şeye sahip olan üst sınıfların da neden her şeye sahip olduklarını “yüksek” bir tabiat kanunuyla güya izah etmiştir. 
Ona göre, yoksulluk, soykırım, zulüm, savaş gibi olaylar özünde bir fenalık sayılabilirdi fakat hesapsız nüfus artışı ancak onlarla önlenebilirdi. Zira bütün bu kötülükler “yırtıcı” hayatın inkâr götürmez hakikatleriydi. (L. Mumford, İnsanın Durumu, s. 466-67.) 


Siyonizm ve tarihin sonu 


Bu teorinin “modern” insanı evrenin sırlarına vakıf kıldığı, ona yepyeni bir hayat ve evren tasavvuru oluşturarak uhrevi kurtuluş kaygılarından ebediyen kurtardığı, var olma duygusunu pekiştirerek kendi mukadderatını belirleme yetkisi tanıdığı düşünülmüştür. Ne var ki aynı teori, Avrupa'nın düşünce, siyaset, ekonomi ve toplum hayatına derin bir biçimde sinen 


kendi aralarındaki amansız var olma kavgasından ilham alan işgal, zulüm ve sömürü odaklı “süç” söylemleri için de bir payanda vazifesi görmüştür. 


Modern insanı “yeni” bir tarih inşasına teşvik eden şey, hurafe ve mitlerle illetli eski dünyanın artık “ölüm” döşeğinde can çekiştiği fikridir. Darwin teorisinin biyoloji için yaptığını tarih için yapmak üzere kolları sıvayan Karl Marx, tarihin, iniş çıkışlı, sancılı bir evrimsel sürecin ardından “Proletarya Diktatörlüğü'nün hüküm sürdüğü bir Komünist toplumun oluşumuyla nihayet bulacağını tahayyül etmiştir. (K. Marx, F. Engels, Komünist Manifesto, çev. C. Üner, N. Deriş, İstanbul: Can Yay., 2020, s. 73, 104, 119.) 
Hegel, tarihi bir liberal devlette sonlandırırken, insanlık tarihini eşitsizlikler üzerine kurulu bir “efendi-uşak” ilişkisinden ibaret gören Francis Fukuyama da tarihin evrensel kabul gören li- 








zenginlik ve refaha dayalı “ilerleme” miti için de bir can suyu olmuştur. Aynı şekilde, türlerin 


? Bugün Filistin'de şahit olunan manzara, farklı çehrelere 

ve ifadelere bürünse de özünde aynı olan saf ve katışıksız bir devlet terörizmidir. 





beral değerler üzerine kurulu bir liberal demokrasi düzeninde tamamlanacağını varsaymıştır. (F. Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çev. Z. Dicleli, İstanbul: Profil Yay., 2016, s. 13 vd.) Anlayacağınız, güç politikası üzerine kurulu bir yeni dünya inşası ile tarihi evrimsel sürecinin zirvesine taşıma hedefinin zengin bir müşteri portföyü var. “Kavgam” adlı meşhur eserinde tarih ve coğrafya derslerindeki başarısıyla övünen ve tarihin gerçek anlamını kavrama emelini gizlemeyen Hitler de tarihin akışını değiştirebileceğini düşünenlerdendi. Onun gözünde tarih, yaşam alanlarını genişletmek için ulusların birbiriyle savaşması ve güçlü olanın bütün dünyayı boyunduruk altına almasından 


ibaretti. Dolayısıyla bu amaçla tasarımını yaptığı kafatasçı projesinin nihai hedefi, Alman ulusunu önce Avrupa'da sonra bütün dünyada tek hâkim güç kılmaktı. 


Arka planını özetlemeye çalıştığımız “Ayakta kalmasını bilmeyen elenmelidir.” o şeklindeki zalim mantığın bugün eylem alanlarından biri 

de Filistin”dir. Bu 

satırları kaleme aldığımız an itibarıyla 

masum ve savunmasız Filistin halkı, 

Yahudileri sözde tarihi yurtlarına döndürerek bir Yahudi 

devleti altında toplamayı ve ardından tarihin sonunda bütün yerküreyi 

ele geçirmeyi hedefleyen Siyonizm projesinin ağır mağdurlarıdır. Tevrat'ın Tekvin/Yaratılış bahsiyle aşikâr biçimde çelişen doğal seçilim teorisinden güç ve ilham alan bu radikal dinci-ırkçılık, gözünü karartarak bir “soykırım” cürmünü göze almış ve bu amaçla Filistin halkının üzerine var gücüyle bir karabasan misali çökmüş durumdadır. 
Açıkçası, İsrail devleti, yukarıda ancak birkaç örneğini sıralayabildiğimiz tarihi sonlandırma çabaları dâhilinde, tanrının sözde “seçilmiş, mukaddes” kavmi sıfatıyla kendi apokaliptik beklentisini tedavüle sokmuştur. 
Bu manada onun ilham kaynaklarından biri de kim ne derse desin, Darwin'in evrim teorisinden beslenen “Hayat hakkı yalnızca ayakta kalmasını bilen güçlülerindir.” zorbalığıdır. 
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Sadede gelelim... 


Sözü daha fazla uzatmak anlamsız. Bugün Filistin'de şahit olunan manzara, farklı çehrelere ve ifadelere bürünse de özünde aynı olan saf ve katışıksız bir devlet terörizmidir. “Tarihin sonunun liberal demokrasiyle taçlanacağını göğsünü gere gere terennüm edenlerin tıpkı Bosna'da olduğu gibi bu ırkçı soykırım karşısında da sus pus olmaları, hatta bunu aşikâr ya da gizli desteklemeleri umarım sizi şaşırtmıyordur. Zira sebebini artık bildiğinizi, Darvincilik, Siyonizm ve Tarihin Sonu üçlüsü arasındaki örtük ilişkiyi her hâlükârda kavradığınızı var sayıyorum. Çözüm mü? Ş. Teoman Duralı'nın “Çağdaş İngiliz-Küresel Yahudi Medeniyeti” adlı önemli eserinde de tartıştığı üzere, dini, milliyeti, ırkı ne olursa olsun tüm yeryüzü vicdanlıları, günümüz dev sorunlarının müsebbibi olan bu sözde medeniyetin alternatifi olacak bir küresel medeniyetin zihinsel ve maddesel zeminini inşa etmek için buluşmakta acele etmelidir. Tabiatın vahşiliğini insanın dünyasına aktaranların önünü elbirliğiyle kesmek için kireçlenen vicdanların harekete geçirilmesi ertelenemez bir sorumluluk ve zarurettir. Yoksa George Orwell'in ciddiyetle uyardığı adaletsizliğin sıradanlaşacağı zulmün zifiri karanlık dünyasına ramak kaldı. m 


diyanet Aylık Dergi | Haziran 2021 43 


——e ADANMIŞ ÖMÜRLER 


MİLLİ MÜCADELE'NİN 
ÖN SAFLARINDA BİR MÜFTÜ 


AHMET HULUSİ 


EFENDİ 


| Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 


ayatını ilme ve Milli 

Mücadele'nin başarısına adamış öncü bir 

âlim. “Düşmana karşı koymak farz-ı ayndır yani dinimizin emrettiği ve kadın erkek demeden her bir mükellefin yerine getirmesi gereken bir vazitedir.” fetvasını veren bir müftü, Ahmet Hulusi Efendi. 


Anadolumuzun bağrında yetişmiş âlim ve ariflerimiz, her ne zaman ülkemiz işgal girişimiyle karşı karşıya kalmış ise işte o zaman cephenin en ön safında yer almışlardır. Bu âlimlerimiz- den birisi de Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi'dir. Ahmet Hulusi Efendi, 1861 yılında Denizli'de dünyaya gelir. 
Babası bölgenin sayılı âlim ve müderrislerinden Denizli Müftüsü Osman Nuri Efendi'dir. 
Ahmet Hulusi Efendi ilköğrenimini Denizli'de Tekelizade Bekir Efendi'de tamamlamıştır. Daha sonra babasının müderrisliğini yaptığı medresede babasından arapça ve fıkıh, abisi Mehmet 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Tahir Efendi'den mantık, edebiyat ve fen bilgisi, Abdullah Efendi'den ise hadis dersleri almıştır. Ahmet Hulusi Efendi, medreseden icazet aldıktan sonra 1885 yılında fahri olarak müftü müsevvitliği yani müftü yardımcılığı göreviyle memuriyet hayatına başlar. 1910 yılına gelindiğinde ise aynı kadroya asaleten atanır. Bu arada mezun olduğu medresede müderrislik vazifesini icra eder. Ayrıca Aydın Vilayeti İl İdare Meclis Üyeliği görevini ve Mekke-i Mükerreme'ye akan ve Ayn-ı Zebin olarak bilinen suyolunun tamiri için kurulan komisyonun da başkanlığını yürütür. 





1918 yılında Ahmet Hulusi Efendi, abisi Mehmet Tahir Efendi'nin vefatı üzerine Denizli müftülüğüne seçilir. O günlerde Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşında yenilgiye uğramış, Osmanlı coğrafyası üzerinde İtilaf Devletleri hesap yapmaya ve vatanımızı kendi aralarında parça parça bölüştürmenin 





uğraşı içine girmişlerdir. Nihayetinde 15 Mayıs 1919 günü Yunanistan İzmir”i işgal eder. 
Bu acı haber Denizli'ye ulaşır. 
Artik Ahmet Hulusi Efendi için yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem Anadolu”nun ruhunu da ifade eden Milli Mücadele'dir, 


Alimlerimiz, Milli Mücadele'nin başında gelen kahramanlardır. 
Nitekim İzmir'in işgal edildiği günlerde İzmir Valisi İzzet Bey'in işgal girişimine karşı çıkılmaması emri üzerine İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi, milletimizin her bir ferdi- nin gönlünde var olan hissiyatı şöyle haykırmıştır: “Vali Bey! 
Bu sakalım kanımla kızarabilir ama bu alına Yunan alçağını sükünetle selamlamış olmanın karasını sürmem ve ben bu günahla huzur-u ilahiye asla çıkmak istemem.” Ahmet Hulusi Efendi de Rahmetullah Efendi gibi düşünmektedir. Zaman, korku ve endişe vakti değildir; toparlanma ve harekâta geçme zamanıdır. Ahmet Hulusi Efendi 


hemen işe koyulur. Denizli'de belediye binasının bulundugu Bayramyeri'nde bir miting düzenleme kararı alınır. Miting günü gelince Ahmet Hulusi Efendi, yanında din görevlileri, eşraf, öğretmenler ve subaylar olan grupla müftülük binasının önüne gider. Müftülüğün yakınında bulunan Ulu Cami'deki Sancak-ı Şerif'i asılı olduğu yerden tekbirler ve salavat-ı şerifeler eşliğinde indirir. Grubun önüne geçer. Hep birlikte miting alanına doğru ilerlerler. 
Ahmet Hulusi Efendi miting alanına gelindiğinde kürsüye çıkar ve gür sesiyle halka şöyle hitap eder: “Muhterem Denizlililer! Bugün sabahın erken saatlerinde İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Bu tecavüze karşı hareketsiz kalmak din ve devlete ihanettir. Vatana karşı işlenecek cürümlerin affı Allah ve tarih önünde imkânsız büyük bir günahtır. Cihad, tam manasıyla teşekkül etmiş dini bir farz olarak karşımızdadır. 
Fetva veriyorum! Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman mücadeleye mani teşkil etmez. Elimizde hiçbir silahımız olmasa dahi üçer taş alarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz. İstiklal aşkı, vatan sevgisi, haysiyet şuurumuz ile kalbimizdeki imanla mücadelemizin sonunda zaferi kazanacagız. Bu uğurda canını verenler şehit, kalanlar gazidir. Bu mutlak olarak cihad-ı mukaddestir. 
Korkmayınız! Üzüntüye kapılmayınızl Sancağımızın altında toplanınız ve mücadeleye hazırlanınız. Müftünüz olarak cihad-ı mukaddes fetvasını ilan ve tebliğ ediyorum.” 





29 Mayıs 1919'a gelindiğinde 
Denizli'de varlığını sürdüren Milli Mücadele ruhu artık kurumsal bir yapıya dönüşür. Siyasi ve askeri örgütlenmenin temelini atacak bir teşkilat kurulur. Bu teşkilatın adı Denizli Müdafaa-i Hukuk Redd-i İlhak Cemiyeti, başkanı ise Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi'dir. Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli'den başlayarak Anadolu'ya yayılan bu gayretinin son bulması için İngilizler Denizli'ye bir heyet gönderir. Heyet başkanı olan şahıs Ahmet Hulusi Efendi'ye, “Yunanlılar, İzmir'e İtilaf Devletlerinin emriyle çıkmıştır. Sizin yaptığınız bu harekât sadece Yunanlılara karşı değil tüm devletlere yapılmış demektir. Dolayısıyla bundan vazgeçiniz. Yoksa sizin için iyi olmaz.” der, Bunun üzerine Ahmet Hulusi Efendi, “Bizim dinimiz 'Cihad ediniz! 
diye emir buyurur. Biz cihada mecburuz. Bu cihad kime karşı ve nerede olursa olsun mutlaktır. Biz esir olmayız. Düşmanla çarpışacağız.” diye karşılık verir. 
Bunun üzerine heyet başkanı biraz şaşırarak biraz da şımarıkça bir edayla “Bizimle de mi?” der. 
Bunun üzerine Ahmet Hulusi Efendi şu sözleriyle şanlı milletimizin tercümanı olur: “Bizim için hiçbir devletin farkı yoktur. Hangi devlet olursa olsun! Miralay cenapları hatırlar ki tarih bizim küçük bir aşiretten büyük imparatorluklar kurduğumuzu yazar. 
Biz harplerle azalsak da o harika günleri yeniden yaşayacağız.” 


Yunanistan'ın işgalinden sonra birçok il ve ilçeden Denizli'ye göçler başlar. Şehir nüfusu her geçen gün artmaktadır. Ahmet 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edilmesi noktasında komisyon üyelerine gönderdiği bir talimatla arkadaşlarının bu husu- sa ehemmiyet göstermelerini şöyle istemiştir: “Efendiler! 
Din ve ırkımızın yegâne düşmanı olan Yunanlıların zulüm ve taarruzlarında hayat ve namuslarını kurtarmak için her türlü sefalet ve mahrumiyetlere katlanarak terk-i diyar eden muhacir kardeşlerimizin hâlleri cidden merhamete muhtaçtır. 
Bu kardeşlerimizin hayatlarını kurtarmak, elemlerini azaltmak ve ihtiyaçlarıyla alakadar olmak biz Denizli ahalisinin üzerinde dini bir vecibedir.” Ahmet Hulusi Efendi, Milli Mücadele günleri 
başladığında 57 yaşında idi. 70 
yaşında Hakk'a yürüyene kadar hep bu mücadelenin öncüsü oldu. Afyonkarahisar”da 23. 
Fırka Kumandanı Albay Ömer Lütfi Bey”in ifade ettiği üzere, “Başında sarık, kafasında vatan muhabbeti ve istiklal haysiyeti, ileri yaşı ve mesleğine rağmen, cümlemize numune olan bu mübarek din adamını minnet ve hürmetle teşyi ettim.” 











Soyadı kanunu ile Müftüler soyadını alan Ahmet Hulusi Efendi, 22 Kasım 1931 tarihinde ahirete irtihal eyledi. Kılınan cenaze namazının ardından İlbadı kabristanlığına defnedildi. Bu vesileyle başta Ahmet Hulusi Efendi olmak üzere Milli Mücadele'ye katılmış tüm öncü âlimlerimize, bu yolda canla başla gayret eden isimsiz kahramanlarımız; müezzin kayyım, imam hatip, Vaiz ve müftülerimize, "layı kelimetullah uğrunda canından geçen aziz şehitlerimize 





Hulusi Efendi, Denizli'ye gelen misafirlerin iskân ve iaşe 


ve kahraman gazilerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. m 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SÖZÜ GÜZEL SÖYLEMEK 





üce Rabbimiz sözlerin 


en güzeli olan Kur'an-ı 


Hâkim'inde 

ları sözü güzel söylemeye davet eder. 
(İsra, 17/53.) İnsan davranışlarında nezaketi ve nezafeti muhafaza ettiği kadar /” sözlerine de aynı itinayı göstermekle güzel ahlaka ulaşabilir. 
İnsanın fıtratında iyi ve güzel olana meyil vardır. Çirkin ve kötü muamele ise insanları birbirinden uzaklaştırır. Bu sebeple yukarıda sözünü ettiğimiz ayet-i kerimenin devamında söz güzellikle söylenmediğinde şeytanın insanlarınaralarına girerek bozgunculuk yapacağına dikkat çekilir. Üslubun güzelliği en sert çekişmeleri bile yumuşatır ve bu çekişmelerin sulh ile çözülmesine vesile olur. Rabbimiz Araf suresinin 
199. ayetinde Hz. Peygamber'in (s.a.s.) şahsında tüm müminlere affedici olmayı, iyilik için çalışmayı ve cahillerden yüz çevirmeyi buyurarak söz edebini mümin kişinin karakterinin tamamlayıcı bir unsuru olarak sıralar: Cahiller yani kendini bilmez nadan kimseler sataşacak olursa “selam” diyerek geçip gitmekle müminin vakarına yaraşır şekilde güzel bir karşılık verilmesi öğütlenir. 
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Kulaktan giren her söze özen göstermek gerek, tıpkı ağızdan çıkan her söze dikkat etmek gerektiği gibi, Dilin kemiği yok. Dilden dökülen her söz hem söyleyene hem de söylenene tesir eder. Güzel sözler nasıl sürur ve neşeyi muhatabın gönül iklimi- ne taşırsa kem söz dahi gönül- de ne varsa iyiliğe güzelliğe dair tarumar eder. “Bana sözün özü verildi.” (Müslim, Mesacid, 5.) buyuran Resulüllah da (s.a.s.) sözün hikmetle ve letafetle nasıl söyleneceğinin numune-i imtisalidir. 
O, sözü belagatle, yumuşaklıkla ve birer inci tanesi gibi açık ve 


ə 


“s 


beliğ bir şekilde söylerdi. Vahyin 


ə nuruyla aydınlanan Efendimiz 


cevamülkelim idi. (Buhari, Cihad, 122.) Yani az sözle derin manalar ihtiva eden sözler söylerdi. O, bu 

özelliğinin, onu di- 
Ş A ğer peygamberler- 
, den ayıran yönü 
2” olduğunu ifade i ederdi. 


/ Güzel söz söy- 
— lemenin sadaka olduğunu buyu- 

i ran (Buhari, Cihad, 
##/ 128) Nebiyy-i Ek- 

? rem ümmetini boş ve faydasız söz söylemeye karşı uyararak güzel Müslüman olmanın malayaniyi terk etmekle olacağını haber verir. (Muvatta, Hünü”-hulk, 1.) Bir gün Peygamber Efendimize (s.a.s.) Muaz b. 
Cebel (r.a.) hangi amelin daha hayırlı olduğunu sorduğunda o, pek çok amel saydı. Ancak Muaz (r.a.) her seferinde “Bundan daha hayırlısı var mı?” diye sormaya devam etti. En nihayetinde “Anam babam sana feda ya Resulüllah, insanlar için bunlardan daha hayırlı olan nedir?” 
diye sorunca Efendimiz ağzını göstererek “Hayır konuşmayacaksa susmak.” diye cevap verdi. Muaz şaşkınlıkla “Konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz?” deyince Allah Resulü hafifçe Muaz”ın dizine 


vurarak: “Allah hayrını versin ey Muaz! İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen şey dillerinin söylediğinden başka nedir ki? 
Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun! Zararlı söz söylemesin. Siz hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkın; zararlı sözden sakınarak da rahata ve huzura kavuşun.” buyurdu. (Hâkim, IV, 7774.) 


Allah'ın sözü en özlü ve en güzel şekilde söylemeyi lütfettiği Peygamber Efendimiz, dillerimizden dökülen sözlere dikkatimizi çekiyor. Öyle ki ağızdan çıkan her söz, sahibi için bir sorumluluk barındırır. Eğer ki farkında değilsek dillerimizden dökülenlere Peygamber Efendimizin uyarısı bizi bir nebze olsun kendimize getirmeli. Zira söylenen bir tek söz kişiye cennetin kapılarını açtığı gibi kapatabilir de... 
Bakarsın bir kul konuşmasında Allah'ın rızasına uygun bir söz söyler; bu sebeple Allah Teâlâ onu nice yüksek derecelere yükseltir; ya da Allah'ın gazabını çekecek bir kelam sarf eder de o yüzden cehennem uçurumlarına yuvarlanır gider. Bahsi geçen uyarı, sözü söylemeden önce ölçüp tartma ve ne söylediğini bilerek söyleme konusunda önemli bir ikazdır. 











Ağızdan çıkan her söz sahibinin düşünce 

ve gönül dünyasının tercümanı değil midir? Sözünü terbiye etmek isteyen önce kalbini terbiye etmeli çünkü söz gönülden gelir dilden çıkar diyor Hz. Mevlana. Kalbini neler bozar dersen en başta yalan, giybet, malayanidir onu bulandı- 


ranlar. Kalbi doğru olanların dili de doğru olur. Dilini yalan- dan korumak esasında kalbini korumaktır kötülükten. Dili güzelleştiren doğru sözlerdir. 
Peygamber Efendimiz kişinin duyduğu her şeyi söylememesini tavsiye etmiştir. (Ebu Davud, Edeb, 80.) Çünkü çok söze yalan karışabilir. Dil edebini muhafaza etmek için emin olmadığımız hususlarda konuşmak yerine sükütu tercih etmek ne büyük erdemdirl Konuşmanın zevkine yenilmeyip de süküt edebine sarılanlardır dilini ve gönlünü güzelleştirenlerl 


İmam Gazali dilin afetlerine geniş yer verdiği eserlerinde bu afetleri, çok ve fuzuli konuşmak, münakaşa ve mücadele yapmak, sövmek ve çirkin sözler söylemek, lanet etmek, alay etmek, yalan söylemek, gıybet yapmak, söz taşımak, sözünü tutmamak, övmek ve yermek olarak sıralar. Her afetin tehlikelerine dikkat çeker ve onlardan nasıl korunulacağı hususunda tavsiyeler verir. Dilin afetlerin- 





Ağızdan çıkan her söz sahibinin düşünce ve 


gönül dünyasının tercümanı değil midir? Sözünü terbiye etmek isteyen önce kalbini terbiye etmeli çünkü söz gönülden gelir dilden çıkar 


diyor Hz. Mevlana. 
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den korunmada susmanın en güzel yol olduğunu söyler. Susmakla kişi mesuliyetten kurtulur. Kalbin niyeti dağılmaz, zikir ve fikirle meşgul olur. (imam Gazali, Kimya-yı Saadet, Ataç Yay., İstanbul 2019, s. 394.) 


Süküt etmek, az konuşmak, sufilere göre dilin tehlikelerin- den ve malayaniden korunmak için önemli bir prensiptir. Onlara göre günahların çoğu dilden neşet eder ve bu sebeple ona ket vurmak gerekir. Bir dile iki dudak verilmesi, onun zararlı faaliyetlerini önlemek içindir. 
Ancak masivaya değil tefekküre götüren süküt makbuldür. (Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul 2005, s. 542.) 





Süküt selamettir diyen büyük sufi Kuşeyri, esas olanın da selamet olduğunu söyler. Ancak susmak menedilen yerde süküt etmek nedameti gerektirir. Susulacak yeri tayin etmede ölçü dinin emir ve yasaklarıdır ve bunlara itibar etmek icap eder. Yerinde susmak Allah adamlarının sıfatıdır ve yerli yerince konuşmak da en şerefli hasletlerdendir. (Kuşeyri, Risale, İstanbul 2003, s. 212.) 





Rabbimiz güzel sözü, kökü sağlam, dalları göğe uzanan ve 

meyve veren güzel bir ağaca benzetir. Güzel sözden 

kasıt ise kelime-i tevhiddir. Bu ağaç nasıl Allah”ın izniyle her zaman 

meyve verip faydalı 

oluyorsa kelime-i tevhid de o şekilde kişinin 

dilinden ve kalbinden 

başlamak üzere tüm 

davranışlarına ve hayatına tesir eder. Öyleyse 

dilimizi en güzel söz ve zikir 

olan “lailahe illallah” zikri ile ziynetlendirelim vesselaml m 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Söyleşi: Mehmed Feyzi KILIÇ 


MUHSİN KARA: 


“Gönülden çıkan bir sesin, yine bir gönül kapısını çalması kaçınılmazdır.” 


Okuduğunuz ezan Youtube'da 2 milyondan fazla kimse tarafından izlendi. Müslümanları huzura çağıran ve kalplere inşirah veren ezanı okurken hangi duygular sizin gönlünüzün kapısını çalıyor? 


Sadece “gönül kapısı” ifadesi kendi başına çok büyük bir anlam taşır. 
Çünkü gönülden çıkmayan bir nidanın kulak perdelerini aşarak gönül kapılarını çalmasını beklemek anlamsız olur. Malumunuzdur ki Hz. 
Bilal (r.a.), İslam'ın ilk müezziniydi. Onun insanları ilk defa mescide davet ederken dile getirmiş olduğu ifadeler insanların gönlünde öyle bir yankı bulmuştu ki onu duyan herkes kendini mescidin yolunda bulmuştu. Bu anlamda ezanın lafzında geçen “Haydi namaza, haydi kurtuluşa...” ifadeleri mana olarak derununda birçok anlam taşır. 
Çan sesi ile veya başka bir çağrı aracı ile dinini değiştiren, benliğin- den geçen herhangi bir kimseye rastlayamazsınız ama ezanla ruhunda İslam'ın nurunu hisseden, gönül kapısının tokmağı tekbirlerle vurulan birçok kişinin İslam'la şerefyab olduğu herkesçe malum olan bir gerçektir. İşte gönülden çıkan bir sesin, bir nefesin yine bir gönül kapısını çalması kaçınılmazdır. Yeter ki sura üflenince cansız bedenlerin dirileceğine inandığımız gibi toza toprağa 

bulanmış inanışların İslam dini ile tanışmasına vesile olabileceğine inanalım. Hz. Bilal'in çağrısı gibi insanları kurtuluşa davet ederken bir gönül kapısını çalabileceğimin 7x bilincinde olarak ezanı okumam gerektiği düşüncesi ve 


“ duyguları beni sarar durur. 





Osmanlı döneminden günümüze kadar ezan hep , belirli makam ve kalıplar çerçevesinde okux nagelmiştir. Siz ise farklı makamları ezanda , uyguluyorsunuz. Ezanı farklı bir makam ve ı tavırda okumanız insanlar nezdinde nasıl bir ' karşılık buluyor? 


, 


ı Osmanlı döneminden günümüze değin kalıp-Iİ laşmış beş farklı makam kullanılmaktadır. Ezanı , bu makamların dışında farklı makam ve tavırlar- ı da okumamız, bazı kimselere hoş görünmese de farklı makamlarla ruhuna, kutsiyetine halel getirmemek kaydıyla okuduğum ezanın pek çok kişiyi 


/ 


etkilediğini müşahede ettim. 
Çünkü her insanın ruhuna dokunan bir makam vardır ve bu makamlar kalıplaşmış beş fark- 
1 makamın dışında olabiliyor. 
Hatta eski dönemlerde kişilerin özelliklerine göre farklı makamlar tercih edilerek ruh hastalıklarının tedavi edildiği bilinen bir gerçektir. Ezan okurken farklı makamlar tercih etmem, sürekli camiye gelen cemaatin dışında farklı makamlarla bestelenmiş eserleri dinleyen birilerini, camiye davet etmek maksadıyladır. Mesela Muhayyer Kürdi makamında bestelenen bir eseri dinleyen bir kişiyi davet ederken kendisinin aşina olduğu ve gönül teline dokunan bu makamı tercih ettiğiniz zaman onun kalbinde farklı bir çağrışım yapar ve bu onu istemsizce sesin geldiği yöne doğru çeker. Hızlı akan bir trafiğin olduğu caddede, kaldırım dibinde açan çiçeğin verdiği hayret nasılsa yine hızlı akan dünya trafiğinde farklı bir tını aynı çağrışımı yapar insanların gönlünde. Bu vesileyle hiç etkilenmesini o beklemediğiniz insanların namaza başlaması, Kur'an öğrenmesi, Mevla'ya yönelmesi anlattıklarımın ispatı mahiyetindedir âdeta. 





Gerek Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girmeniz gerek çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde çokça videonuzun beğenilmesi cemaatiniz özellikle de gençler tarafından nasıl karşılandı ve ne gibi olumlu çalışmalara kapı araladı? 


Tabii olarak milyonların teveccühünün sizi mutlu ettiği bir gerçek. Gelen yüzlerce mesajın içerisinde birçoğunun namaza ve Kur'an öğrenmeye başladığını 





öğrenmek insanı çok mutlu ediyor. Zira bu mutluluk, Efendimizin bir insanın hidayetine vesile olmanın sahralar dolusu kızıl tüylü develeri Allah yolunda infak etmekten daha hayırlı olduğu bilincinden ileri gelmektedir. 
Genç kardeşlerimizin, okudugumuz ezanları taklit ettiklerini bize ulaşan mesajlarda görme- nin hazzını anlatamam. Aslında bu işin en güzel yanı da insanların sizi ezanla, Kur'an'la tanıyor olmasıdır. Rabbimden, bu lütfa layık olmamız için bizi ihlas ve samimiyetten bir an bile olsa ayırmamasını niyaz ediyorum. 


Türk dini musikisinde bir eğitim sistemi olan “meşk” ortamlarında bulunmanın katkılarından kısaca bahsedebilir misiniz? 

Meşk ortamının dini musiki eğitiminde şüphesiz pek çok faydası vardır. Bunlardan birkaçını kısaca özetleyecek olursak birincisi, talebenin taklit kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olur. Zira meşk sistemi, karşıdan gelen sese bir cevap ihtiyacı doğuracağından okuyucuyu yeni nağme arayışları içerisine sokar ve zorlandığı yerde karşıdan gelen sese aynı şekilde icabette bulunur. İkincisi, kendisinde bulunan eksiklikleri veya tam aksine fazlalıkları görmesini sağlar. Sonrasında meşk ortamında fark ettiği eksikliklerin üzerine gitmesine ve kendisini daha çok geliştirmesine yardımcı olur. Üçüncüsü, meşk ortamındaki atmosferin vermiş olduğu heyecan kendisinde daha önce hiç rastlamadığı güzellikleri keşfetmesini sağlar. Bu keşif moral motivasyon anlamında kişide okuyabilme içgüdüsünü ortaya çıkarır. Dördüncüsü ve bana göre en önemlisi okuduğu şey her ne olursa olsun nasıl okunması gerektiğini öğretir. Tabii sizinle meşk eden kişinin burada liyakat sahibi olması ve bu işte ehil olması, gelişiminiz açısından çok büyük bir önem arzeder. m 


Öz Geçmiş 

Muhsin Kara, 1990 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğdu ve ilk ve orta öğretimini burada tamamladı. İlk kıraat eğitimini Merhum Ali Başol Hocaefendi'den ilk makam eğitimini de Gaziantep Merkez Camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Tunçer Hoca'dan almıştır. Lise yıllarının hemen akabinde ise Neyzen Ahmet Şahin'den İstanbul tavrı üzerine Kur'an-ı Kerim, ezan ve makam dersleri aldı. Daha sonra 2010 yılında lisans ve Arapça eğitimi için gittiği Mısır'da tanıştığı Yasir Abdulbasid Abdussamed, Muhammed Tuhi, Dr. Ahmet Naina gibi güzide Kur'an okuyucularından Arap tavrı üzerine Kur'an ve kıraat eğitimi alarak usta okuyucularla birebir meşk etme imkânı buldu. 2010'da Türkiye Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda, 2016'da TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda, 2018'de İran'da 130 ülkenin katıldığı yarışmada dereceler kazandı. 2016-2017 yıllarında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında solist olarak görev aldı. “Âlemin Efendisi (Mefhare Âlem)” , “Âşikin” “Âşıklar Ölmez” adlı Türkçe, Farsça ve Kürtçe seslendirdiği albümleri bulunan Kara, evli ve iki çocuk babası olup Sivas'ın Şarkışla ilçesinde imam hatip olarak görev yapmaktadır. 
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YAVAŞLAMA VAKTİ 


Kerim ALPTEKİN 


Ordu Altınordu Yemişli Camii İmam Hatibi 


o nsanlık tarihinin en şiddetli dönüşümlerinin yaşandığı bir çevre yapısının ortasında hızlı değişimlerin bizi götürdüğü duraklarda karmaşık, belirsiz gerilimlerden muzdarip durumdayız. Yaşadığımız büyük değişimin itici gücü hız. Öyle ki hız, sıfat olarak hangi kelimenin önüne gelirse onu ulaşılmak istenen arzu nesnesine dönüştürüyor. Hızlı internet, hızlı ısıtıcı, hızlı kargo, jet hızıyla seyahat, beygir gücü yükseltilmiş motor... 
Teknolojinin her şeyin daha iyisini, hızlısını yapması mümkün olduğundan bu koşturmacanın bitmesi zor görünüyor. Hayatımız olimpiyat koşu pistleri gibi yanımızdan akıp giden en hızlılara yetişmeye çalışıyor, erişemediğimiz halde yine de limitleri zorlayarak maratona devam ediyoruz. 
Şiddetini ayarlayamadığımız bu tempodan bize kalan ödüller ise yorgunluk, doyumsuzluk, sabırsızlık, tükenmişlik ve daha birçok ruhsal hastalık. 


Nerdeyse yoğunluğun yapışmadığı bir hayat kalmadı gibi. Hızın odak noktası olduğu yaşam tarzı- nın fiziksel ve ruhsal olarak insanı yormaması düşünülemez. Sürekli doyum arayan psikolojinin insanı, çeşitli hazları deneyimlemek için kovalama güdüsüyle harekete geçiyor. Hiz burada hazza taşıyan Vasıta görevini üstlendiğinden en önemli araç rolünü ifa ediyor. Ulaşılan haz duraklarında doygunluğun tatmini bitince yenilerini keşfetmek için ileri istasyonlara seyahat dur durak bilmeden devam ediyor. 
Hâliyle başı döndüren, sarhoş eden bu hız çılgınlığına duyguların yetişememesi mağlup olmayı da beraberinde getiriyor. 


İnsanın tabiatında acelecilik zaafı olduğunu yüce kitabımız “İnsan pek acelecidir.” (İsra, 17/11) ayetiyle söylüyor. Sabırsız ve tez canlı olduğumuzda hataya düşmenin, yanlış kararlar vermenin telafisi zor sonuçları olacağı konusunda uyarıyor. Önemli olan insanın mayasında yer alan bu acelecilik isteğini dikkatiyle, temkinli ve mantıklı duruşuyla geriletebilmesidir. 


Son yıllarda hız olgusunun yıkıcılığından, zararlarından korunmak için alternatif arayış olarak dikkat çeken yavaşlık felsefesi ilgi görmeye başladı. Hızın öldürücü bir eşiğe geldiğinin görülmesi üzerine panzehir olma umuduyla bu teori, düşünmenin, eyleme geçmenin bir yolu olarak önümüzde duruyor. Çoğu ortak ifadeyle yavaşlık felsefesi; aşırı koşturmanın, kaosun, hızın ortasında irademizi farklı seçeneklere yönlendirme çabasıdır. 
Bizi hızlı üretime ve hızlı tüketime yönlendiren gücü, düşünceyi bilmektir. İnsanın hayata ve eşyaya bakışında yeni anlayışların, arayışların, düzenlemelerin üretimidir. Zamanın baskısını hissetmeden sevdiğimiz, ilgi duyduğumuz konulara ve insan ilişkilerine odaklanmaktır. Sahip olduğumuz nimetleri hatırlamak, farkına varmak, değerini bilmektir. Birden fazla işle ilgilenmek yerine, yaptığımız işin hakkını vererek yapmaktır. 


Hız kültürünün ürettiği sorunlar 


Milan Kundera, “Hız teknolojik inkılâbın insanoğluna bahşettiği bir vecd hâli gibi.” diyor. Bu vecd hâli beraberinde getirdiği yan etkilerle çeşitli semptomların görülmesine sebep oldu. Kundera, “Yavaşlık” adlı romanında bu iki kavramı duyular ve hatırlama çerçevesinde ele alıyor: “Yavaşlik ile anımsama, hız ile unutma arasında gizli bir ilişki vardır. Bir şey anımsamak isteyen kişi yürüyüşünü yavaşlatır. Buna karşılık, az önce yaşadığı kötü bir olayı unutmaya çalışan kişi elinde olmadan yürüyüşünü hızlandırır.” 
Hızlanma arttıkça korkularımızı geride bıraktığımızı söylüyor. 


Geleneksel dönemlerde yürüyüş doğada doğaçlama hâlindeyken yolun kentlere düşmesiyle birlikte makas değiştirerek hızlandırılmış otoyollara girdi. Yeni tip yolda hız hızı çağırıyor, dahası kutsanan hız uğruna hep önde olmak isteyenler fütursuzca gaz pedalına yükleniyor. Dikkati elinden alınmış gibi hızla akıyor, diğerinin ölümüne sebep olma pahasına. 
Haz ve hırs yüklü psikolojinin resmini görüyoruz bu adrenali yüksek yarışlarda. “Hızdır bizim tutkumuz, yavaşlamaktır korkumuz. 
Ya ibreni diple ya da yolumuzu kesme!” gibi sloganlar araçların arka camlarına büyük puntolarla yazılmış. “Erkek araba sahipleri gerçekleşmemiş güç ve macera tutkularını makinelere yansıtır, 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bu makineleri bir boşalım nesnesine dönüştürürler. Yollar; hayal kırıklığına uğramış egoların geçit resmi yaptığı mekânlar hâlini alır.” diyor Kemal Sayar “Yavaşla” kitabında. 


Hızın gürüldeyen akıntısına kapılmamak mümkün görünmüyor. Çünkü modern yaşam bize hızlı olmayı, hayatı hızlandıracak araçlara sahip olmayı dayatıyor. 
Sürekli dakik olmak, bir yere yetişmek zorundayız. Zigmunt Bauman bu durumu “ıskarta” kavramı üzerinden eleştirel okumaya girişiyor. “Modern hayat hiç şakaya gelmeyen, ölümcül derecede ciddi ve yeni motivasyonlar, yüksek beceriler daimi konsantrasyon isteyen tam zamanlı bir iştir.” diyor. “Hızını keser ve durağanlaşırsan ıskartaya ayrılır, tasfiye edilirsin.” demeye getiriyor. 


“Zaman yetmiyor.” hayıflanmalarını yapmayan yok gibi. Suçlu olarak zamanı göstermek kabul edilebilir değil. Çünkü sünnetullahın sabitelerinden biri olan fiziki zamanın ilerleyişi konusunda değişiklik yok, yerkürenin her yerinde aynı. Herkesin önüne eşit verilen yirmi dört saat var. Haftanın yedi günü, yılın on iki ayı aynı hızla akıyor. Sosyal hayatın ritmi çok tempolu yaşandığından zamanın hızlı geçtiği algısı oluşuyor. Yani sünnetullahın değişmezliğiyle insanın eliyle gerçekleştirdikleri arasındaki farktan dolayı zamanı hissedişimiz değişti. 





Hız, sadece limitleri zorlayan bir zaman sürecini değil hep önde olmanın, sürekli bir yarışın olduğu yeni yaşam tarzlarını da üretiyor. Bu durumun bir de çok derinlikli problemler yumağına dönüşmüş paradoks tarafı var. 





Yani aynı zamanda insanlığın çöküşü de hızlandı. Aslında yarışımız saatten ziyade iç dünyamız- da durmak bilmeyen ilerleme takıntısı, yükselme ve beklentilerimiz arasında gerçekleşiyor. Acı olanı ise bu yarış esnasında insan olmanın azami gerekliliklerinin hırslar uğruna geride bırakılması. 
Artık rekabetin belirleyici oldugu bir yaşam formundayız. Her alanda üstün olma psikolojisiyle durup düşünmeye, tabiatın doğal güzelliklerini temaşa etmeye ve seslerini içimize çekmeye fırsatımız olmuyor. Daimi yarışların bir şeyler kazandırmadığını fark ettiğimizde daha huzurlu olacağız. Fakat hırsla ördüğümüz, gittikçe kalınlaştırdığımız duvarları aşacak gücümüz de kalmadı. 
Sevgili Peygamberimizin “Teenni Allah'tan, acelecilik şeytandandır.” hadisi çok manidar. Bize düşünerek soğukkanlı hareket etmeyi hatırlatıyor. Kaybetme- nin acısını yaşamamak için akıllı, ağırbaşlı ve ölçülü hareket etmemizi öğütlüyor. 








Önceden güçlünün zayıf olanı yendiği bir düzen söz konusuydu. 
Bugün hızın yavaşlığı ezip geçtiği bir nizamın parçası hâline geldik. 
Bir eşyayı alırken normal degerinden farklı olarak hızına da ekstra ücret ödüyoruz. Üstelik bu bizi rahatsız etmiyor. Çünkü yakın insani ilişkilerden elde ettiğimiz mutluluğu eşyaların kullanım hızından almaya çalışıyoruz. Sonucunda mükemmel tüketiciler sınıfında ruhlarımızı doyururken başka bir insana dönüşüyoruz. 


Hızlı gelişmenin farklı travmatik tezahürlerinden biri de kuşaklar arasındaki mesafenin azalmasıdır diyebiliriz. İki nesillik kuşak arasındaki mesafenin on yıllarla ölçüldüğü dönemlerde dede ile 





torun aynı aletleri kullanabiliyordu. Ortada sorun olacak durum yoktu. Bugün bu mesafenin yıllara düşmesiyle birlikte dede ile torun aynı telefonu bile kullanamıyor. Aynı çatı altında yaşayan baba ve oğul ile dede ve torun arasında çatışmalar kaçınılmaz oluyor. Çünkü yaşamın ritmi her kuşakta farklı karşılık buluyor. 





Hız takıntısı diğer canlılara da özlerinde olandan daha fazlasını yaptırmaya sebep oluyor. Söz gelimi daha hızlı kilo aldırıcı yemler, kafeslerin içine hapsetmeler daha fazla meyve vermeyi sağlayacak gübreler, kimyasal ilaçlar bu kültürün yansımasıdır. Oysa bu saplantılı psikolojik hâl birçok düşünürün ifade ettiği gibi “şiddet”tir. 


Zamanı yavaşlatan ibadetler 


İnsanı en iyi bilen Yüce Allah, onun aceleci yapısını törpüleyecek, sükünetine katkıda bulunacak, yaratılışının hikmetini düşündürecek anları yaşayabilmesi için zamanı bölmüştür. İbadetler, insanın kendisine özel birer moladır. Yavaşlamak, içine dönmek, soluklanmak, düşünmek için Rabbiyle rabıta kurmaktır. Kaotik bir şekilde akan zamanı vites küçülterek, frene basarak durdurmaktır. 





Gündelik ibadetler zamanın içinde insanın özüne dönüşüne fırsat tanırlar. İbadet tecrübesiyle insan, hayatın sadece maddi tarafının olmadığını hatırlar. Ve her bir namaz vaktinde kendini yeniden formatlar. Ahmet Haşim'in ifadesiyle “Müslüman saatini kendisine mahsus zarafetiyle yaşar.” Ne yazık ki sükünetin değil de hareketin istendiği hızlandırılmış namaz, süresi kısaltılmış oruç tartışması, aktiviteleri azalt- 


? Modern insanın parçalara böldüğü “zaman” tasavvuruna karşı bize 

düşen mümince bir duruş göstermektir. 
Dayatılan üretim ve tüketim hızına kendi hızıyla karşı duracak dengeli bir anlayışımız olmalı. 





ma ayı olan ramazanın bile her gecesinin değişik şölenlerle geçirilmesi zamana olan ilahi müdahaleyi sekteye uğratan beklentiler olarak insanın ruhunun dinginleşmesine, zamanı anlamlı işlerle bereketlendirmesine müsaade etmiyor. Bir de sınırları belirlenmiş çalışma hayatının ortaya çıkardığı arızi durumlar var. 
Aktif bir ekonominin çarkları arasında emek mücadelesi veren işçinin endüstriyel ortamda hareket hâlindeki üretim bandından ayrılarak verdiği çay molasına sıkıştırılmış mekanik, coşkusuz ve hızlı bir şekilde ifa edilen ibadetin vereceği huzurun katsayısını düşünün. Ne kadar rahatlatır ve dinçlik verir? 


Alternatif mümkün mü? 


Aşırılık çağının başat unsuru olan hızın değerlerden kültüre dönüştürmediği alan kalmadı. Değdiği her şeyin doğasını bozdu, insanın fabrika ayarlarını değiştirdi, hiçbir şeyi tam olarak yaşayamama hâlini ortaya çıkardı. Ölçüsüz hareketliliğin tefekküre kapı aralaması beklenemez. Bu tipolojinin doruk noktası yabancılaşmadır. 
Yeniden kodlanmaya hazır hâle gelmektir. 


Modern insanın parçalara böldüğü “zaman” tasavvuruna karşı bize düşen mümince bir duruş göstermektir. Dayatılan üretim ve tüketim hızına kendi hızıyla karşı duracak dengeli bir anlayışımız olmalı. Aksi halde topluma maliyeti her gün katlanarak artan hız saplantısından kurtulamayız. Hızın içinde taşıdığı sorunların ilacı bir yönüyle yavaşlamak diğer yönüyle de iradi edimlerle kendini bulmak gibi görünüyor. Peygamberlerin, düşünürlerin hayatlarına baktığımızda itikafa yöneldiklerini mağaralarda zamanlarını geçirdiklerini görüyoruz. Bunun bir hikmeti olmalı. Demek ki yaratılıştaki ahenkli nizamın içinde var olan lisanı çözmenin, keşfetmenin, tekâmül yolculuğunda zirveye çıkabilmenin sırrı derin sorgularla, ince tefekkürlerle yavaşlatılan hayatın içinde saklı. 
Fakat bu hâller heyecansız, pasif bir yaşam olarak okunduğunda meselenin derinliğini ıskalıyoruz. 


Akarsu durulacağı yatağına doğru belli bir ahenkle akar. Biliriz ki sel olduğunda bu ahenk bozulur ve önüne gelen her şeyi tarumar eder. Yaşamımızda da kendi iradelerimizle oluşturdugumuz hızlı yapay sellerin yıkıcılığına karşı zamanı doğal ritminde yaşamak, kendimizle ve hayatla olan ilişkimizi gözden geçirmek en akıllı seçenekler gibi görünüyor. m 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AVRUPA”NIN BOZDUĞU 
HUZUR VE 1915 TEHCİRİ 


İ Nermin TAYLAN 


853 yılında Rus çarı, 

İngiliz kralına, “Kollarımızın arasında hasta 

bir adam var, bu nasılsa ölecek. Biz onu kendi aramız- 
da nasıl paylaşırız?” diyordu. 8 
Aralık 1876 tarihinde İngiltere basını “Türk'ün artık Avrupa'da hüküm sürmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkler Avrupa'dan hemen çıkarılmalıdır.” yazıyordu. 18 Ekim 1888 tarihinde Fransız basını ise “Türklerin Avrupa'daki günleri sayılıdır. 
Türkler geldikleri yere, Asya'ya gönderilmelidirler.” diye manşet atıyordu. Hedef belliydi: Balkanlarda uygulanan siyaset Anadolu topraklarında yaşayan farklı din ve ırk mensuplarına uygulanacak, Rusya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler kimine silah temin edecek, kimine para ve kimine de akıl verecekti. 1915 yılında yaşanan Ermeni tehcirinin neden yapıldığını, devletin tehcire neden mecbur kaldığını, asırlarca bir arada yaşayan milletlerin neden artık bir arada yaşayamaz hale geldiğini anlamak ve konunun muhteviyatını hakkıyla incelemek için öncelikle süreci bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. 


Bilindiği üzere Türk Ermeni ilişkileri Türklerin Anadolu”ya 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gelmesiyle başlamıştır. Bizler henüz Anadolu”ya gelmeden önce, yani 1018 yılından daha evvel, Ermeniler bu topraklarda Kars, Van ve Ani civarında kurmuş oldukları dört prenslikle varlık göstermişlerdir. Ancak Anadolu”ya yayılmış değillerdir ve Doğu Anadolu”nun bir kısmı ile Kafkasya”da yaşamaktadırlar. 


Ermeniler Grogoryan, Bizans ise Ortodoks olduğundan Ermeniler ile Rumlar arasında yaşanan mezhep kavgası zaman zaman ayyuka çıkmış, bu uğurda kan dökülmüş ve Ermeniler tarihteki ilk büyük sürgünlerini 
1020 yılından sonra yaşamıştır. 
Doğu Roma İmparatorluğu Ermenileri itaat altına alıp asimile etmek için Van'daki Ermenileri alıp Sivas'a yerleştirmiştir. Doğu Roma İmparatorluğunun önce Ermenilere sonrasında Süryanilere uyguladığı bu asimile ve tehcir politikası Selçukluların bu topraklara yerleşip Ermenilere her türlü haklarını teslim etmesiyle birlikte tarih kitaplarına yansıyacak ve Ermeni ve Süryani tarihçilerin “Türkler, Rumlar gibi dinimize karışmıyorlar. Bize rahat ve özgürce dinimizi yaşama izni veriyor.” 
cümleleriyle tarihe geçecekti. 


Özellikle Haçlı Seferleri sırasında Haçlılar Ermenilerin bir kısmını alıp Adana ve Maraş taraflarına sürerler. Bizans ile Ermeniler arasında vuku bulan kavga sebebiyle yaşanan elim hadiselere şimdi bir de Haçlı zulmü eklenince tabir yerinde ise şayet, Anadolu'da feryat asumana ulaşıyordu. 


Hasılı, 1071 yılından sonra Türklerin Anadolu'ya yerleştiği dönemde Ermeni prenslikleri çoktan yıkılmış ve siyasi bir varlıkları artık kalmamıştı. Selçukluların varlık gösterdiği dönemde Ermeniler Türklerin tebaası oldu. Diğer devletlerle yaşadıkları kavga artık sona erdi ve Ermeniler Anadolu topraklarında özgürce yaşamaya başladı. 


Önce Selçuklu daha sonrasında da Osmanlı yönetimi altında yaşayan Ermeniler, yüzyıllar boyu İmparatorluğun her tarafına dağılmışlar, korkusuzca, asayiş içinde, mal, can, ırz ve namusları emniyet altında, din açısından tamamen serbest, huzurlu ve ekonomik açıdan ise Müslüman tebaadan neredeyse daha rahat bir hayat sürmüşlerdir. Ticaret ve sanatla uğraşmışlar, devletin önemli kademelerinde yer almışlar, en önemli müesseselerin başında görev sahibi olmuş- 


lar ve Balkanlar'daki isyanlardan sonra “tebaa-i sadıka” olarak nitelendirilmişlerdir. Osmanlı Devleti, Hristiyan tebaasına karşı daima eşit davranmış, birini diğerine tercih etmemiştir. 


Ancak XVIII. ve XIX. yüzyıllarda dünyada meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler, Osmanlı toplum yapısında da köklü değişimlere sebep olmuştur. Özellikle İngiltere, Fransa, İspanya gibi büyük sömürge devletlerinin girmiş olduğu sömürge yarışı sonrası bu devletlerin zenginleşmesi, Fransız ihtilaliyle birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımının Osmanlı dâhil olmak üzere büyük devletlerde derin yankı bulması, Avrupalı büyük devletlerin imparatorluklar üzerindeki planları, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan gayrimüslim tebaada bağımsızlık fikrinin oluşmasına yol açmıştır. 





Misyoner okullarından yayılan fitne 


Bölgedeki ilk olaylar dağlık bir yer olan Zeytun'da yaşanır. Zeytun 1700'lü yıllardan beri halkı- 


nın devlete vergi verme konusunda sürekli sıkıntı çıkardığı, zaman zaman eşkıyalık gibi faaliyetlerle bölgede kan döktüğü ve nihayetinde IV. Murad'dan alınmış bir vergiden muafiyet konulu ferman gereği devlete vergi vermek istememeleri sebebiyle isyanların çıktığı bir yerdir. Henüz İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin dâhil olmadığı dönemlerde daha büyük hadiseler yaşanmasa da 1780 ile 1915'e kadar Zeytun'da 40'tan fazla isyan çıkmış, özellikle 1834'ten sonra yaşanan isyanlarda köyler basılmış, askerler acı şekilde öldürülmüş ve Müslüman ahali türlü zulümlere düçar olmuştur. 








Bölgedeki halkı kendi taraflarına çekerek ayaklandırmak için özellikle Fransa XVIII. yüzyılda bölgede sayısız misyoner okulu açmış ve Ermenileri Katolikleştirip kendilerinden biri hâline getirmeyi hedeflemiştir. 
Nitekim açılan bu okullarda Grogoryan Ermeniler mezhep değiştirip Katolikleşmeye başlayınca Ermeni Patriği bu okulları dindaşlarını dinden çıkardığı gerekçesi ile devlete şikâyet etmiştir. 


Bundan sonra bölgede bazı çatışmalar baş gösterir lakin diğer yandan da misyoner okulları görevlerine devam ederek bağlı oldukları devletlerin mezheplerine göre halkı ya Katolikleştiriyor ya da Protestanlaştırıyordu. 
Özellikle Ermeniler içerisinde- ki Protestan nüfus yüzde 10'a ulaştığında bu defa, 1800'lü yılların hemen başında Avrupalı devletler Osmanlı tebaası olan Hristiyanların Osmanlı idaresinden kurtulması gerektiğini dillendiriyordu. 








Avrupalı devletlerin bunu ilk uygulamaya koyuşları 1821 yılında çıkan isyanlardan sonra Yunanistan'ın bağımsız olmasıdır. Bunu aynı isyanlar, Avrupa devletlerinin bastırması gibi sebeplerle Balkanlar'da başka bazı topluluklar da takip eder ve bağımsız hâle gelirler. Bundan sonra Anadolu'da yaşayan Ermeniler de Türk hâkimiyetin- den kurtulması gereken tebaa kategorisine girer. 
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Balkanlar”da yaptıklarını Anadolu”da da yapmak isteyen Avrupalı devletler, Osmanlı”nın omurgasının kırıldığı savaş olan Osmanlı-Rus Harbi sonrasında yapılan Ayastefanos Antlaşması ile devreye girerler. Çünkü bu savaşta Osmanlı'nın omurgası kırılmıştır ve Rus çarının ifade ettiği gibi “Hasta adam artık ayakta duramayacak hâle getirilmiştir.” Mart 1878'de imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nda yer alan 16. maddeye göre “Anadolu'da ıslahat yapılacaktır.” Avrupa bir bölgeyi Türklerden koparmak istediğinde, “O bölgede ıslahat yapacaksınız.” 
der. Islahat verildikten sonra da o bölge bağımsız hâle dönüşür. 
Biz bunun en bedihi örneklerini Makedonya'da, Balkanlar'da yapılanlarla görüyoruz. Ayastefanos Antlaşması birkaç ay sonra İngilizlerin araya girmesiyle Berlin Antlaşması olarak değişir ve 16. madde burada 
61. madde olur. 





Müslüman köylerde vahşi katliamlar 


O dönemde Osmanlı Padişahı Sultan TI. Abdülhamit'tir ve olacakların farkındadır. Bu sebeple reformların yapılmasını sürekli erteler, birkaç göstermelik mevzu dışında istenilen ıslahatlar bir türlü gerçekleşmez. Ahmet Şakir Paşa tarafından birkaç ıslahat yapılsa da Rus-Japon Savaşı sırasında mesele biraz duraksar fakat İttihat Terakki hükümetinin başa gelmesiyle mesele yeniden alevlenir. Batı sürekli “Islahat yapın, Berlin Antlaşması'nı uygulayın.” diye baskı yaparken özellikle Rusya bu konuda diretir, en büyük baskı ondan gelir. Nihayetinde 1913 yılında 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doğudaki Ermeni bölgelerinde ıslahat yapılması konusu uzun uzadıya tartışılır. En son 8 Şubat 
1914 tarihinde Yeniköy Mukavelenamesi imzalanır ve doğu- da iki vilayet kurularak başlarına yabancı müfettişler getirilir. 
Yani, Vilayet-i Sitte denilen Sivas, Trabzon, Elazığ, Bitlis, Van, 


? Ermenilere uygulanan tehcirin soykırım olarak nitelendirilmesi tarihi gerçeklikten uzak, bazı dış güçlerin vaktiyle olduğu gibi siyasi yalanlarından başka bir 

şey değildir. 
Nitekim soykırım yaşandığını iddia eden başkanların kendi arşivlerinde yer alan raportör evraklarında 
Ermeni isyanlarında neler yaşandığı ve tehcire neden gerek duyulduğu net bir şekilde açıklanmaktadır. 





Diyarbekir bölgeleri ikiye bölünerek kuzeyde kurulan bölgeye Hollandalı Vestenek, güneyde kurulan bölgeye ise Norveçli Hoff getirilir. 





Bölgede nüfus beş milyondur, Ermeniler ise yüzde 17'lik bir kitleyi oluştururlar. Valiler buralarda Ermeni idareciler atarlar, Ermenileri Türklerden daha üstün tutarlar, Ermenice Türkçe gibi kullanılır, yani orada bir Ermenistan kurma yolunu yavaş yavaş hazırlarlar ki bu da bölgede bulunan üç milyon Müslümanın sürülmesi anlamına gelir. Valiler görevlerini yerine getirmek için uğraşırlar ancak Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla planları netice vermez. 








Siyasi alanda bunlar yaşanırken Ermeniler de reform çağrıları yapabilmeleri adına Hınçak ve Taşnak gibi çeteler kuruyor, İstanbul'da ayaklanmalar çıkararak kendilerine destek vermeyen Ermenileri dahi öldürüyorlardı. Doğu Anadolu'da köyler basılıyor, insanlar vahşice öldürülüyor, genç kızlara akla hayale gelmeyecek işkenceler uygulanıyordu. Çocukların ve din görevlilerinin uzuvları kesiliyor, başları süngülerle paramparça ediliyor, yaşlı ve hamilelerin diri diri karınları deşiliyordu. Ermeni isyanlarının en büyüğü 1895 yılında yaşanır ve aynı anda 25 yerde isyan çıkar. 
Özellikle Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Gümüşhane gibi illerde yaşanan olaylar ve işlenen cinayetler dünya üzerinde hiçbir insana reva görülmeyecek kadar vahşice gerçekleşir. 





Ermeni çeteleri için ne kadar fazla insan ölürse o kadar önemliydi. Ermeni veya Türk 


fark etmeksizin iki halkın birbirini kırması Avrupalı devletlerin ıslahat konusunda elini kolaylaştıracağından çeteler iki milleti birbirine kırdırmak için 


köyleri basar, halkı birbirine saldırmaları için kışkırtır. Doğu Anadolu'daki olaylarla Avrupa'nın dikkatini yeterince çekemeyince bu kez İstanbul'da Kumkapı, Osmanlı Bankası baskını gibi olayları gerçekleştirir, hatta Osmanlı padişahına suikast düzenlerler. 





Osmanlı tebaası olan azınlıkları ayaklandıran Avrupalı devletler bir yandan da Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmak için Sykes-Picot gibi anlaşmalar yapıyor, patlak veren savaşla birlikte dokuz cephe- den Osmanlı'ya saldırıyorlardı. 
1915 yılına gelinceye kadar bu 
devletler Osmanlı'yı parçalamak için yüzün üzerinde anlaşma yapmışlardı. Osmanlı Devleti bir yandan düşmanlarıyla savaşırken diğer yandan sınırları içinde ayaklanan silahlı çe- 





teleri ve isyanı bastırmaya çalışıyordu. Ancak olaylar askeri müdahale ile yatıştırılabilecek durumdan öteye geçmiş, artık önü alınamaz hâle gelmişti. 


Osmanlı, daha evvel de kendi topraklarında yaşanan sıkıntılarda aynı politikayı uygulamıştır. Anadolu'da isyan edip sorun çıkaran bazı aşiretleri Suriye'den Rakka'ya, 60 bin civarında Yahudi'yi düşmanla işbirliği yaptığı gerekçesi ile iç kısımlara, Birinci Dünya Savaşı sırasında 250-300 bin kadar Rum vatandaşını Ege'den Karadeniz'e tehcir ettiği gibi; 1915 
yılına gelindiğinde de kendi vatandaşları olan Ermeni ve Türkleri korumak adına Ermeni vatandaşlarını yine kendi toprakları olan Suriye ve Musul gibi bölgelere tehcir etmeyi uygun görmüş, hatta son çare olarak uygulamak zorunda kalmıştır. 


Tehcir esnasında şanlı geçmişinde fethettiği topraklardaki gayrimüslim tebaaya diğer hiçbir milletin göstermediği kadar hoşgörü ile muamele edip adaletle yöneten Osmanlı, Ermeni vatandaşları korumak için her kafileye doktor, her hamileye süt vermekten de geri durmamıştır. Topraklarından giderken mallarını kayıt altına alarak geri gelmeleri hâlinde iade edilmesini yoksa dutluk, arpalık, ev, mülk gibi mallarının paralarının eksiksiz ödenmesini sağlamak yönünde bir dizi düzenleme yapmıştır. Bununla birlikte gittikleri yerlerde eski yaşamlarından daha kötü hâllere düşmemeleri için devlet tarafından ödenekleri sağlanmıştır. 


Tehcir sırasında görevini kötüye kullanan 2000'den fazla askerini mahkemelerde yargılamış, 69”unu idama mahküm etmiştir. Yaşanan acı hadiselerde Ermenilere uygulanan tehcirin soykırım olarak nitelendirilmesi tarihi gerçeklikten uzak, bazı dış güçlerin vaktiyle olduğu gibi siyasi yalanlarından başka bir şey değildir. Nitekim soykırım yaşandığını iddia eden başkanların kendi arşivlerinde yer alan raportör evraklarında Ermeni isyanlarında neler yaşandığı ve tehcire neden gerek duyulduğu net bir şekilde açıklanmaktadır. 


Osmanlı arşivleri açıktır; hadise belgeler ve dönem kaynaklarıyla gün gibi ortadadır. Türkler tarihin hiçbir devrinde soykırım yapmamış aksine soykırıma tabi tutulan milletlere sığınak olmuştur. Osmanlı Devleti'nin savaşı, o dönemde Ermenilerle değil isyan çıkartan Ermeni çetelerleydi. Tehcir ise yine bizzat kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliklerini korumak için uygulanmıştır. m 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eygamberler beşeriyetin o lunan Hz. Muhammed (s.a.s.) ( İsrailoğulları'na gönderilmiş bubaşlangıcından itibaren ile tamamlanmıştır. Diğer taraf- olunan peygamberlerden olan, Yüce Allah tarafından tan daveti insanlara ulaştırmak (o Allah'ın pek çok üstün şahkavimlerine hidayet reh- için gönderilen peygamberlerin si özelliğin yanı sıra kendisine beri olarak görevlendirilmiş seç- her birine ayrı ayrı hususiyetler (o dünyevi hâkimiyetin temsili ankin insanlardır. İlk insanveilkelçi (o bahşedilmiş, onlardan bu husu- lamında sultanlığı da bağışladığı Hz. Adem ile başlayan bu risalet siyetlerini ümmetlerinin hayır ve © peygamberlerden birisi de Hz. 
zinciri son peygamber âlemlere (o menfaati doğrultusunda kullan- Süleyman. dır. O, Yahudilikte ve rahmet olarak gönderilmiş bu- maları istenmiştir. (Bakara, 2/253.) Hristiyanlıkta sadece kral, İslam'da ise hükümdar peygamber kabul edilir. Süleyman isminin İbranicedeki karşılığı olan Şelomoh'nun (Şlomo) “barış, selamet, sükünet” manasında- ki şalom kelimesinden geldiği ve “barışsever, barışçı” anlamını taşıdığı belirtilir. Ahd-i Atik”te yer alan bilgiye göre ise Hz. 
Davud, tanrıdan oğlunun döneminde barışın hakim olacağı müjdesini aldığı için ona bu adı vermiştir. (Ö. Faruk Harman, Süleyman, DİA, XXXVIII, 56.) 


Kur'an-ı Kerim'de on altı yerde ismi geçen Hz. Süleyman'ın yine sultan olan Hz. Davud'un oğlu ve varisi olduğu, kendisinin üstün kılındığı, salih, hâkim, anlayışlı bir kul olduğu bildirilmektedir. Hz. Süleyman, babası 


Hz. Davud'un ölümünden sonra on iki yaşında iken tahta geçmiş, Yüce Allah insanlar arasında adaletle hükmetmesi için ona hikmet vermiş, ayrıca ilim ve hikmetinin bir göstergesi olarak ona kuşdilini öğretmişti: “Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki: Ey insanlar! Bize kuşdili öğretildi ve bize her şeyden (nasip) verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur.” (Neml, 27/16); “Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. 
Süleyman ne güzel bir kuldu! 
Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi.” (Sad, 38/30.) 


Diğer taraftan insanların yanında kuşlar, rüzgarlar ve cinler de ona hizmet etmek üzere görevlendirilmişlerdir. Öyle ki kuşlar ona haberler getiriyor, 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rüzgar onu bir yerden başka bir yere kısa sürede ulaştırıyor, nihayet cinler de her türlü işinde onun emrine amade oluyorlardı: “Süleyman”ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgarı verdik, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi.” 
(Enbiya, 21/81), “Bunun üzerine biz rüzgârı onun emrine verdik. 
Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Dalgıç ve yapı ustası şeytanları da ve daha digerlerini de zincirlerde bağlı olarak (onun emrine verdik.). İşte bu bizim bağışımızdır. İster ver ister (elinde) tut, hesapsızdır dedik. Doğrusu onun, bizim katımızda büyük bir değeri ve güzel bir yeri vardır.” (Sad, 38/35-40.) 








Hz. Süleyman kendisinin emrine sunulan maddi manevi bütün imkanların katkısıyla krallık görevini devralınca babasının da vasiyeti gereği Beytü'l-Makdis'i (Mescid-i Aksa) yapım işini başlatmış, yedi yılda muazzam mabedin inşasını tamamlamıştır. Nitekim onun idaresi altındaki Kudüs kısa sürede mamur bir medeniyet merkezi haline gelmiştir. (Cağfer Karadaş, Hidayet Rehberleri Peygamberler, Bursa 2013, s. 107-108.) Allah, Hz. Davud gibi Hz. Süleyman'ı da peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onların şahsında toplamıştır. Ancak Hz. Süleyman'ın olayları değerlendirme ve problemleri çözme kabiliyetinin babasından daha üstün olduğu anlaşılmaktadır. Buna Kur'an'da da işaret edilmektedir: “Davud ve Süleyman'ı da (an). Bir zaman, bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı; bir 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grup insanın koyun sürüsü geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekte idik. Böylece bunu (bu fetvayı) Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz, onların her birine hüküm (hükümdarlık, peygamberlik) ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. (Bunları) biz yapmaktayız.” (Enbiya, 21/78-79.) 


Taberi'nin rivayetine göre bir koyun sürüsü geceleyin bir ekin tarlasına girip zarara yol açar. 
Ekin sahibi ile sürü sahipleri arasındaki davada hâkimlik yapan Hz. Davud ve Hz. Süleyman farklı kararlar verirler. Hz. 
Davud koyunların ekin sahibine tazminat olarak verilmesine hükmederken oğlu Süleyman ise şu kararı verir: Ekin tarlası sürü sahiplerine verilmeli, onlar ziyandan önceki hâline gelinceye kadar tarlanın bakımını üstlenmelidir. Koyunlar da tarla sahibine verilmeli, tarlası eski bakımlı hâline gelinceye kadar bu koyunların sütünden, yününden ve yavrularından yararlandırılmalıdır. Neticede Hz. 
Davud, oğlunun bu içtihadını beğenerek kendi görüşünden vazgeçip onun hükmünü tatbik etmiştir. (Taberi, Cami'u'l-Beyan, I-XX-VI, Thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki, (Daru Hicr), XVI, 320-328.) 


Hz. Süleyman'ın hukuki mese- 





leleri çözmedeki maharetine ve kararlarındaki isabete örnek olarak aynı çocuğun annesi olduklarını iddia eden iki kadın olayı hadislerde de yer almaktadır. Rivayete göre iki kadın ve oğulları bir arada bulunuyorken bir kurt gelerek ikisinden birinin oğlunu kapıp götürür. Kadınlar birbirlerini işaret edip “Kurt senin çocuğunu götürdü.” diyerek tartışıp kalan çocuğun kendilerinin olduğunu iddia etmeye başlarlar. Hadise Hz. Davud'a aktarılınca o yaşı daha büyük kadının çocuğunun götürüldügüne hükmeder. Onun yanından ayrıldıktan sonra kadınlar bu defa Hz. Süleyman'a başvururlar. Kendilerini dinleyen Hz. 
Süleyman “Bir bıçak getirin çocuğu iki parçaya bölüp aranız- da taksim edeceğim.” deyince gerçek anne olan genç kadın, “Yapma, Allah sana merhamet etsin, çocuk onun olsun.” der. 
Kadının bu şekilde şefkat göstermesinden gerçek annenin küçük kadın olduğunu anlayan Hz. Süleyman (a.s.) çocuğu ona verir. (Buhari, Feraiz, 30.) 


Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'a ayrıca kuş dilinin öğretildiğine de işaret edilir. Nitekim kuşlardan meydana gelen ordusunda hüthüdü göremeyince soruşturmuş, mazeret beyan 


Allah, Hz. Davud gibi Hz. Süleyman'ı da peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve 


ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti 


onların şahsında toplamıştır. 
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etmezse cezalandıracağını söylemiş, çok geçmeden hüthüt ortaya çıkarak Sebe diyarından haber getirdiğini bildirmiştir. 
“Çok geçmeden (Hüthüt) gelip: Ben, dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru (ve önemli) bir haber getirdim. Sebe, Yemen'de dedelerinin ismiyle anılan bir kabilenin adıdır. Gerçekten, onlara (Sebelilere) hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. 
Şeytan, kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. 
(Şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. (Hâlbuki) büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur. (Süleyman Hüthüde) dedi ki: Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacagız. Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver, sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak.” (Neml, 27/ 22-28.) 





Hz. Süleyman'a kuşlardan başka hayvanların dili de öğretilmiştir. Ordusuyla birlikte karınca vadisine geldiğinde bir karınca diğerlerini uyarmış ve Hz. Süleyman'ın askerleri tarafından ezilmemeleri için yuvalarına girmelerini istemiş, bunu duyan Hz. Süleyman verdiği nimetler için Allah'a şükretmiştir: “Süleyman'ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı; hepsi bir 


arada (onun tarafından) düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca: Ey karıncalar! 
Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi. (Süleyman) onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! 
Beni, gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. 
Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.” (Neml, 27/17-19.) 


Kur'an'da zikredildiğine göre Hz. Süleyman, Yemen'de hüküm süren Sebe Melikesine (Belkıs) Müslüman olup Allah'a teslim olmaya davet eden bir mektup göndermiş, Melike mektuba karşılık olarak Süleyman'a gönderdiği hediyelerin kendisine geri gelmesi üzerine Süleyman'ı sarayında ziyarete gitmiş ve orada kendi tahtıyla karşılaşınca kendisine gelen bir ilim yoluyla daha önce gerçegi görüp Müslüman olduğunu Süleyman'a söylemiştir. (Neml, 27/28-44.)) Hasılı Hz. Süleyman, Allah'ın kendisine verdiği güç ve imkânlar sayesinde Sebe Melikesi başta olmak üzere onun hükümranlığı altındaki insanların tevhid inancını benimsemelerini temin etmiştir. 





Kur'an'da yer alan başka bir bilsiye göre şeytanlar Hz. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında yanlış sözler ortaya atmışlar, Yahudiler de bu gerçek dışı şeyleri kabul etmişlerdir. Hâlbuki o, kâfir de olmamış kendisi büyü de yapmamıştır: “Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanların uydurup söyledik- 


lerine tabi oldular. Hâlbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lakin şeytanlar kâfir oldular. 
Çünkü insanlara sihri ve Babilde Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. 
Hâlbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı 


? Kırk yıl saltanat süren Hz. 
Süleyman 
Kur'an'ın ifadesine göre asasına dayalı vaziyette iken vefat etmiş ve emrinde çalışan cinler ancak ağaç kurdu asayı yiyip de Süleyman yere düşünce öldüğünü anlamışlardır. 





ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. 
Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardıl” (Bakara, 2/102.) 


Kırk yıl saltanat süren Hz. Süleyman Kur'an'ın ifadesine göre asasına dayalı vaziyette iken vefat etmiş ve emrinde çalışan cinler ancak ağaç kurdu asayı yiyip de Süleyman yere düşünce öldüğünü anlamışlardır: “Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun öldügünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.” 
(Sebe, 34/14.) 


Hz. Davud ve Hz. Süleyman, örnek sultan peygamber olmaları sıfatıyla hükümdarlığın, zenginliğin ve sahip olunan her türlü değerin Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için kullanılması gereken birer nimet olduğunu yaşantılarıyla ortaya koymuşlar, insana verilen nimetlerin gurur ve övünme sebebi değil bilakis Allah Teâlâ'ya yaklaşmak için birer vesile olarak kabul edilmesinin en güzel örneğini yaşantılarıyla göstermişlerdir. 
Dünyada pek kimseye nasip olmayan şan, şöhret ve yüksek makama sahip olmalarına rağmen onlar esas olarak Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmayı amaçlamışlardır. Bu hususta Allah Resulü (s.a.s.) Davud Peygamber”in şöyle dua etti-Sini söylemektedir: “Allahım! 
Senden, senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. 
Allahım! Senin sevgini, bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.” (Tirmizi, Deavat, 72.) m 
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NOKTADAN SANATA HAT 


| Nursultan TAŞ 


İlah güzeldir güzeli sever, düsturu ecdadımızın sıkı sıkıya tutunduğu bir kaidedir. 
Yaptıkları her işte güzeli arama, güzel bakma, güzelleştirme kaygısı taşıdıklarını, ortaya koydukları işlerde görürüz. 
Bilhassa konu Kur'an-ı Kerim olunca anlamanın ve amel etmenin yanı sıra okunacağı zaman en güzel şekilde okumak, yazıldığı takdirde en güzel şekilde yazmak, kitap hâline getirirken en güzel şekilde tertip edip süslemek arzusu, geleneksel İslam sanatlarının doğmasını sağlamıştır. Sözü musikinin makam atları ile türlü ufuklara koşturan güzeli arama iştiyakının sesi çeşitlendirip süslediği gibi yazı da aklam-ı sitte, hat sanatındaki temel altı yazı çeşidi ile ritmini bulmuş, sanatlar arasında kendine kadim bir yer edinmiştir. 





Her şeyden önce yazının tevkifi olduğu inancı, onun bir sanata dönüşmesine büyük katkı sağlar. Harflerinin bitişik ve ayrı yazılmaları, başta ortada sonda farklı formda olması, dili öğrenmek isteyenlerin işini zorlaştırsa da kompozisyonlara zenginlik katar ve birbirine eklemlenen harfler sonsuzlugu anımsatır. Arap alfabesi bu yönüyle güzel yazı sanatı için biçilmiş kaftandır. 


Pek çok hattat hat sanatının doğuşunu Kur'an'ın nüzulünü başlatan ilk hitaba, “Oku!” 
emrine bağlar. Hat Kur'an-ı Kerim ile sanat olmuştur. İlk inen ayetlerde “Allah insana kalemle yazmayı öğretendir.” 
buyrulur ve yazmanın insan hayatında önemli bir yeri olduğuna, okumakla yazmanın ayrılmaz bir bütün olduğuna bir kez daha dikkat çekilir. Allah, Âdem'e isimleri öğrettiği gibi ona dilin dört temel becerisi olan “dinleme, konuşma, okuma ve yazmayı” da öğretmiş midir? Neden olmasın diyecegimiz türden bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Hattatlar da böyle düşünerek yaptıkları işe daha bir ehemmiyet gösterirler. Hat için “Cismani aletlerle icra edilen ruhani bir hendesedir.” denilmesi boşuna değildir. 
Yazılacak metnin belli olmasına, harflerin yazılış şekilleri- 


kırılan, ucu açılıp eğrisi kesilen kamışla yazılan tek bir harf bile ne büyük kıymete sahip olurdu değil mi? Ortaya konan emekle birlikte aharlı kâğıda, is mürekkebine batırılan kamış kalemle ne yazılsa büyüleyici gelir? Ancak hüsn-i hat sadece kullandığı malzemelerle değil meşk ettiği metinlerle yücelmiştir. 
Hat sanatında yazmak için kelamın da güzeli gerekir. Esma-i hüsna, hilye-i şerif, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, kelam-ı kibarlar, beyitler hat sanatının en önemli malzemesidir diyebiliriz. Bunca kıymeti bir araya getirecek olan adanmış bir ruh, yazıyı iptidai hâlden alır, noktadan sanata götürür. Metnin ne olduğuna bakılmaksızın kompozisyona baktığımızda dahi kendi başına bizi masalsı duyguların girdabına çeker. Estetik bir dilin lisanından konuşur hat 





nin kaidelere ve ölçüye bağlı olmasına rağmen her harfin nokta hesabıyla bir ölçüsü vardır. Ruhu olan bir hüviyete bürünmesi hattı, hüsn-i hat yapar ve yüzyıllardır devam edegelen bir sanata dönüştürür. 


Mürekkebin kâğıtla buluşması ne kadar destansı bir anlatıma doğru yol alabilirse, hüsn-i hat da o kadar destansıdır. Hamuru karılıp kat kat serildikten sonra aylarca bekletilen kâğıda, ateş üstüne bir kazan çevrilerek biriken isin toplanıp önce hamur içinde fırınlanıp sonra su ve yapıştırıcı ile yoğurulan, yetmeyip ceplerde, paçalarda, deve, at sırtında taşınmakla kıvama gelen mürekkebi kullanarak; toprağından koparılıp 





eserleri. Arapça okumayı bilmeyenler dahi bir kelime-i tevhidi, besmeleyi görünce tanır mesela. Bir resmi seyre dalar gibi hüsn-i hat ile yazılmış bir yazının derinliklerinde kaybolabiliriz. İslam dünyasında resim sanatına konulan mesafenin, hüsn-i hattın sanatta mesafeler kat etmesine yol açtığını söylemek yanlış olmaz sanırım. 


Ölçüleri bu kadar belli harfler kullanılarak, kara mürekkebin kâğıt ile buluşmasından nasıl yüzyılları bulan bir sanat ortaya konulduğuna hayret etmemek mümkün değil. Bu kalıcılikta, söz konusu sanatın usta çırak ilişkisine dayanan kendi iç disiplinlerinin, medeniyetler arası kurulan köprülerin, 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o köprülerde alınan yolların, çağların, sultanların, âlimlerin, âbidlerin, velilerin, mecnunların da payı olsa gerek. Nitekim Hz. Ali devrinde Kufe'de filizlenen alev meşale olup İran'a, Horasan'a, Anadolu'ya ulaşmış, her elde biraz daha güçlenmiş ve XVI. yüzyılda İstanbulda kemale ermiştir. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman gibi üstatların emeği ile “Kur'an Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı.” 
övgüsünden kendimize düşen payı alabilmişiz. Zaman içinde hüsn-i hat bir Arap yazısı değil İslam yazısı hâlini almış, pek çok medeniyet, bu yazının gelişimine katkı sağlamıştır. 





İstanbul hâlen hat sanatının başkenti olma övgüsünü koruyor. Bu bağlamda yurt dışın- dan pek çok öğrencinin hüsn-i hat sevdası ile eğitim almak için İstanbul'a geldiği biliniyor. 
Günümüzde hat sanatının durumunun ise kritik bir noktada olduğu düşünülebilir. Şöyle ki dijitalleşmenin dört bir yanımızı sardığı çağda hat sanatının geleceği merak konusu. Teknolojinin imkanlarından faydalanmak gerektiğini savunan ve illüstrasyonlar, shoplarla farklı kompozisyonlara ulaşan hattatlar olduğu gibi yeni terkiplerle yüzyıllardır süre gelen meşkin tadının alınmayacağını savunan hattatlar da mevcut. 


Hüsn-i hat hangi formda olursa olsun, zamanları ve mekanları aşıp zihinleri kurcalamaya, gönüllere dokunmaya devam edeceğe benziyor. m 
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Allah kötülük saçan şeytanı niçin yarattı? Allah kendisine isyan edeceğini bile bile neden şeytanı var etti? Yaratmasaydı şeytan diye bir derdimiz de olmayacaktı. 

Ne güzel dünya! Özellikle son cümlenizi temenni olarak söylediğinizi düşünüyorum. Benim için de güzel olurdu, hatta herkes için. Ama öyle değil dünya, öyle kurulmamış. Biz dünyada bir yönüyle etkin diğer yönüyle edilgen varlıklarız. Ne dünyayı, ne de içinde bulunduğumuz çevreyi biz kurduk. Mesela anne babamızı biz mi seçtik? 
Dayı, amca, teyze, hala... hangisini biz belirledik? Irkımızı, milletimizi, yaşayacağımız yeri ve cinsiyetimizi belirlemedeki rolümüz nedir? Bu sorular insanın kendini, çevresini, kısaca bütün gerçekleri, doğal ve kurulu hâliyle dünyayı anlamak için güzeldir ve faydalıdır. 


Hocam biz bunu sormadık ki! 
Bugün iyimserliğiniz üzerinizde. 

Ona da geliyorum. Tabii ki bu sorularda bir de sizin kastettiğiniz taraf var. “Bütün bunları Allah yaratmasa da istediğimiz gibi yaşasaydık, hayatta keyfimizi kaçıran hiçbir şey olmasaydı.” demek istiyorsunuz. 
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Tam da bu. 

İyi de güzel kardeşim! Bu tür düşünceler gerçeklerden kaçmak, onları halının artına süpürmek, hatta kafayı kuma gömmek anlamına gelmez mi? 
Dünyada sadece şeytan mıdır, insana zarar veren ve kötülük yapan? O kadar çok şey var ki şeytan bunlardan sadece biri. 
Deprem, sel, heyelan, yangın, daha niceleri... Hele insanın insana verdiği zarar! 


İyi de insanın insana zarar vermesinin sebebi de şeytan değil mi? 

İşte burada yanılıyoruz. Şeytan kimseye doğrudan zarar veremez. Yüce Allah “şeytanın iman eden ve Allah'a dayananlar üzerinde hiçbir otoritesinin olmadığını” beyan etmiştir. (Nahl, 16/99.) Onun yaptığı, insana sadece kötülük fısıldamak. Buna vesvese diyoruz. İnsan eğer aklını ve iradesini doğru kullansa emin olun şeytanın insan üzerinde hiçbir etkisi olamaz. 
Bunu tecrübelerimiz de bize 


ŞEYTAN NİÇİN 
YARATILDI? 


Bir de kötülüğe zorla bulaştırılanlar var. 

Bunlar kötülüğü yapanlar değil, mağdurlarıdır. Bunu ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. 
Ancak kötülüğe bir şekilde bulaştırılan kişi, mağdur olmakla birlikte kötülüğü benimser veya kendi iradesiyle kötülük içinde kalmaya devam ederse artık mağdur olmaktan çıkar, kötülü- gün parçası hâline dönüşür. Ancak o hâlde kalmasında baskı söz konusuysa yine sorumlu olmaz. Zaten dinimize göre baskı (ikrah) altında yapılanlardan kişi sorumlu tutulamaz. (Nahl, 15/106.) Burada bir şeyin iradeli yapılıp yapılmaması dikkate alınır. Şeytanın baskı altına alması söz konusu olmadığına göre, kişi kendi isteğiyle onun etkisi- ne girmektedir. Sorumluluk da buradan doğmaktadır. 


Hocam, şeytan niçin var? demiştik. 

Ona geliyorum da! Mikroplar, virüsler, zehirli maddeler, aklı yok 





göstermekte. Mesela kararlılık sahibi başarılı insanlarını düşünün! Zaten Yüce Allah şeytanın varlığından veya vesvesesinden değil, kendi aklı ve iradesiyle yaptığından sorumlu tutmakta insanı. 


eden yiyecek ve içecekler niçin varsa şeytan onun için vardır. 
Bütün mikropları ve virüsleri yok edebilir miyiz? Zehirli ve uyuşturucu maddeleri ortadan kaldırabilir miyiz? Bunun hiç birini yapamayız. Bunların varoluş nedeni neyse şeytanınki 


de odur. Bu noktadan şeytana manevi ve psikolojik tarafımızın mikrobu veya virüsü dememiz bile mümkündür. 


Peki, biz nasıl mutlu ve başarılı olacağız? 


Hayatta mutluluk ve başarı sadece iyi şeyleri elde etmekte değildir. Kötülükten, zarardan ve kaybetmekten kurtulmak da insanı mutlu eder. Bu da bir başarıdır. Maçta gol atan ne kadar başarılıysa golü kurtaran da o kadar başarılıdır. Bu noktadan bakıldığında kötülük ve kaybetmenin olmaması, mutluluğun bir tarafının eksik kalması anlamına gelir. Söz gelimi maçta sadece gol atmak olsa; savunma, kaleci ve rakip takım olmasa; atılan her top filelerle buluşsa... 
Seyirciler bu maçtan keyif alır mı sizce? 


Demek ki bizi iyi ve başarılı yapan şeyler biraz da kötüler ve kötülükler. 


Tam da öyle. Baktığımızda tıpkı sporda olduğu gibi dünya hayatı da bir yarıştan ibaret. Mesela Off-road veya çöl safarisi gibi yarışları düşünün. İnsanlar bir sürü zorluklara katlanıyorlar; çamurlar, dik yamaçlar, çöl kumları içinde mücadele veriyorlar. Bakıyorsunuz, katılanlar da seyredenler de çok mutlu. 
Demek ki mutluluk, keyif, sevinç sadece iyi, güzel, rahat denilen şeylerle olmuyor. Zorlukla mücadele, kötülükle baş etme, bir zararı giderme, bir kaybı önleme de aynı şekilde insanı mutlu ediyor ve toplum nezdinde başarılı kılıyor. İnsan böyle yaratılmış ve yaratılışın gereğini yapıyor. 
Örneğin refah içinde olan bazı insanların ucunda ölüm ihtimali bulunan maceralara kalkıştığı- 


nı görüyoruz. Bunları zorlayan hiçbir şey yok. Bilakis kendi istekleriyle katılıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlar. 


Böyle bakıldığında şeytan dâhil kötüler ve kötülükler anlamlı görünüyor. 


İşte Yüce Allah böyle bir dünya kurmuş. İnsanların başarılı olması için de başta akıl, irade ve güç olmak üzere her türlü imkânı vermiş. İmkânı olmayanı da sorumlu tutmamış. İbadetlerde bile insan, imkânı kadar sorumludur. Örneğin mali ve bedeni gücü yeterli olmayana hac yükümlülüğü yoktur. 


Kafama takılan son bir nokta: Şeytan mutlak kötü olarak mı yaratıldı? 


Dünya nasıl çift kutupluysa, dünyada var olan her şey de iyilik kötülük bakımından çift kutupludur. Hiçbir şeye mutlak iyi veya mutlak kötü denilemez. 
Kötü denilen şeyin iyi tarafı olabileceği gibi, iyi denilen şeyin kötü tarafı olabilir. Yüce Allah ilk şeytan olan İblis'i akıllı ve iradeli bir cin olarak yaratmıştır. 
İyi ve doğru olduğu sürece de onu âdeta melekler seviyesinde tutmuştur. Ne zaman ki aklını ve iradesini yanlış kullanmış, gurur ve kibre kapılmış, o zaman ilahi rahmetten kovulmuştur. Ama cinlerin hepsi böyle değildir. 
Nitekim Hz. Peygamber'in okuduğu Kur'an'ı dinleyen bir grup cin akıllarını ve iradelerini doğru kullanarak Müslüman olmuşlar, hidayete ve kurtuluşa ermişlerdir. (Cin, 72/1-2) İblis'in mutlak kötü yaratılmadığı Hz. Âdem'in yaratılışının anlatıldığı ayetlerden kolayca anlaşılır. Ancak dünyadaki her şeyin iç yüzünü ve hakikatini bilme imkânımız 





KAFAMA TAKILANLAR e—— 


yoktur. Bunların bir kısmını kendi tecrübelerimizle bir kısmını ise öncekilerin haber vermesiyle biliyoruz ancak. Nitekim Yüce Allah “Sevdiğimiz şeylerde şer, sevmediğimiz şeylerde de hayır olabilir.” (Bakara, 2/216) buyurmakta “Yarattığı her şeyin şer tarafından aydınlığın Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-2.) diye dua etmemizi emretmektedir. 


Bu durumda iyi ile kötüyü nasıl ayırt edeceğiz? 


Aklı ve iradeyi doğru kullanmakla. Doğru kullanmak da ancak doğru tecrübe ve bilgi altyapısıyla olabilir. Öncekilerin tecrübeleri ve ilahi mesajlar bu konuda aklın ve iradenin yardımcılarıdır. 
Bir de şeytanın vesveselerine, kötülüklere ve zararlılara karşı dikkatli olmak ve mücadele etmek söz konusudur. Bütün bunları yaptıktan sonra bir zarar veya hata oluşmuşsa kişi bundan sorumlu değildir. 


Öyleyse bizler şeytanın gerçekliğini kabul edip ona göre yaşayacağız. 

Başka yol yok zaten. Gerçeklerden kaçarak yaşanmaz. Başarılı olmak ve mutlu olmak istiyorsak gerçekleri kabul ederek ve onları dikkate alarak yaşamak zorundayız. Böyle yaşayan insanlar zorluk ve sıkıntı karşısında bile mutlu olabilmektedirler. 
Söz gelimi kanser gibi hastalıklara yakalananlar bile kararlılıkla tedaviye yöneldiklerinde başarı elde ediyorlar veya en azından psikolojilerini koruyorlar ve bir şeklide mutlu oluyorlar. Çünkü her tür kötülük ve zorlukla mücadele azmi, insanın mutluluğunun başlangıç noktasıdır. m 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KAFKASYA”NIN ı 
ÖZGÜRLÜK MEŞALESİ: 


EYH ŞAMIL 











Koray ŞERBETÇİ 





afkasya tarih boyunca orduların doğu- dan batıya, batıdan doğuya geçtikleri önemli bir geçit olmuştu. Takvim yapraklarının birer birer düşmesi, zaman bir rüzgar edasıyla devletleri kumdan kaleler misali eritmiş ama Kafkasya'nın bir mücadele sahası olması gerçeğini değiştirememişti. 
Bizans ve Sasani çekişmesinden tutun da Osmanlı ve İran mücadelesine kadar yalçın dağlarla bezeli bu topraklar hep elde tutulmak ? istenmişti. Zaman miladi takvimde XVII. asrı 
3 gösterdiğinde kuzeyde güçlenen bir devlet de 

ə Kafkasya için verilen bu tarihi mücadeleye dahil olmuştu. Ama bu kez tablo bambaşka bir renge bürünecekti. 











“a ” də ir -- 
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Rusya önce 1801 yılında Gürcistan'ı ilhak etmiş, ardından 1804'te Gence Hanlığı'nı, sonra da 1807'de de Bakü'yü hâkimiyeti altına almıştır. Şimdi Rusya, bölge üzerindeki emellerini gerçekleştirme yolundaki politikalarına daha da pervasızca ve acımasızca devam etmek için kendisinde büyük bir cesaret bulmuştu. Fakat Kafkasya o kadar kolay teslim olmaya niyetli değildi. İşgalci Rus orduları çizmelerini sağlam bir şekilde yere vururken birden Kafkas kartalının gölgesinin, üzerine 


çöktüğünü gördü. İşte Rusya”ya bu cüretine karşılık büyük bir bedel ödetecek olan tarihi önder Şeyh Şamil idi. 


Şeyh Şamil kimliğinin oluşumu 





Tarih 1797 senesini gösterdiğinde Dağıstan”ın Gimri köyünde bir çocuk dünyaya geldi. 
Babası Avarlardan Muhammed, annesi Avar beylerinden Pir Budak'ın kızı Bahu Mesedu, çocuklarına dedesi Ali'nin adını verdiler. Ama bir tuhaflık vardı. 
Çünkü Ali sürekli hastaydı. Çevresi çocuğun sıhhat bulması için adının değiştirilmesini teklif ettiler ve bir de bu yol denendi, Bu geleneksel inancın etkisiyle ailesi Ali'nin adını Şamil (Şâmüil, Şemüfl) olarak değiştirdi. Gerçekten de kısa bir süre sonra Şamil sağlığına kavuştu. 


Hayata tutunan Şamil, ilk eğitimini dayısından aldı. Eğitim hayatının ileri aşamasında Nakşibendi şeyhi Cemaleddin Gazi Kumuki'den dini ilimleri tahsil ederek ileri bir seviyeye ulaştı. 


Bu sıralarda ilim sahasında parlayan bir isim olan Şamil'in aslında hayatına yön verecek gelişmeler de bütün hızla şekillenmekteydi. Rusya'nın Kafkasya'yı işgal politikası tüm hızıyla sürerken Kuzey Kafkasya Müslümanlarının Ruslara karşı “Gazavat” adı verilen direniş hareketi başlamıştı. Fakat hareketin lideri İmam Mansur'un ölümünden sonra direniş uzun yıllar bir liderden mahrum kalmıştı. İşte tam bu noktada Şamil de bu sahaya doğru ilahi bir sevk ile âdeta çekilmekteydi. 
Çünkü Nakşibendi-Halidi şeyhi İsmail Şirvani'den birlikte ders aldıkları arkadaşı Molla Muhammed 1829'da Gazavat hareketinin liderliğine seçilmişti. 
Molla Muhammed, bütün Kafkasya'yı Ruslara karşı cihada davet eden bir bildiri yayımlayıp hareketi tekrar canlandırınca Şeyh Şamil'in de yönü belli oldu. Şamil, harekete katıldı. 
Böylece imam ve gazi unvanıyla anılan Molla Muhammed”in en önemli yardımcısı oldu. 


Şeyh Şamil direnişin lideri oluyor 


Gazavat hareketinin lideri Molla Muhammed direniş sırasında Ruslarla girilen şiddetli bir mücadelede şehit oldu. Şeyh Şamil de bu şiddetli çatışmadan ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 
Ruslar, Müslüman direnişçilere vurdukları ağır darbeden sonra artık Dağıstan”da direniş hareketinin sona erdiğini düşünmüşlerdi. Ama Gazavat hareketi elbette pes etmedi ve hemen şehit liderin yerine Hamza Bey”i lider seçerek mücadeleyi sürdürdü. Ama çok değil iki yıl 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sonra Hamza Bey de bir suikast sonucunda şehit edildi. Tam bu noktada tarih, kendi levhasına adını altın harflerle yazdıracak büyük bir liderin ortaya çıkışına tanıklık ediyordu. Çünkü Avar uleması ve ileri gelenleri tarafından Şeyh Şamil, Gazavat hareketinin lideri olarak seçildi. 


Şeyh Şamil”in direnişin lideri olmasıyla mücadelenin tonu ve rengi değişti. Şeyh Şamil'in liderliği Kafkasya'daki halkların düzenli bir orduya kavuşmasını sağladı. Böylece Şeyh Şamil'in önderliğinde verilen mücadelede Rusya, işgalci askeri gücünün çokluğu ve ellerindeki silahların üstünlüğüne rağmen Müslüman direnişçilerin sırtını yere getiremedi. Şeyh Şamil'in kurduğu düzenli ordu, Kafkasya'yı Rusların kâbusu hâline getiren uzun bir destansı mücadele sürdürdü. Tam otuz beş yıl süren bu destansı mücadelede “Kafkas Kartalı” olarak ünlenen Şeyh Şamil, Kafkasya”yı işgal ve ilhak etmek isteyen Ruslara büyük kayıplar verdirdi. 


Şeyh Şamil'in yol haritası 


Şeyh Şamil, önce kendi mücadele sahası Dağıstan”da güçlenmeyi hedefledi. Bunun yanında bir sonraki adım olarak direnişi bütün Kafkasya”ya yaymayı amaçladı. Bu doğrultuda Çeçenistan'da yeni bir güç hâline gelen Hacı Taşov ve Kibid Muhammed ile bir anlaşma yaparak Dağıstan ve Çeçenistan'da hâkimiyetini sağlamlaştırdı. Böylece Gazavat hareketi Çeçenistan ve Dağıstan'da etkin bir güç hâline geldi. Şeyh Şamil'in önderliğindeki Gazavat 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hareketinin günden güne güçlenmesi Çar 1. Nikolayı çileden çıkardı. 1843'te General Neidhardt'a gönderdiği bir emirle derhal Şeyh Şamil'in bütün ordularının dağıtılmasını istedi. 
Bu doğrultuda yeniden saldırıya geçen işgalci Rus kuvvetleri Şeyh Şamil'in mücahitlerinin güçlü savunması karşısında başarılı olamadı. 


Çar Nikola tüm hamlelerine karşın Şeyh Şamil'i sarsamadığını anlayınca bu kez doğrudan ona bir teklif götürmeye karar verdi. Çar, Şeyh Şamil'e eğer Kafkasya'daki Müslümanları tek bayrak altında toplama sevdasından vazgeçerse kendisine en büyük makamların, rütbelerin verileceğini, başına krallık tacı giydirileceğini, Çarlık hazinelerinin ayakları altına serileceğini söyleyerek Şamil'i sarayına davet etti. Bu teklifi alan Şeyh Şamil Çar'a derhal yanıt verdi. 
Büyük Müslüman lider cevabın- da şöyle diyordu: “Ben, Kafkas Müslümanlarının hürriyetlerine kavuşması için silaha sarılan gazilerin en aşağısı Şamil, Allah Teâlâ'nın himayesini, Çar'ın efendiliğine feda etmemeye yemin eden, özü sözü doğru bir Müslümanım. Çar ile görüşmek üzere, beni hâlâ Tiflis'e çağırıp duruyorsunuz. Davete icabet 


etmeyeceğimi bildiriyorum. Bu yüzden fani vücudumun parça parça kıyılacağını ve hayatımı verdiğim şu vatan topraklarında taş üstünde taş bırakılmayacağını bilsem kararımı asla değiştirmeyeceğim. Savaşacağım. Cevabım bundan ibarettir. 
Nikola ve köleleri böyle bilsin.” 


İşte bu karşılıklı hamleler sürerken Kırım Savaşı'nın patlak verdiği haberi geldi. 


Şeyh Şamil ve Osmanlı 


Osmanlı Devleti yükselen uluslararası tansiyonun bir savaşa dönüşmesinin arifesindeydi. 
Fakat Batılı devletlerin Rusya ile el ele vererek Osmanlı Devlet”ne darbe vurma senaryosu bu kez değişmişti. İngiltere ve Fransa, Rus saldırganlığına karşı Osmanlı Devleti'nin yanında konumlanmışlardı. Tam bu politik atmosfer içinde Şeyh Şamil, 1853'te Sultan Abdülmecide bir mektup yazarak Kafkasya'daki durumu aktardı. 
Ardından henüz resmen savaş başlamadan, Kafkasya'da ve özellikle Dağıstan'da Rus askeri yığınağını sekteye uğratacak ve Osmanlı Devleti'ni askeri anlamda rahatlatacak bir harekâta girişti. Şeyh Şamil'in Güney Kafkasya'daki bu eylemlerininamacı, başlamak üzere olan 


Şeyh Şamil, önce kendi mücadele sahası Dağıstan'da güçlenmeyi hedefledi. Bunun yanında bir sonraki adım olarak direnişi bütün Kafkasya'ya yaymayı hedefledi. 
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Osmanlı-Rus savaşına karşı Rusların bölgede askeri yığınak yapmasını önlemekti. 


Osmanlı Devleti de bu durumda işbirliği için adım attı. Abdül- kerim Paşa'ya, Şeyh Şamil'in Osmanlı yanında yer alması için girişimde bulunmasını emretti. Bu sırada beklenen oldu ve Kırım Savaşı başladı. Şimdi Osmanlı Devleti için Kafkasya daha önemli bir hâle gelmişti. 
Sultan Abdülmecid bu doğrultuda Şeyh Şamil'e bir ferman yollayarak onu Ruslara karşı cihada çağırdı. Bu çağrıya olumlu cevap veren Şeyh Şamil, Osmanlı yönetimine bir alternatif plan sundu. Plana göre Tiflis üzerine bir askeri harekâta girişilirse Rusların Kafkaslar'dan çıkarılabileceğini bildirdi fakat bu teklif Osmanlı Devletince kabul görmedi. 


Osmanlı Devleti bu planı kabul etmese de Şeyh Şamil'e Dağıstan Serdar-ı Ekremi unvanı verdi. Ama Şeyh Şamil planın- da ısrarcıydı. Ona göre Rusların Kafkasya'daki askeri varlığını sonlandırmanın en kısa ve etkin yolu Tiflis”e karşı askeri bir harekât yapılmasıydı. Osmanlı yönetimini ikna etme umuduyla harekâta kendi başladı ve Gürcistan'ın Kaheti bölgesine girdi. Ama yine de Osmanlı ordusunun Tiflis'e doğru hareket etmesini sağlayamadı ve karargâhı Dargiye'ye çekildi. 


Her ne kadar istenen olmadıysa da Şeyh Şamil'in askeri hareketi, Rusların Osmanlı sınırlarında savunmada kalmasında önemli rol oynadı. Fakat sebepler ne olursa olsun Rus yayılmacılı- 


ğına karşı tarihi bir fırsatın degerlendirilemediği de apaçık bir gerçek olarak kaldı. 


Direniş kırılıyor 


Kırım Savaşı'nın bitişiyle Rusya tüm gücünü Kafkasya'ya yöneltti. Âdeta Kırım Harbi'nde aldığı yenilginin hıncını Kafkasya'daki Müslüman direnişçiler- den çıkarmak istercesine bir tutuma girdi. 1857 yılında Ruslar Kafkasya'daki direnişe karşı büyük saldırıya başlamışlardı. 





Kırım Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Rusya'nın bütün kuvvetlerini Kafkasya'da toplaması, Osmanlı Devleti ile İran'dan gelen bütün ikmal ve silah yollarını kesmesi direniş için olumsuz bir durum oldu. Bunun yanında Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Eflak-Boğdan ve Karadağ'da çıkan isyanlar gibi birçok iç ve dış mesele ile uğraşan Osmanlı Devleti, Kafkasyadaki Müslümanlara yardım edemedi. 


Bütün bu olumsuz şartlar Şeyh Şamili çok zor bir durumda bıraktı. Şeyh Şamil, başlayan Rus saldırısıyla birlikte uzun süren kanlı çarpışmalardan sonra zor durumda kalarak Gunup Dağı'na çekilmek zorunda kaldı. 
Şimdi bir yandan işgalcilere karşı savaşırken bir yandan da açlıkla ve susuzlukla mücadele başlamıştı. Fakat bütün bu imkânsızlıklara rağmen Şeyh Şamil ve Müslüman direnişçiler Rus kuvvetleriyle mücadeleye devam ettiler. Şeyh Şamil, adamlarının çoğunun şehit olması ile birlikte artık yapılacak bir şey kalmadığını gördü ve anlaşmaya razı geldi. 





* Örnek bir 
Müslüman önder ve mücadele insanı olan 

Şeyh Şamil, kendisinden önce işgale karşı yakılan direniş ateşini devralmış ve onu tarihin unutmayacağı bir destana dönüştürmüştü. 





Sürgün seneleri 


Şeyh Şamil Ruslarla anlaşmaya; Kafkasya Müslümanlarının dinlerini serbestçe yaşayabilmesi, asker ve vergi alınmaması, Dağıstan”ın iç işlerinde serbest bir devlet olup idarecisini kendisi seçmesi, kendisinin, ailesinin ve yanındaki kırk kadar askeri- nin silahlarına el konulmadan Osmanlı Devleti'ne gidebilmesi şartıyla razı olmuştu. 





Ruslar bu şartları başta kabul etmişler ama Şeyh Şamil teslim olunca anlaşmayı geçersiz sayarak Rusya'nın esiri olduğunu söylemişlerdi. Böylece esir edilerek Prens Baryatinsky'nin karargâhına getirilen Şeyh Şamil, ertesi gün Temirhanşura'ya, oradan Saint Petersburg'a, ardından Kaluga'ya götürülmüştü. 


Rusya'da on yıl süren esaret hayatından sonra Çar 11, Aleksander'a Osmanlı Devleti'ne ve oradan da hacca gitme isteğini dile getiren Şeyh Şamil'e, Çar, “Bize karşı silah kullanmayacağınızı vaat ederseniz âlâ, dediğiniz gibi olsun.” demiş ve isteğini kabul etmiştir. Şeyh Şamil, Rusların müsaade etmesi üzerine İstanbula gelmiştir. 
İstanbul'a gelen Şeyh Şamil Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda kabul edilmiştir. Padişah tarafından özel bir itina gösterilerek ağırlanan Şeyh Şamil ve ailesi için gereken her şey yapılmış, kendisine ve aile fertlerine maaş bağlanmıştır. 





Bir sene İstanbul'da kalan Şeyh Şamil, bu misafirliğin ardından Sultan Abdülaziz'e bir veda ziyaretinde bulunmuş ve daha sonra mukaddes topraklara doğru hac farizasını yerine getirmek için yola çıkmıştır. Hac görevini ifa etmesinin ardından bir sene sonra yani 1871 senesinde Medine'de vefat etmiş ve Cennetü'l-Baki mezarlığına defnedilmiştir. 





Örnek bir Müslüman önder ve mücadele insanı olan Şeyh Şamil, kendisinden önce işgale karşı yakılan direniş ateşini devralmış ve onu tarihin unutmayacağı bir destana dönüştürmüştü. Yine bu direniş onun zorlayıcı sebepler yüzünden bırakmasıyla da sönmüş değildi. Elbette Şeyh Şamil'den sonra hızı kesilip zayıfladığı bir gerçekti. Ama gerek fiili sahada gerekse de yüreklerde Kafkasya her daim onun adını andıkça direniş iradesini de hatırlıyor olacaktı. m 
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HEMEN İSTİYORUM, 
ŞİMDİ İSTİYORUM! 


Ayşe Nur ÖZKAN 
İstanbul Kadıköy Vaizi 


uygularına söz geçiremeyen, dürtülerini ve 


hazlarını kontrol etmekte zorlanan kişilerin sıklıkla kullandığı sözlerdir bunlar: “Hemen istiyorum, şimdi istiyoruml” 


İsteklerimizin ve ihtiyaçlarımızın anında gerçekleşmesini beklemek, ertelenmesine tahammül edememek aslında bebeklik ve çocukluk çağının özelliğidir. Hepimiz dünyaya dürtüsel olarak gözlerimizi açarız. Yaşımız ilerledikçe, aile içinde ortaya konulan davranışlar ve sağlıklı ebeveyn tutumlarıyla dürtülerimizi kontrol etmeyi, sorumluluk alabilmeyi, hazlarımızı erteleyerek öz denetimimizi gerçekleştirmeyi öğreniriz. 
Bu öğrenme, ileri yaşlarda bizi başarıya götüren en değerli kazanım olarak karakterimize yansır. 


Özgür insan, kendini kontrol edebilen insandır 

Haz, hoşumuza giden bir şeyin bizde uyandırdığı duygudur. İstek duyduğumuz 

şeyi elde edince genellikle bu duyguyu yaşarız. Yaratılış özelliklerimiz sebebiyle hazza ve konfora yatkınız. Haz veren nesne ve eylemler pekiştirici özelliğe sahip olduğu için de sık sık tekrarlama isteği duyarız. Bu yüzden hazlarımız aynı zamanda zaaflarımızı oluşturur. Yönetemediğimiz her zaaf zamanla alışkanlığa dönüşür ve farkına bile varmadan haz veren nesne veya eylemin bagımlısı oluruz. Davranışlarımızın ana kaynağını “acıdan kaçıp hazza ulaşmak” olarak tanımlayan hedonist dünya görüşü, var olmanın gerçek anlamını haz merkezli bir hayat ile tanımlar. 
Bu tanımın ortaya çıkardığı insan, doğal olarak eylemlerinin ana amacına hazzı yerleştirir. 
Yemek haz verdiği için yenir, bir iş haz veriyorsa yapılır, evlilik haz sağlıyorsa sürdürülür. 
Her şey değerini hazdan alır. 
Haz verdiği kadar kıymetlidir sahip oldukları. “Canım istedi, keyif alıyorum, hoşuma gittiği için yapıyorum...” ifadeleriyle kendisini tanımlamaya başlayan birey doğal olarak sadece istekleri gerçekleşince mutlu olan bir insana dönüşür. 





Sağlam karakterin temeli öz denetimdir 


Hazzı erteleme becerisini kazanmak, arzu ettiğimiz bir isteğin yerine getirilmemesinden kaynaklanan stresi fark edip onu doğru bir şekilde yönetebilmek demektir. Pek çok insan hazzı kontrol etme konusunda sıkıntı yaşadığı için istekleri tarafından yönetilmeye başlar. 
Canımız ne isterse yemek, canımız ne isterse almak, istediğimiz gibi davranmak bizi kısa bir süre sonra hazları tarafından yönetilen insanlara dönüştürür. 
İsteklerimizi, duygu ve davranışlarımızı kontrol edip düzenleyebilmek irademizle ilgili bir konudur. Hedeflerimize ulaşabilmenin, anlık isteklerimizi erteleyebilmenin yolu irademizi doğru yönde kullanmaktan geçer. Hiçbir insan güçlü bir iradeyle dünyaya gelmez. Sağlam irade, kısa vadeli tahriklere direnerek belirlediğimiz hedeflere ulaşabildiğimizde ortaya çıkar. 


“Akıllı kişi nefsine hâkim olan ve ahiret için çalışandır.” 


Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, hazların peşinde koşan, tutkularının kölesi olmuş inkârcılar için bir uyarıda bulunur: “Bırak onları! Yesinler, eğlensinler, boş ümit onları oyalayadursun, yakında bilecekler.” (Hicr, 15/3) 







Ayette geçen boş ümit, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı olan ve çok defa elde edilemeyen arzular için kullanılır. Ahlak kitaplarında arzularımız uzun ve kısa vadeli istekler olarak ikiye ayrılır. Uzun vadeli dünyevi arzular taşımak, zihni yoğun bir şekilde bunlarla meşgul ederek çabaları buraya yöneltmek “tul-i emel”, istek ve arzularımıza Sınır koyarak özellikle ahiret hayatı için yararlı olacak işlere önem vermek ise “kasr-ı emel” olarak tanımlanır. “Yaşlı kişinin bütün güçleri zayıflasa da dünya sevgisi ve uzun emeller konusunda gönlü hep genç kalır.” (Buhari, Rikak, 5.) hadisiyle Peygamberimiz bir yandan isteklerimizi sınırlama konusunda bizi uyarırken bir yandan da bunun tümüyle yok edilemeyeceğini hatırlatır. Bizim sorumluluğumuz, isteklerimizi ahiretimizi kazanacak şekilde organize edebilmektir. 


Peygamberler hazza değil hayra davet eder 


Hazzı erteleme becerisi başarının ön şartlarındandır. Vahyin önderliğinde irademizi geliştirme, zayıf yönlerimizi kontrol altına alma, öz disiplin kazanma çabalarımız “duyguları bastır- 


mak” değildir. Bilakis duygularımıza Rabbimizin gösterdiği yönde istikamet vererek onları dengede tutmaktır. Sürekli oruç tutmak isteyen sahabeyi, hiç evlenmeyeceğim diyen bir genci uyaran peygamberin rehberliği bize duygularımızı dengede yaşamamız gerektiğini hatırlatır. Sınırı aşma tehlikesiyle nefsimizi tamamen engellemek kadar her isteğine onay vermek de aynı sonuçları doğurur çünkü. Nefsin her isteğini yerine getirmek bizi arzularımızın esiri kılar. Hiçbirini yapmamak ise normal hayattan uzaklaşmamıza yol açar. Bu ikisi arasında vahiy ve sünnet merkezli orta yolu izlediğimiz oranda dengeye geliriz. 


Allah'ım, beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma! 


“Bütün masiyet, gaflet ve şehvetlerin aslı nefsani arzulara ram olmaktır. Bütün taatlerin, manevi uyanıklığın ve iffetli olmanın aslı da nefsani arzulara meyletmemendir.” der, İbn Ataullah İskenderi. Duygularımızın kontrolü altına girdiğimizde özgürlüğümüzü bizi yöneten tutkulara teslim ederiz. Kontrolü ele geçirdiğimizde ise gerçekten 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özgür olmanın tadını çıkarırız. 
Fazla bastırılmış duygular bizi depresif yaparken kontrol altına alınmayan duygular problem yaşamamıza yol açar. 





Nefsin arzusu kırılınca kalbin haz yolları açılır 


Duygusal aşırılıklarımızı sınırlama, hazlarımızı erteleme “nefis mücadelesi” olarak yer alır ahlak ve tasavvuf kitaplarında. Yüce amaçla yaratılan insan, nefsani arzularıyla mücadele etmek zorundadır. Yaratılış amacını unutarak kendisini hazların cazibesine bırakan insan esfel-i safiline (en aşağı dereceye) iner. Kendini kontrol edebilen, şehvet ve öfkesine hükmeden insan nefs-i emmareden çıkarak kulluk makamına doğru yol alır. Manevi hazların değerini anlamaya başlar. Manevi hazzı fark edebilen kişi maddi hazları önemsemez. 
Maddi hazlar artık onun gözünde anlamsızlaşır. İyiliği, doğruyu, faydayı hazza dönüştürmek bizim çabalarımızla gerçekleşir. 
Güzel bir yemekten, keyifli bir oyundan aldığımız hazzın daha fazlasını ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz için almaya başladığımızda nefsimizin zincirlerini kırmayı başarırız. 


Namaz kılmanın, oruç tutma- nın, iyilik yapmanın verdiği süruru maddi hazların önüne geçirmeyi başarabilen insanı kim/ ne aşağılara çekebilir ki? m 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q ÇOCUK 


| Veysel YILMAZ 
Sivas Müftülüğü Şube Müdürü 


ecep, şaban ve ramazan ayının manevi atmosferi girmiş, Regaip 

Kandili'ni idrak etmenin heyecanı sarmıştı yüreğimizi. 
Bu kandili camide, konferans salonlarında veya bir etkinlik alanında geçirelim diye düşünürken unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz bir ortam aklımıza geldi; o da onlarca çocugumuzun kaldığı, her imkânın kendilerine sunulduğu ancak bir taraflarının hep eksik oldugu masum çocukların evi yani çocuk evleri. 


Evet, çocuk evleri... 


Akşam namazını kıldık ve düştük yola, gidişimizden ne çocukların haberi vardı ne de o 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anda orada bulunan değerli yöneticilerimizin. Sürpriz olsun dedik, çat kapı derler ya, işte öyle. Her hafta gündüz gittiğimiz ve sohbet ettiğimiz bu eve ilk defa akşam gittik. Çocuklar bizi karşılarında görünce önce şaşırdılar, daha sonra sevindiler. Hep bir ağızdan: “Hocam hoş geldiniz.” sözleri ile karşıladılar bizleri. Beş katlı, her katında üç daire bulunan ve her dairede beş veya altı çocuğun kaldığı evleri tek tek ziyaret ettik. Hayırlı kandil dileklerimizi ilettik hepsine. Kimi bu gecenin farkında olarak kimi de ilk defa “kandil” kelimesini duymuş gibi karşılık verdi bizlere. Derken bir anons yaptırdık tüm dairelere: 





“Bütün çocuklar Selçuklu Evin- de toplansın!” 


Bu arada her evin bir ismi var: Kongre, Şems-i Sivasi, Cumhuriyet vb. Anonstan sonra bulunduğumuz salona elliye yakın çocuk geldi. Sohbete başladık. 
İlk olarak Kur'an-ı Kerim okuduk ve hep birlikte dua ettik. 
Çocukların gözlerindeki o şaşkınlık hâli artık kaybolmuştu. 
Aramızdaki yakınlığı biraz daha ilerletelim diye ilahi söylemeye başladık. Kimisi bildiği kadarıyla kimisi de dilimizden dökülen sözleri yakalayabildiği kadarıyla ilahiye eşlik etmeye çalıştı. Bazılarının ise bedenleri burada ama gözleri ve gönülleri farklı yerdeydi. Duygulandıkları gözlerinden sessizce akan gözyaşlarından belli oluyordu. 
Kim bilir, belki de geçmişinde yaşadığı acı veya tatlı bir hatıra- da kayboldu. Tam da bu sırada göz göze geldiğimiz bir çocuk o duygu yüklü gözlerini, masum bakışlarını kaçırdı benden. Yanıma çağırdım. 





“Var mı bana söylemek istedigin bir şey?” diye sordum. 


“Yok Hocaml Nedense annem geldi aklıma.” dedi. Nedense cümlesinden sonra nedenini dahi sormadım, daha doğrusu soramadım. Çünkü bu nedenin cevabı bile yoktu. Gelmiş işte... 
İyi ki gelmiş veya keşke gelmese idi diye düşünürken konuşamadığımı hissettim, ne denebilirdi ki? Birbirimize baktık! Ben onun hasretle bakan gözlerinde onun hayal dünyasını yakalamaya çalışırken ona söyleyeceğim hangi söz onu teskin edebilir veya hangi söz onun yüreğindeki, gönlündeki anne hasretine derman olabilir diye 





düşünmekten kendimi alamadım. Artık konuşmakla bir yol alamayacağımızı anladım. Susmak, kelimeleri içime dökmek ve onu hayalleri ile baş başa bırakmak daha evla olacaktır diyerek programa devam ettik. 





Bir müddet sonra yatsı namazı vakti geldi, namazı hep beraber kılabileceğimizi söyledim. Abdestlerimizi alarak namaz için düzen almaya başladık. Tam namaza başlarken on iki yaşlarında, henüz çocuk evlerine geleli birkaç gün olmuş Iraklı Ali ayaklarını hafifçe kaldırarak heyecanla ve zayıf bir Türkçe ile kulağıma fısıldadı: 


“Hocam ben başka bir şekilde kılacağım olur mu?” dedi. 


Yine ilk defa duyduğum bir cümleydi. Ne olabilirdi ki başka bir şekil? Acaba ne demek istemişti? Nedenini hiç sormadan ve sorgulamadan biraz da gülümseyerek, “Tamam, Ali. Biz yatsı namazını kılacağız sen de istediğin şekilde kıl.” dedim. 


O kadar masum o kadar samimi ve korku dolu bir hâl ile sordu ki yok Ali olur mu öyle şey diyeceğimi sanmış olsa gerek, ben tamam deyince o andaki sevinçle hemen namaza başladı. Başladığında anladım ki Ali iftitah tekbirinden sonra ellerini bağlamadı, sadece öyle gördü- gü veya öyle öğrendiği için. Sırf mezhep farklılığına dayalı bir farklılıktı ancak Ali elleri bağlı olsa da olmasa da “Allah'ım ben geldim, huzurundayım, hâlimi sana arz etmeye geldim.” diyen samimi ve masum bir yüze sahipti. Ali'nin o sevinçli hâli diger çocuklardan farklıydı, daha fazlaydı. Sanki ilk defa seviniyor gibi ya da ilk kez biri Ali'ye 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tamam demiş gibiydi. Vatanın- dan ayrılmak, anne ve babanın özlemini o küçücük yüreğinde hissedemeden çocuk evlerinde misafir olmak! Yani Ali olmak, belki de Allah katında âli olmak için uzun ince bir yol mudur biinmez. 


Çocuk evlerinde yaşamak! Dahası çocuk evlerinde mülteci olmak bu olsa gerek. Yani yokluğu, hüznü, yalnızlığı ikiye katlamak; vatandan uzakta, anne- den, babadan, sevgiden uzakta mülteci olmak... 


Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık, ayrılık vakti gelmişti. O anda orada nöbetçi bulunan ve aynı zamanda çocuk evleri müdür yardımcımızın; 


“Hocam, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız bize böyle bir zamanda zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bu kadar çocuğu aynı anda aynı yere toplamak imkânsız iken bunu sizler başardınız. Çocuklar sizi çok seviyor.” 
sözleri bizi ayrıca mutlu etti. 


Çocuklarla tek tek kucaklaştık. 
Bizleri; 


“Hocam yine böyle olacak mı?” 


“Hocam yarın da gelecek misiniz?” 


“Hocam yine kandil var mı?” 


“Veysel Hocam, Murat Hocam, sizi seviyoruz.” gibi sevgi dolu sorularla uğurladılar. Duygu yüklü, anlamlı ve hatıra dolu bir kandil gecesiyle birlikte o mahzun bakışları, kendi iç dünyasına sordukları soruları ve aynı zamanda maülteci Ali misali o çocuk masumiyetini geride bırakarak oradan ayrıldık. m 


diyanet Aylık Dergi | Haziran 2021 73 


DIYANETE 
SORALIM 


Gö 


KADIN ŞAHSİ İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN KOCASININ PARASINI RIZASI OLMADAN ALABİLİR Mİ? 


İslam dini, kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir. (Nisa, 4/34; Talak, 65/6; Bakara, 2/233.) Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup kadının zengin veya fakir olması, Müslim veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Ebu Süfyan'ın karısı Hind, Resulüllah'ın (s.a.s.) huzuruna gelerek “Ey Allah'ın Resulü! 
Ebu Süfyan cimri bir adamdır, ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunmuyor. 
O görmeden malından alabilir miyim?” diye sorduğunda Allah Resulü (s.a.s.); “Kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin.” 
(Nesâi, Kadâ, 34.) buyurmuştur. Buna göre koca, eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse kadın ihtiyacı kadarını alabilir. 
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ORTAKLARDAN BİRİNİN ŞİRKET MALINDAN (HİBE VE SADAKA GİBİ) TEBERRUDA BULUNMASI, ÖDÜNÇ VEYA ZEKAT VERMESİ CAİZ MİDİR? 


Ortaklar ticari faaliyetlerde birbirlerinin vekilidirler. Bu vekâlet, ticari faaliyet dışındaki alanları kapsamadığı için her birinin diğeri adına teberru yetkisi yoktur. Dolayısıyla diger ortakların izni olmadıkça şirket malından bağış yapmaları, sadaka, ödünç (karz) ve diger ortakların zekâtını vermeleri caiz değildir. 
Zira ortaklıktan maksat, ticari faaliyette bulunarak şirkete gelir sağlamaktır. Söz konusu tasarruflar ise ticari ortaklıkta aranan bu amacı gerçekleştirmez. (Merğinâni, el-Hidaye, IV, 422-423, Kâsâni, Bedai” VI, 71-72.) 
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TÜP BEBEK YÖNTEMİ İLE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK CAİZ MİDİR? 


İster kadın, ister erkekteki bir kusur sebebiyle tabii ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde, Din İşleri Yüksek Kurulunun 20.05.1992 tarihli kararına göre: a) Döllendirilecek yumurta ve spermin her ikisinin de nikâhlı eşlere ait olması, yani bunlardan herhangi birisinin yabancıya ait olmaması; b) Döllenmiş olan yumurtanın, başka bir kadının rahminde değil de yumurtanın sahibi olan eşin rahminde gelişmesi; c) Bu işlemin, gerek anne babanın gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olmak şartıyla tüp bebek yöntemine başvurmakta bir sakınca yoktur. Başka kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının gebeliğinin sağlanması ise caiz değildir. 
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HER ZAMAN DUA YAPILABİLİR Mİ, ÖZEL DUA YAPMA VAKİTLERİ VAR MIDIR? 


İslam dinine göre dua için mutlaka uyulması gereken özel bir zaman ve mekân tahsis edilmiş değildir. Her yerde her zaman dua edilebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de “Akşama ulaştığınız- da ve sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde, Allah” tespih edin (namaz kılın). Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur.” (Rum, 30/17-18.) buyurularak ibadet ve duanın gün içine yayılmasının önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte Kur'an ve hadislerden anlaşıldığına göre gece seher vaktinde yapılan dualar daha makbuldür. (Tirmizi, Deavât, 
80) Âl-i İmran suresinin 16-17. ayetlerinde cennetlikler şöyle müjdelenir: “(Onlar) “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. diyenler; sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah'tan) bağışlanma dileyenlerdir.” Bir başka ayette de şöyle buyurulmuştur: “Onlar, geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.” (Zariyat, 51/17-18.) Ramazan gecelerinde, Arafat vakfesinde, gece vakitlerinde, ezan okunduğu ve kamet getirildiği sıralarda, farz namazların sonunda yapılan duaların kabul edileceği hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. (Müslim, Salâtü'l-müsâfirin, 166; Tirmizi, Deavât, 80, 139; İbn Mace, Sıyâm, 48.) 
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66 
BİR KİMSE NAMAZ KILMAYAN EŞİNDEN DOLAYI SORUMLU MUDUR? 


İslam'a göre her fert, kendi yaptıklarından sorumludur. Başkalarının yaptıklarından sorumlu değildir. Kur'an-ı Kerim'de “Hiçbir günahkâr, başkasının günahını çekmez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını çağırsa) onun yükünden hiçbir şey (alınıp) taşınmaz. Akrabası dahi olsa (kimse onun yükünü taşımaz) .” (Fatır, 35/18.) buyurulur. İslam, her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve bunun sonucu olarak yaptıklarından sorumlu olacağını bildirmiştir. 
“Herkes kazandığı karşılığında rehindir.” (Tur, 52/21);“Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” (Zilzal, 99/7-8.), “O (Allah) yaptığından sorumlu değildir. Onlar ise sorumlu tutulacaklardır.” (Enbiya, 21/23.) mealindeki ayetler buna delildir. Bir Müslüman, ibadetlerini yerine getirmezse bunun hesabını Allah'a verecektir. Diğer Müslümanlara düşen ise ona nasihat etmek ve telkinlerde (emr-i bi'l-ma'ruf) bulunmaktır. İnsanın emr-i bi'l-ma'rufa en yakınlarından, ailesinden başlaması esastır. Nitekim Hz. Peygamber'e (s.a.s.) de böyle emredilmiştir. Rabbimiz ona tebliği emrederken “(Önce) en yakın akrabanı uyar.” (Şuara, 26/214) buyurmuştur. Hadis-i şerifte de her Müslümanın yönetimindekilerden sorumlu olduğu belirtilmiştir (Buhari, Cumua, 11; Müslim, İmâre, 20.) Eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı, maddi konularda olduğu gibi manevi alanlarda da sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk, dinin gereklerini öğretmek ve telkin etmektir. Zira Allah Teâlâ, Hz. Muhammed'e (s.a.s.) hitaben şöyle buyurur: “Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takva iledir.” (Taha, 20/132.) Bu itibarla bir kimse, namaz kılmayan eşine, beş vakit namazını vakti içinde eda etmesi için namazın maddi ve manevi faydalarını güzellikle anlatmalı, geçmişteki ihmalkârlığından ötürü tövbeye davet ederek namaz kılmaya iknaya çalışmalıdır. Güzellikle yapılacak tavsiyelere rağmen, eşin namaz kılmamasının sorumluluğu tamamen kendisine yani kılmayana aittir. 
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o DOĞUAVRUPADA 
BİR TÜRK İSLAM BAŞKENTİ 


azan, Avrupa'nın en 

uzun ırmağı İdil (Volga) ile Kazan nehrinin 

birleştiği yerde kurulan eski bir şehir. Bugün Tataristan'ın başkenti. İlk Çağ'dan itibaren iskânın bulunduğu bu bereketli topraklar, miladi TL. 
yüzyıldan itibaren farklı Türk hanlıklarına yurt olmuş. Bunlardan birisi olan İdil Bulgarları, Türk İslam tarihinde oynadıkları öncü rolün yanı sıra Kazan şehri- nin de kurucusudurlar. 


KAZAN 





F. Hilal FERŞATOĞLU İstanbul Kadıköy Vaizi 


“Bulgar” denildiğinde çoğumuzun zihninde canlanan, kuzey batımızdaki komşu devletin halkından başkası değildir. Hâlbuki miladi 453'te Hunların dağılmasından sonra Karadeniz'in kuzeyinde, Kafkaslardan Tuna'ya kadar olan bölgelerde Bulgar Türkleri diye tanınan kavimlerin varlığı bilinir. Bunlar zaman içinde bölgede hakimiyet kurmuşlar ve özellikle VTİ. yüzyılın ikinci yarısında Tuna boylarına yerleşen Tuna Bulgarları ile Orta İdil 


boylarına yerleşen İdil Bulgarları parlak devirler yaşamışlardır. 


İdil Bulgar Hanlığı 

Balkanlarda ve Orta Avrupa'da varlık gösteren Tuna Bulgarları zamanla Slavlaşır ve Hristiyan olurlar. Kazan havalisine yerleşen İdil Bulgarları ise asimile olmayıp en uzun ömürlü Türk devletlerinden biri olarak tarihe geçerler. 


Verimli o topraklara, bereketli ormanlara sahip İdil Bulgar-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Kısa zamanda siyasi ve ekonomik açıdan güçlenen Kazan Hanlığı, Orta İdil bölgesinde asayişi temin eder. Kazan, camiler, medreseler ve saraylarla mamur bir İslam başşehri olduğu gibi bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri hâline gelir. Eski Bulgar ve Saray (Altın Ordu başkenti) şehirlerinin yerini alır. Bir zaman sonra hanlık- ta baş gösteren taht kavgaları, Moskova Knezliğinin düşmanca tutum ve tahrikleri sebebiyle Kazan Hanlığı istikrarını kaybeder. Kırım ve Kazan hanlıkları arasında gerçekleştirilen ittifak bölgedeki Rus nüfuzunu bir dönem kırar. Ne var ki 1552'deki Rus işgaline mani olunamaz. IV. 
İvan tarafından ele geçirilen Kazan büyük bir katliama şahitlik eder. Han Sarayı, Han mezarlığı, Kul Şerif ve Nur Ali Camileri gibi pek çok eser yakılıp yıkılır. 








Eski İdil Bulgar Devleti sahası üzerinde kurulan Kazan Hanlığı- nın düşüşü Orta İdil boylarında miladi VI. yüzyıldan beri varlık gösteren Türk hâkimiyetinin de sona ermesi demektir. Ayrıca bundan böyle önünde bir engel kalmayan Moskova Rusyası doğuya, Karadeniz ve Kuzey Kafkasya yönüne ilerleyecek; asırlardır Türk nehri olan “İdil”, o tarihten sonra “Volga” olacak, Rusların gücüne güç katacaktır. 


Rus hâkimiyetinde Kazan 


Rus istilasından önce Kazan, kültür seviyesi gelişmiş bir İslam şehri idi. Bölge insanının erken dönemde yerleşik hayata geçmesi, tarım ve hayvancılık yanında ticaretle ve zanaatkârlıkla uğraşması ve daha da önemlisi şehrin İslam medeniyeti kurumlarına sahip olması bu seviyenin zeminini oluşturur. XVI. yüzyıl ortalarında Safa Giray Han'ın karısı Süyüm Bike Hatun'un kurdugu bilinen kütüphane bu kültürel ortamın bir meyvesidir. Ancak işgalle birlikte İslami dokunun tüm izleri silinmiştir. Memleketine âşık, kahramanlığı dillere destan Süyüm Bike'nin Korkunç İvan tarafından esir alınmadan evvel şehri için söylediği ağıt ne kadar yürektendir: “Kazan! Ey kanlı, kaygulu şehir! Başından tacın düştü, kul oldun şimdi!” 


Rus idaresi, şehre Rus nüfusu yerleştirmekten başka, Müslüman nüfusu önce vaatlerle sonra zor kullanarak Hristiyanlaştırma faaliyetlerine girişir. Kendilerini 


ə Rus istilasından önce Kazan, kültür seviyesi gelişmiş bir İslam şehri idi. 
Bölge insanının erken dönemde yerleşik hayata geçmesi, tarım 

ve hayvancılık yanında ticaretle ve zanaatkârlıkla uğraşması ve daha da önemlisi şehrin 
İslam medeniyeti kurumlarına sahip olması bu seviyenin zeminini oluşturur. 





” x 


“Bulgarlı”, “Kazanlı” ve “Müslüman” olarak isimlendiren Kazan Türkleri -yabancıların ve daha ziyade Rusların isimlendirmesiyle Tatarlar- isyan bayrağı çekerler. İsyan sonrası sur içinde yaşamaları yasaklanan Müslüman Türkler XIX. yüzyılın sonuna dek sur dışında kurdukları ayrı mahalle ve köylerde hayat sürerler. Çariçe TI. Katerina'nın Kazan'ı ziyaret ettiği 1767 yılına kadar bir mabetleri de yoktur. 
II. Katerina'dan alınan izinle iki asır aradan sonra inşa edilen ilk cami Mercâni Camii'dir. Peşi sıra yapılan Apanayev Camii ve Medresesi ile Ahundov Medresesi Müslüman halkın mahrumiyeti - ne çare olan ilk müesseselerdir. 


XX. yüzyıla gelindiğinde Rus İmparatorluğu'nun önemli ticaret ve kültür merkezlerinden 
biri hâline gelen Kazan'da 1917 
Bolşevik İhtilali öncesi otuza yakın Arap harfli gazete ve dergi çıkması Müslüman toplumun kültürel seviyesi noktasında fikir vermektedir. 


Tatar ülkesinin altı asırlık başşehri 

Çarlık Rusyası'nın yıkılmasından sonra Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi olur Kazan. 90'ların başında Sovyet birliğinin dağılmasından bu yana ise Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başşehridir (1992). Bugün Tataristan, diğer Türki Cumhuriyetlerden farklı olarak kendi içinde muhtar fakat Rusya Federasyonu'na bağlı bir devlettir. Coğrafi olarak Moskova'ya yakınlığı, ticaret yolları üzerindeki merkezi konumu, XX. 
yüzyılda yerleşime açılan Sibir- 


ya'ya giden yol üzerinde oluşu ve belki her şeyden önemlisi Rusya petrollerinin yüzde 20'sinin Tataristan'dan elde ediliyor oluşu Tatar topraklarını Rusya için vazgeçilemez kılmıştır. 


Eski Kazan'ın askeri ve idari merkezi olan Kazan Kalesi'nin bulunduğu yüksek mevki, bugün de ülkenin yönetim merkezidir ve Kazan Kremlini olarak adlandırılmaktadır. Hanlık döneminden kalan tek numune, kırmızı tuğlalardan örülü bedeniyle heybetle yükselen yedi katlı Süyüm-Bike Minaresi'dir. 
Rusların gözetleme kulesi olarak kullanmak için yıkmadıkları 


bu yapı, Hanlık tarihine ismini yazdıran Süyüm Bike Hatun'un hazin hikâyesini Kazanlılara hiç unutturmayacak gibidir. 


Rus işgalinde yıkılan Kul Şerif Camii yerine son dönemde inşa edilen dört minareli, mavi kubbeli cami, modern Kazan'ın önemli mimari yapılarından biridir (2005). Kul Şerif, işgalci Rus ordularına karşı talebeleriyle şehri savunurken şehit düşen Kazan imamıdır. İşgal sırasında yıkılan caminin taşları Korkunç İvan'ın emriyle taşınarak Moskova St. Basil Katedrali'nin yapımında kullanılmıştır. Kul Şerif Camii'nin hemen yakınına inşa 


TEBDİL-İ MEKÂN e—— 


Kul Şerif Camü 





edilen Kutsal Müjde Kilisesi ise şehir nüfusunun yüzde 51'ini (D oluşturan Rus halkına hizmet vermektedir. 


Bu coğrafya, yönetimi kaybedilmiş olsa da İdil Bulgar Devleti'nden bu yana on üç asırdır Türklere yurt olmakla birlikte, İslam'ın erken dönemi diyebileceğimiz üçüncü asrında Müslümanlaşan ve bugüne dek her şeye rağmen Müslüman kalan bir kardeş coğrafyadır. Kazan'ın en yüksek tepesinde arzıendam eden Süyüm-Bike Minaresi'nin ucunda parlayan hilal, bu kardeşliğin beş yüz yıllık alemidir. m 
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99 ESMA SONSUZ MANA 
“EN GÜZEL İSİMLER” 


99 ESMA 
SONSUZ MANA 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aslarda Yüce Rabbimize nispet edilen 

isimleri ifade eden 

ve Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi kullanılan “esma-i hüsna”, ismin çoğulu olan “esma” ile güzel, en güzel anlamlarına gelen “hüsna” kelimelerinden müteşekkil bir terkip. Hüsnadan murat, estetik bir güzellikten ziyade mutlak manada bir güzelliktir ve esmadan kasıtsa Kur'an'da ve muhtelif hadislerde geçen, sayısal olarak yüzden fazla olsa 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da esasen terim olarak Allah'a ait doksan dokuz isimdir. 


Esma-i hüsnayı öğrenme, ezberleme ve bu isimlerin her birinin manası üzerine tefekkür ederek isimleri yorumlama geleneği yüzyıllardır yaşayagelmektedir. Kelam ve tasavvuf âlimlerince, bu isimlerin manalarıyla birlikte ezberlenip mümin yüreklere nakşedildiğinde has kullarda saygı ve takva hissi uyandırdığına, Allah'ın yüce zatının aşkınlığını bildirdiğine, zikir ve duada kullanıldığı takdirde kalplere huzur ve sükünet, zihinlere basiret, meziyet ve yüksek bir idrak kapasitesi lütfedildiğine inanılır. Bu inanç ve temennilerle yazılan esma-i hüsna kitaplarına çok güzel bir eser dâhil oldu ve 99 Esma Sonsuz Mana isimli kitabımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini aldı. Kitap, Fatma Bayram'ın Diyanet Dergisi'nin En Güzel İsimler adlı köşesinde yedi yılı aşkın süreyle kaleme aldığı yazılarından oluşuyor. Ön sözde de bahsedildiği üzere bu yazılar, akademik amaç güdülmese de ilmi kriterlere büyük ölçüde dikkat edilerek kaleme alınırken geniş bir okuyucu kitlesinde Allah Teâlâ'nın en güzel isimlerini tanımak adına bir heves uyandırmak ve manevi bir zevk ya- 





şatmak amacını gütmüş, bunu yaparken de esma-i hüsna hususunda hakikatten sapanlar- dan olmamaya bilhassa özen gösterilmiş. 


Yüce Allah'ın doksan dokuz isminin manalarını her birini ayrı ayrı beyan eden kitabın giriş kısmında “Allah'ın İsimleri Tevfikidir”, “Esma-i Hüsna'nın Birbiriyle İlişkisi”, “Kur'an-ı Kerim'de Esma-i Hüsna” ve “Esma-i Hüsna'yı Bilmenin Önemi” gibi başlıklara yer verilmiş. “Allah”ı tanıma ihtiyacı”, “Tevhid inancı ve esma-i hüsna”, “Esma-i hüsnanın insan kişiliğindeki etkileri”, “İlahi ahlak ile ahlaklanmak” ve “Kemale ulaşma yolunda esma-i hüsnanın rolü” gibi alt başlıklarla ise en güzel isimlerin tecelligahı olmasını ümit ettiği zihin ve gönül dünyamızı bu okumalara hazırlamak isteyen Fatma Bayram Hocamız, her şeyden önce bu isimlerin tevhid inancımızı her tür sapmadan muhafaza edebilmemize yardımcı olacağını da ifade ediyor. Esma-i Hüsna geleneğimize hacimli ve ayrıcalıklı bir katkı sağlayacağına inandığımız eseri siz okuyucularımızın istifadesine sunarken kıymetli yazarımıza da emeklerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. İyi okumalar. m 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O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. 
Ne kadar az şükrediyorsunuz! 


(Secde, 32/7-9.) 
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